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			Voorwoord

			Deze bundel bevat preken van Spurgeon die over de kern van het christelijk geloof gaan: het kruis van Christus. In al zijn preken heeft Spurgeon het over de verzoening van de zonde. In de preken die u hier aantreft, wel heel in het bijzonder. 

			In de levendige bewoordingen die zo kenmerkend zijn voor Spurgeon, brengt hij het lijden van de Heere Jezus heel dichtbij. ‘Het kruis’ is geen abstract begrip; het is een marteling die de Heere der heerlijkheid wilde ondergaan om de wereld met zichzelf te verzoenen. Spurgeon maakt duidelijk dat Christus’ lijden niet iets is wat aan ons voorbijgaat. Ook wij zijn schuldig aan Zijn dood.

			In Zijn lijden wordt Christus ons als paaslam voorgesteld. Het paaslam in het Oude Testament moest zonder enig gebrek zijn, in de kracht van zijn leven en moest geofferd worden om het volk te redden. Hetzelfde kan van de Heere Jezus gezegd worden. Hij is ons paaslam geworden. Hoe ver Christus’ liefde voor zondaren gaat, blijkt als hij onschuldig aan het kruis wordt geslagen. Zelfs dan bidt Hij voor degenen die Hem dat aandoen. Er is maar één overweldigend doel in Zijn leven, en ook in Zijn sterven: mensen die niet naar God zoeken, tot Hem te brengen. Dat doel blijft Hem voor ogen staan, zelfs in de zwaarste uren aan het kruis. Als de Heere Jezus nog net kan stamelen dat Hij dorst heeft, laat dat opnieuw zien hoe diep Zijn menselijk lijden gaat. Maar Spurgeon trekt ook parallellen naar de geestelijke verlangens die Christus had.

			In de één na laatste preek in deze bundel, komt nog eens met kracht naar voren dat God door Christus in alles voorzien heeft. Door Zijn kruisdood is ons leven mogelijk gemaakt. Met alle ernst roept de prediker ons op dat niet langs ons heen te laten gaan. Wij hoeven geen prestatie voor God neer te leggen. Hij heeft zelf voorzien. Hij heeft het offerlam voor ons gegeven. Wij mogen dat offer dankbaar aannemen.

			Tenslotte laat Spurgeon nog een keer zien dat Christus’ lijden geheel en al om onzentwil was. Hij koppelt daar een vraag aan vast: als Christus dat allemaal voor ons gedaan heeft, wat willen wij dan voor Hem doen? Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven. Laten wij daarom ons leven aan Hem geven!

			Utrecht, mei 1997	           		Marten Visser

		

	
		
			Het lijden van Christus

			Gaat het ulieden niet aan, gij allen, die over de weg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is, waarmede de HEERE mij bedroefd heeft ten dage van de hittigheid van Zijn toorn. (Klaagliederen 1:12)

			Sympathie met lijdende mensen gaat verder dan het individueel bezorgd zijn. Meestal zal een bezorgd iemand ook andere mensen van zijn zorgen op de hoogte stellen. Hij vindt het dan zo erg dat hij anderen zal proberen te overtuigen van zijn gelijk, zodat ze zijn zorgen zullen delen. Het verdriet is voor hem zo groot dat de hemel van hem in het zwart en de aarde in een zak gehuld mag zijn. Vandaar dat Jeremia, die de zorgen van Jeruzalem zo duidelijk zag, klaagde over iedereen die de stad zonder klacht durfde te passeren. Hij zag de oude en schitterende stad belegerd door haar vijanden en ingenomen door hun woeste legers, zodat het haar lot was om geplunderd, uitgemoord, verbrand en verlaten te worden. Hij zag het bloed van haar zonen en dochters vloeien door de straten, haar huizen verwoest en haar heerlijke tempel verontreinigd en verwoest. Is het een wonder dat hij huilde en anderen opriep mét hem te huilen? Hij stelt Jeruzalem voor als een meisje dat ernstig gewond en dieptreurend aan de weg zit en uitroept in haar lieflijkheid en grote angst: ”Doet het jullie, voorbijgangers, niets? Is er een groter verdriet dan dat van mij?” 

			In al de geschiedenisboeken is geen ramp vindbaar, die de ramp van Jeruzalem evenaart. Er zijn vele steden verwoest, maar die ondergingen geen van allen zó een storm van verschrikkingen. Ze zijn verteerd door hongersnood, uitgeroeid door de pestilentie of verwoest door oorlog, maar Jeruzalem ontmoette al dit kwaad tegelijkertijd, alsof de aasgieren op de gesneuvelde kwamen aanvliegen. Zo mooi Jeruzalem voordien was, zo verlaten is het nu. De vreugde van de hele aarde is nu de koningin van het verdriet. Hoe vreselijk was haar vernietiging! Als de druivenplukkers druiven trekken, blijft een gedeelte hangen, maar hier is de kaalslag compleet: geen vrucht is vindbaar, de verlating is totaal. Hoe vreselijk is haar lot, hoe ontzettend haar schuld! Daarom riep de profeet in het vooruitzicht van uw verschrikkelijk oordeel tot alle volken: Schouwt het aan en ziet  of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is. 

			Ik heb het vurig verlangen naar medeleven en medelijden ook nog in andere gevallen. Ik deel de begeerte van Jeremia naar medeleven in zijn smart. U vraagt misschien wat voor smart ik heb en waarom ik klaag? Dan wijs ik naar het kruis en de Man van Smarten. Alle trouwe dienaren van Jezus Christus die hun Meester liefhebben verlangen ernaar dat hun hoorders om Hem treuren. Zoals de profeet voorspelde: Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben  en ze zullen over Hem rouwklagen. Als ze denken aan Golgotha en aan hun gewonde, bloedende Heere, zullen ze net als Jeremia klagen en hun Heere afschilderen als roepend aan het kruis: Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is. Alle eeuwen door is deze tekst zeer geliefd geweest in de kerkdiensten. Niet altijd in dezelfde toepassing, maar dikwijls aangepast aan een situatie, zoals Jeremia hem gebruikte in zijn eigen situatie: die van Juda en haar nationale situatie. Wij passen de tekst nu toe op de situatie van Jezus en Zijn lijden. We horen Hem zeggen: Gaat het ulieden niet aan, gij allen, die over de weg gaat? Schouwt het aan en ziet  of er een smart zij, gelijk mijn smart. 

			Mijn eerste hoofdgedachte is: het lijden van Jezus Christus, de Zoon van God, is nooit geëvenaard. De tweede gedachte zal zijn: dat het lijden voor velen van groot belang is. Ik besluit met de vraag: Is het lijden ook voor u van belang? Ik bid de Heilige Geest, Die het ambt heeft om van de Heere te getuigen, om deze woorden in uw hart te brengen. 

			Het lijden van Jezus Christus, de Zoon van God, is nooit geëvenaard 

			Ik vertel u geen ijdel, romantisch verhaal, maar feiten. Ik hoop dat de bijzondere glorie van de Heere deze waarheid, door de getuigenis van Zijn Geest, zal bevestigen. Jezus, de eeuwige Zoon van God, kwam in eindeloze ontferming naar deze wereld, de menselijke gedaante aannemend. Nadat Hij de eer en heerlijkheid van de hemel verliet, vernederde Hij Zich tot geboorte in een stal en arbeid in een timmermanswerkplaats. Hij verbleef hier, lijdend als waarachtig mens aan al de zorgen en onvolmaaktheden van de sterfelijkheid. In onze natuur leefde Hij dertig of meer jaren, lijdend door armoede en arbeid. En aan het einde hiervan stierf Hij, zonder omringd te zijn door het applaus van het menselijk geslacht, maar genageld aan het kruis als een misdadiger of slaaf. Hij was een toonbeeld van smaad en schande, veracht en verworpen door de mensen. 

			Het lijden van de Heilige God kent zijns gelijke niet, allereerst omdat Hij zo’n waardig Persoon was. Die waardigheid maakte juist de Hem aangedane beledigingen zo ontzettend grievend. Koningen, filosofen en weldoeners zijn gestorven, maar nooit Iemand als Hij, die Koning, Priester en Profeet was: de Koninklijke Zoon van God. God, die hemel en aarde maakte, was Eén met de Man, die aan het kruis van Golgotha stierf. Wat een vernedering moet het voor Hem geweest zijn, die het afschijnsel was van de heerlijkheid van Zijn Vader en het beeld werd van de schande. Een onttroonde vorst is altijd een voorwerp van medelijden, net zoals een ex-generaal, die, eenmaal beroemd, nu bedelend aan iedere voorbijganger om geld vraagt. Wat zal ik dan van Hem zeggen, Die eenmaal in het middelpunt van de engelenlegioenen stond, de Koning der Koningen? Hij ontdeed Zich van de Goddelijke Majesteit; Hij nam vlees en bloed aan en werd zo een Mens tussen de mensen. Hij deed dit voor mensen, om tenslotte door hen veracht te worden. Hij was hier onder de Zijnen, maar die hebben Hem niet aangenomen. In plaats van Hem te ontvangen hebben ze Hem naar de rechtszaal gesleept. Ze geselden Hem. Ze brachten Hem in de gewone zaal van de soldaten en spuugden Hem in Zijn gezicht. Hij werd geblinddoekt en gaven Hem vuistslagen. Zijn heilige taak werd bespot. Ze trokken Hem een oude krijgsmantel aan en brachten Hem naar buiten, roepend: ”Zie, de mens!” Ze nagelden Hem aan het kruis en terwijl ze stonden te kijken, riepen ze: ”Als hij de Christus is, laat Hem dan van het kruis afkomen!” Ze verdraaiden Zijn gebeden, toen Hij zei: ”Eloï, Eloï” maakten ze er van: ”Hij roept Elia”. Niets schandelijks werd Hem bespaard. En dit alles werd uitgestort over Eén, Wiens voeten de grond waarop ze liepen, daardoor eer aandeed; Wiens blik in de ogen de wet voor de engelen is; Wiens woorden muziek in Gods oren zijn. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen; Hij is de Koning der Koningen en de Heere der Heeren! Denk er maar eens over of er een verdriet is, dat groter is dan wat Hem aangedaan is. 

			Er was in het lijden van onze Verlosser nog een opmerkelijk punt: Hij was volmaakt onschuldig. Veel mensen zijn onschuldig ter dood veroordeeld, maar géén van die mensen was totaal zonder zonde. In deze Man was zelfs geen smet van de zonde te vinden. Hij was geboren zonder neiging tot het kwade, omdat onze natuurlijke gezindheid niet in Hem aanwezig was. In Zijn leven deed Hij nooit iemand kwaad of was Hij nooit ongehoorzaam aan de wil van de Allerhoogste. Hij was absoluut volmaakt, zodat Hij kon zeggen tegen de Hem verzoekende satan: De overste van deze wereld komt en heeft aan Mij niets. Dit is een verdriet dat nooit vergeten mag worden: Hij moest bloeden en sterven en zo lijden vanwege de zonde. Het is een vreselijke zielenpijn en doodsbenauwdheid als de adem van de zonde alleen maar over de onschuld bláást. Hij is nooit schuldig geweest en nooit was bij Hem een zondig gevoel aanwezig. Toch werd de zonde Hem nu ten laste gelegd, om onzentwil. Hij stierf, beschuldigd van verraad en Godslastering. In Hem was geen zonde en nu werden de zonden van mensen op Hem gelegd. Dáár, breng ze dáár, de zonden van eeuwen. Stapel ze op Zijn rug: de zonden van mensen die leefden voordat Hij op de aarde kwam, de misdaden van duizenden, die begaan werden tijdens Zijn leven op aarde en de zonden van alle eeuwen sindsdien. Al uw en mijn zonden. Ze zijn allemaal bij elkaar gebracht, het zien van het totaal is afschrikwekkend. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen aanlopen. De onschuldige lijdt niet alleen, maar lijdt omdat de last van de zonde op Hem ligt. Dit moet de Zaligmaker hevige smart aangedaan hebben. U en ik zijn in zekere zin gehard onder de zonde. Daarom verschrikt de zonde ons lang niet zo als zij de volmaakte ziel van Christus verschrikte, waarin geen smet of vlek van zonde te vinden was. Jaren geleden werd eens iemand beschuldigd van moord. Sommigen zagen in zijn kalme, bedaarde houding in de beklaagdenbank een bewijs van zijn onschuld. Anderen beweerden juist het tegenovergestelde: onschuldige mensen zijn juist zeer ontsteld als ze van zo’n ernstige misdaad beschuldigd worden. Wie zo’n beschuldiging zonder emotie ondergaat moet haast wel schuldig zijn. Dit laatste lijkt zeer aannemelijk. Dat de onschuldige Christus zonde voor ons gemaakt werd, dat de toorn Gods op Hem in plaats van op ons rustte, moet in Zijn ziel een onbeschrijflijke smart veroorzaakt hebben, die het teerste hart niet peilen kan. Was er ooit een waardige, die zoveel onwaardigs leed? Was er ooit een onschuldige, die in aanraking kwam met zo’n grote hoeveelheid zonden? 

			Maar er is nog veel meer wonderlijks in het lijden van Christus. Denk bijvoorbeeld aan de samenloop van smarten. Hebt u ooit opgelet dat als u in moeilijkheden bent, gewoonlijk een ander probleem naar de achtergrond verdwijnt? Als de noordenwind waait kan de zuidenwind natuurlijk niet waaien. En als we de zorgen van de zomer ondervinden, zijn die van de winter niet tegelijkertijd aanwezig. Het ene probleem vernietigt meestal het andere. Soms hebben we wel droefheid op droefheid te verwerken Dat is niet gemakkelijk. Wat onze Verlosser betreft, het leek wel of elke vorm van smart Hem overviel in die vreselijke nacht. Alle stormen van ellende staken op in dat ontzettende uur: Hij had het moeilijk met Zijn eigen taak; Zijn vrienden verlieten Hem in plaats van Hem te verdedigen; Hij werd verraden door Zijn eigen volgeling, belasterd door valse getuigen en vervolgd door onbetrouwbare mensen. Hij had niemand die Hem in bescherming nam en in deze situatie was het niet mogelijk dat Hij voor zichzelf pleitte. Lichamelijke smarten verergerden Zijn zielensmart. Geen deel van Zijn lichaam ontsnapte aan het lijden. Zijn hele lichaam was het centrum van pijn, gloeiende koorts en als een smeltkroes van de dood. Van het met doornen gekroonde hoofd tot de bloedende voeten. Alles was gewond en verbrijzeld om onzentwil. En nog veel erger dan dit lichamelijke lijden leed Hij in Zijn hart, ziel en geest. 

			Als wij nog opgewekt kunnen zijn tijdens een ziekte, hebben we het nog niet zo zwaar. En misschien hebt u geen lichamelijke pijn als u terneergeslagen bent. Maar wanneer ziel en lichaam tegelijkertijd in zware pijn zijn, kun je met recht spreken van een zware marteling. Dat is het varen op grote wateren, waar alle golven en baren over de zeeman heen gaan. De hel van beneden werd tegen Hem opgezet; satan gebood zijn legioenen al hun pijlen op Hem te richten. De hemel verborg de zon en liet de Lijdende in koude duisternis. God verborg Zijn gezicht, zodat Hij riep: Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? De bewoners van de aarde leken samen te spannen om Hem uit te werpen. Er is, bij mijn weten, geen verzachtende omstandigheid in Zijn lijden geweest. Het was bitter, bitter en als er een mengsel mogelijk is, werd het een vermenging van gal en alsem. Alles was bitter, stormachtig en hartverscheurend. Als Hij dorst had, kreeg Hij geen druppel water, maar edik. Geen lichtstraal, want de zon is verduisterd. Geen vaste grond onder de voeten, want de aarde beeft en de rotsen scheuren. Hemel en aarde hebben zich samen verbonden tegen Hem. Terecht klinkt de klacht: Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is. 

			Ik wenste wel dat ik de taal bezat om dit thema goed onder woorden te brengen! Maar ik vraag u er op te letten dat er een uniek punt is in het lijden van de Zaligmaker, namelijk dat Hij dit lijden vrijwillig aanvaardde en volbracht. Als iemand voelt dat het niet anders kan, dan zet hij zich er toe zijn lot te dragen, maar Christus stond in geen enkel opzicht onder een macht die Hem zou beheersen. Hij stierf, maar zei: Niemand neemt het leven van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af. Hij wordt overgeleverd aan goddeloze mensen, terwijl Hij bij machte was Zijn Vader te bidden om Hem twaalf legioenen engelen te zenden. Hij zei geen woord tot Pilatus, maar Hij had tienduizenden woorden kunnen spreken als Hij gewild had. Hij koos ervoor ze niet te spreken, omdat Hij dan het plan van God niet zou hebben uitgevoerd en onze verlossing niet teweeggebracht zou hebben. 

			Deze volmaakte vrijheid resulteerde in een dubbele taak: Hij moest niet alleen lijden, maar ook gewillig blijven tot het einde. Hij moest Zichzelf een Goddelijke dwang opleggen om te blijven dragen, ook als Zijn menselijke natuur het lijden beëindigd wilde zien. De menselijke natuur heeft ook zo een voorstel gedaan, voorzover dit mogelijk is zonder te zondigen: Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. Maar Zijn heilige ziel kwam zelf met de uitredding uit dit geschil: Maar niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Het ligt niet in onze aard om onszelf over te geven aan smart. Als we onszelf al een keer overgaven in de handen van pijn of dood, zou het eenmalig zijn en we zouden daarna geen macht meer over onszelf hebben. Maar de Heere had macht over Zichzelf, en daarom heeft Hij Zichzelf vrijwillig tot een voortdurend offer gesteld, totdat Hij de geest gaf. Als u voor uw vaderland zou sterven moet u bedenken dat u de tol van de menselijke natuur slechts eerder betaalt, want eenmaal betalen móet u. Als ik vannacht voor u zou sterven, zou ik alleen het onvermijdelijke uur - wie weet hoe dichtbij dit is - van mijn sterven vervroégen. Jezus hoéfde niet te sterven. Wat Zijn natuur aangaat was er geen enkele reden dat Hij ooit in een graf zou rusten. Deze dood kent geen voorbeeld; vrijwillig aanvaard en gedragen voor het welzijn van anderen. De liefde hield Zijn volmaakte wil zachtjes in haar macht, zodat Hij niet anders kon dan sterven. Uitgezonderd door de liefde was Hij totaal vrij in Zijn wil. Laten we Hem in ruil voor Zijn bijzondere offer onze diepste liefde geven. 

			Nog unieker wordt het als we zien dat Hij vrijwillig stierf voor Zijn vijanden. Vertel het overal maar, dat Jezus zijn leven neerlegde voor mensen die Hem haten en het loon van de ongerechtigheid liefhebben. Verkondig het in de hel, op de aarde en in de hemel! Laat het heelal het horen: Jezus stierf voor vijanden! Met Zijn laatste ademtocht bad Hij: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij stierf voor mensen, die Hem haatten en Zijn dood zochten. Hij stierf voor hen, die geen schoonheid in Hem zagen, tenzij Hij een wonder liet zien. Hij stierf voor u en mij. En toch... hoe schaamteloos hebben de besten onder ons Hem beloond met kille liefde. Hoe schaamteloos leven sommigen door Hem als dank volledig links te laten liggen, alsof zij niets te maken hebben met de dood van Christus. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige willen sterven, hooguit zou iemand het nog voor een heel goed iemand overhebben. Maar: God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Luister hiernaar. Doven van oren, luister hier naar! Blinden van ogen, neem Zijn uitstekende liefde in u op! Harden van hart, voel de kracht van Zijn daad! Christus stierf voor de goddelozen, schuldigen, onheiligen, dronkaards, onkuisen en voor de slechtsten onder de mensen. Hij wil hen reinigen, een einde maken aan hun vernedering en hen vernieuwen als een bewijs van wat Goddelijke liefde kan doen. Deze mensen waren totaal verdorven, verslaafd aan hun zonden, zo verdwaasd als een krankzinnige in zijn waanzin en doordrongen van de zonde als een melaatse door de melaatsheid. Voor zulken stierf Christus. Hij gaf Zichzelf, niet voor virtuozen, maar voor zondaren. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken, níet de goeden, maar de verlorenen. Voor zulke mensen stierf Hij, en daarom kent deze dood geen gelijke. 

			Een andere kroon op dit wonder is het feit dat Christus’ lijden verzoenend is. Christus stierf en leed in plaats van anderen, en door dit lijden nam Hij de schuld van die anderen weg. Dit is de kern van Gods openbaring: Jezus Christus nam de zonden van anderen weg met Zijn allesreinigend bloed, door Zichzelf ten offer te stellen. Sommige filosofische theologen ontkennen de verzoening, maar ik vraag u geen aandacht aan hen te schenken, omdat ze al uw hoop op de zaligheid wegnemen. Wees er alert op dat er niets van het Christendom overblijft als de verzoening wegvalt. Het bloed is het leven in het Evangelie en als dit weggenomen wordt, is het ten dode opgeschreven. Wat ziet u als het verzoenend offer uit de preek weggenomen wordt? Lege plaatsen in de kerk, want de mensen zien dat er niets voor hen bij is. Het ontkennen van de leer van de verzoening van het bloed door Christus is hetzelfde als het Evangelie krachteloos maken en het christendom doden. Waarom zijn hier vanavond alle plaatsen bezet? Niet om één of ander prachtig feest te vieren, want dit aantal zit er het hele jaar door. Waarom komen de mensen? Om de prachtige kleding van een man te bewonderen? We zijn niet gericht op de mode. Om prachtige muziek te horen? Die hebben we niet. Om een welsprekend redenaar te horen? Nee, want ik heb mij nooit op welsprekendheid toegelegd. Ik heb alleen Christus gepreekt met mijn hele ziel en Hem getoond als de Verlosser van mensen. Daarom dringen de mensen het huis binnen en zolang Christus voorgesteld zal worden in een taal die zij verstaan, zullen ze blijven komen. De mensen hebben behoefte aan een Verlosser, zoals een hongerige behoefte heeft aan brood en een dorstige smacht naar water. De mensen weten dat het gepredikte datgene inhoudt wat ze nodig hebben. Nieuwe theorieën houden het niet lang uit, maar al zevenentwintig jaren wordt de aandacht van de mensen vastgehouden door niets anders dan de naam van Christus en de waarheden van het kruis, het bloed en het woord: Geloof in Christus en leef. Daarom preek ik het aloude Evangelie, dat meer muziek bevat dan alle muziekinstrumenten bij elkaar. Als u vergeving van uw zonden zoekt, is het te vinden bij Jezus Christus en nergens anders. Schouwt het aan en ziet of er een smart zij, gelijk aan Zijn smart. Geen hellesmart of andere smart kan de zonde wegnemen, dan alleen de smarten van Christus. Zoek naar de eindeloze verdienste van de Gekruisigde. Keer u niet af, maar zoek Hem nu!

			Velen hebben groot belang bij het lijden van Jezus 

			Dat is onze tweede gedachte. Ik wenste wel dat ik u Hem duidelijk kon laten zien. Ik zie Hem voor me. Ik zie hoe Zijn moede ogen zich sluiten en ik zie Zijn hoofd gebogen over Zijn borst. Ik zie en bewonder Hem. Verdrietig zie ik de wonden die de spijkers in Zijn handen en voeten maakten. Ik zie Zijn hart breken. De dood van Mijn Heiland is alles voor mij; Zijn leven en sterven blijf ik bewonderen. Het beweegt mijn gemoed, doet mijn tranen vrijuit lopen en maakt mijn hart week. Is het ook niet een krachtig middel voor anderen? Ik hoor iemand vragen: Wat voor goeds heeft dit lijden een ander nu gebracht? Ik zal u wat vertellen: duizenden hebben in dit lijden van Christus hét geneesmiddel voor hun wanhoop gevonden. Lees de biografieën maar van bekeerde mensen waarin u veel momenten zult vinden, waarin ze op het punt stonden zelfmoord te plegen. Slechts een blik op de gekruisigde Verlosser gaf hen weer nieuwe hoop en rust. U hoeft niet eens te lezen; vraag elke godvrezende onder uw kennissen en zij zullen u vertellen dat alleen de wonden van Jezus de bron van hun hoop waren en zijn. Velen van u kunnen uit eigen ervaring bevestigen dat alleen een blik op Christus de wanhoop over de zonde kon wegnemen. Automatisch komen ook mijn eigen herinneringen naar boven. Hoe bijzonder bitter was mijn smart, donker waren de dagen, vreselijk de nachten totdat ik Hem zag, hangend aan het kruis, en mijn toestand veranderde van voortdurende smart in eeuwigdurende blijdschap. Ik kan het niet onbewogen aanhoren als Hij onteerd wordt. Denkt u dat wij, die al het licht van Hem ontvangen, luchtig over Hem kunnen denken? Ik bid dat het nooit zover mag komen. Wij hebben een groot en blijvend belang bij Jezus, want Hij heeft voor ons de duisternis veranderd in licht.

			De smarten van het kruis hebben bij anderen een totale levensverandering veroorzaakt. De apostel Paulus had het plan christenen te achtervolgen in Damaskus. Maar een stem zei: ”Ik ben Jezus, Die gij vervolgt”. En zijn gemoed veranderde zo volledig dat hij de grootste onder alle predikers van Christus werd. De meesten onder u hebben wel gehoord van kolonel Gardiner, een losbandig officier, die zich, evenals zoveel andere militairen, overgaf aan een leven van wellust. Op een nacht had hij een afspraak van een bijzonder slecht soort en was hij al een uur te vroeg op de plaats van bestemming. Terwijl hij daar alleen wachtte zag hij op de muur de Verlosser aan het kruis hangen. Hij dacht Hem te horen zeggen: ”Ik deed dit allemaal voor u, wat hebt u voor Mij gedaan?” Hij ontvluchtte het huis en vanaf dat moment werd hij een van de trouwste dienaren van Christus. 

			Zulke wonderen zijn er altijd al geweest en zullen er altijd blijven. U hoeft niet zo ver te zoeken om ze te vinden. Als u goed luistert kunnen velen u vertellen dat de blik op Christus hun leven volkomen veranderde, zodat het een wonder was voor allen die hen kenden. De verandering in het leven van mensen na het zien op het kruis van Christus is even wonderlijk als dat de Niagara van haar eeuwenoude patroon afweek en van het ene op het andere moment in tegenovergestelde richting begon te stromen. De verandering in het leven van mensen is even opzienbarend als dat een rivier terugvloeit naar haar bron of de nacht zo helder is als de dag. Het is met niets te vergelijken; iets heerlijks. Degenen die de verandering ondergaan hebben, lachen om het ongeloof. ”Wat”, zeggen ze, ”is het kruis niet waar?” Zeg tegen een genezen melaatse, lamme of blinde eens dat alles berust op een misverstand. Als enig antwoord zou hij u zeggen: ”Zo aan uw opmerking te horen, ziet u het totaal verkeerd”. Vervolgens zou hij u links laten liggen. Zaken van daadwerkelijke ervaring kunnen tegengesproken, maar niet weerlegd worden. Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar wij zijn nog steeds verbaasd over het door God gewerkte wonder aan onze zielen. 

			Denk ook eens aan de macht die het kruis heeft om mensen te bekwamen tot heldhaftige daden. Ik zal nooit vergeten dat ik eens Livingstone de hand drukte. Ik reken het tot een van de grootste voorrechten dat mij in mijn leven overkwam. Vele mensen, ook die van de wereld, denken hem een bijzonder eervolle positie toe. Het was de liefde van Christus die hem het onbegaanbare Afrika deed ingaan en tussen de heidenen deed sterven. Hij was niet de eerste die blijmoedig bezweek aan het klimaat en stierf tussen vreemdelingen voor het kruis van Christus. Kijk maar naar Moffat en John Williams. De laatste stierf in Erromanga voor Christus’ zaak. Ze zijn slechts nakomelingen van een machtig leger dat het leven niet dierbaar achtte om Christus’ wil. Denk aan de eerste eeuwen, hoe mensen zich begaven naar de pijnbank om gemarteld te worden, naar de brandstapel om verbrand te worden en naar de arena om verscheurd te worden door wilde dieren. En dat alles om Christus’ wil! Slechts een klein teken van Christus was genoeg om veel mannen en vrouwen zover te krijgen dat ze de dood trotseerden en de vlammen tartten. Het Romeinse Rijk met al zijn legioenen en wreedheden was niet bestand tegen de onbeduidende, ongeletterde, bescheiden, maar ernstige en vurige volgelingen van de Heere Jezus. Het lijden van Christus maakte hen sterk om te lijden. 

			Latere eeuwen laten ons hetzelfde zien. Ook in ons land zijn tot heden ten dage helden van het kruis aanwezig. In Smithfield werd mannen en vrouwen, als de zon nauwelijks op was, bevolen de brandstapel te beklimmen en terwijl ze brandden werd gezien hoe ze in hun handen klapten en juichten: ”Niemand dan Christus! Niemand dan Christus!” En hoe waren de mensen dan, die hen omringden? Er waren wrede mensen en onbeschofte priesters, maar er verschenen ook mannen, vrouwen en kinderen, van wie de geschiedenis vertelt dat ze kwamen om te leren hoe ze moesten sterven. Dat is pas echt bijzonder! Ze wilden de weg leren voor als het hun beurt zou zijn. Want het denkbeeld om toe te geven aan het pausdom en Christus te verloochenen kwam niet in hun hoofd op. Zelfs kinderen leerden op de knieën van hun moeder zó veel van het lijden van Christus, dat ze onoverwinnelijk werden. En wij zouden ook bereid moeten zijn als het weer nodig zou zijn. Want de oude naam en de oude liefde leven nog steeds voort in de harten van de christenen van vandaag, met al hun gebreken en tekortkomingen. Maar als het tot strijd kwam zouden we, geleid door de hand en genade van God, evenals onze voorouders, weer klaarstaan om ons geloof met ons bloed te bezegelen. Dit is wat het kruis doen kan: het maakt mensen bekwaam om te lijden voor Zijn naam.

			Nu is uw vraag wat u met het kruis van Christus in het gewone leven aanmoet. Het maakt mensen die de lijdende Verlosser liefhebben geduldig in hun dagelijkse zorgen en smarten. Ze leren de zonde te haten door het zien op de zware strijd, waardoor de verlossing verkregen werd. Ze leren oprecht te zijn omdat ze zien met welke prijs ze gekocht zijn. Ze leren zichzelf te verloochenen aan de voeten van de Gekruisigde. Al dit goede leert het kruis hun, zodat ze leren leven en sterven. Dit donkere kleed, dat een sombere schaduw met zich meeneemt, herinnert me aan een meisje dat al vroeg de Heere liefhad. Ook op haar sterfbed, toen elke ademhaling een kwelling was, vond ze haar blijdschap en rust in haar Goddelijke Verlosser. Ze schaamde zich er niet voor in het gezelschap van Gods geminachte volk te verkeren. In haar pijn en doodsstrijd vond ze kracht in de leer van het kruis. In de dood lag voor haar de overwinning.

			Houd Uw kruis voor mijn brekende ogen. Jezus, mag ik U zien, als ik niets anders meer kan zien. Als ik U zie durf ik de doods­jordaan door. Ik zal de dood uitdagen, zoals Simson de leeuw uitdaagde. Ik zal honing in de dood vinden als U er bent. Het sterven is geen dood, als de dood van Christus het leven van onze ziel is. 

			Dit is het wat duizenden mannen en vrouwen aan Jezus gehad hebben. Ze zijn Hem niet voorbijgegaan, maar bogen voor Hem en vonden leven, licht, vreugde, volmaaktheid en de hemel.

			Ik besluit met een oproep: Wat heeft u voor belang bij Hem? 

			Gaat het ulieden niet aan, gij allen die over de weg gaat? Schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart. 

			Ik geloof dat Christus niet veel betekent voor sommigen onder ons. Ik bedoel degenen die het goed gaat in deze wereld. U stijgt op als een ballon, u bent gevuld en opgeblazen met welvaart. U heeft zoveel geld als u wenst. Het gaat u voor de wind zonder Verlosser. U hebt uw deel in dit leven. Ik verbaas me er niet over als u Hem de rug toedraait en veracht en bekent dat u Hem niet nodig hebt. We zullen elkaar op een andere dag terugzien. Dan zal alle wijn verzuurd en al het goud verteerd zijn. Al het genot zal als de ochtenddauw voor de brandende zon van de zorgen verdwenen zijn. Maar op dit moment is Christus niets voor u. Het is somber en vervelend voor u om over Hem te horen.

			

			Maar is hier iemand met een bezwaard hart aanwezig? Zijn er niet velen die zich bewust zijn van hun schuld? Bent u zondig en wilt u juist zonder zonde zijn? Bent u schuldig? Zoekt u vergeving? Dan is juist het kruis iets voor u! Keer u om en kijk naar Jezus. Kijk totdat uw ogen gevuld zijn met tranen. Zeg nadat uw tranen verwijderd zijn: ”Ik begrijp alles nu. Jezus stierf in mijn plaats. Ik heb vergeving ontvangen. Mijn Vader heeft mij aangenomen. Ik ben Zijn kind en ben blij hierom”. Schuldigen, voor u is er iets in Christus, omdat Hij als rechtvaardige voor onrechtvaardigen stierf, om ze tot Christus te brengen.

			Misschien is hier iemand anders, die niet zozeer last heeft van een schuldgevoel als wel van een gevoel van doelloosheid in het leven. Misschien herkent u dit: ”Ik heb geen doel in het leven. Ik loop als een blind paard in de molen, maar kom niets verder. Het ergste is dat ik niet eens weet waarvoor ik ploeter. Om mijn kinderen op te voeden? Dat is al een gepasseerd stadium; ze hebben hun eigen leven. Ik weet niet wat ik verder nog moet doen. Er lijkt geen doel te zijn waarnaar ik nog kan streven.”

			De smarten van de Meester zouden u kunnen helpen. De Rode Kruisridder voelde zich sterk in de strijd tegen de Saracenen omdat hij het kruis van Christus op zijn arm droeg (hoewel hij een denkfout maakte, want Christus wil niet dat wij met dodelijke wapens zullen vechten). Als u een echte kruisridder wordt door te leven voor de eer van Christus, dan zult u echt enthousiasme in uw binnenste en een doel in uw leven ontdekken, dat u nooit zal vermoeien. De liefde van de Gekruisigde zal een bron van kracht voor uw hart worden. Het zal u wonderlijk sterk maken en u een grote beloning en overwinning brengen. Als ik geen levensdoel had, zou ik mezelf aan Christus geven en anderen beginnen te vertellen over Zijn dierbare Naam. Misschien zou ik harten winnen voor Gods liefde. Ik weet niemand waar ik mee zou willen ruilen, zolang ik de gelegenheid heb de roem en naam van Christus, mijn lijdende Heere en koninklijke Meester, te verbreiden. 

			Misschien is het uw grote wens om nuttig te zijn voor anderen. Als u zo bent, wilt u alleen iets wezenlijks tot stand brengen. De wereld vervalt van kwaad tot erger; er is verschrikkelijk veel kwaad om ons heen. En u zegt: ”Ik wil goed doen.” Vriend, draai u om en kijk naar Christus’ lijden. Is daar een steunpunt in, om van daaruit iets goeds te bereiken? Het bewegen van rotsen en bergen vraagt een onwaarschijnlijke kracht. In onze situatie is geen stoomkracht of dynamiet nodig, maar iets sterkers: slechts een klein deeltje van de leer van het kruis zal alle muren van misverstand omverwerpen en alle kerkers vol ellende openbreken. Kom tot Christus en kijk of u in de kracht van de Heilige Geest geen onweerstaanbaar middel kunt vinden om alle mensen goed te doen.

			”O”, zegt iemand, ”ik geloof niet eens in Hem”. Waar gelooft u in? Wat het dan ook is, probeer het te gebruiken om goed te zijn voor uw medemensen. Zend zendelingen uit in de stad om te verkondigen waarin u gelooft. Wees redelijk en kom verder dan alleen anderen te wijzen op fouten. Sommige mensen lijken zo verzot op afbreken. Waarom ook niet eens iets opbouwen? Je zegt dat christenen niets goeds doen. Doe het zelf dan in ieder geval wel. Bezoek de stervenden, ga naar de zieken, trakteer hen op uw filosofie en troost hen met het mengsel van uw wetenschappelijke twijfels. Ga uw gang. Als iemand zegt dat het huidige geneeskundige systeem niet eerlijk is, vraag ik: ”Hebt u een alternatief? Zo ja, werk eraan! Train doktoren en bouw ziekenhuizen.” Als u dan niet in God of Christus gelooft, zend dan uw eigen zendelingen uit. Verlicht de heidenen door hun te vertellen dat er geen God, zonde, hel, hemel, ziel of iets dergelijks is. Ga naar het centrum van Afrika en breng de inwoners af van hun bloedige bijgeloof en bekeer ze tot uw wetenschapsleer. Als u een Evangelie hebt, verberg het vooral niet. Wat? Heeft u geen ijver in die richting? Waarom niet? Er is geen bijzonder nut in gelegen, is het wel? Het is uw geld niet waard. Ellendige vertroosters! Armzalige heelmeesters, die niet kunnen genezen! Als u wilt weten of er een kracht in het kruis aanwezig is, moet u een dag meelopen met een stadszendeling. Kies een goed iemand en u zult zelf zien hoe het Evangelie van het kruis in staat is te vertroosten, bedaren, bemoedigen en op te heffen. En toch geloof ik er niet in, hoor ik u zeggen. Een oud en waar gezegde zegt: Neem de proef op de som. Een schip loopt vol met water en u gelooft niet in pompen. Dat is goed, dan pomp ik wel. U wilt liever discussiëren. Ga uw gang, maar intussen pomp ik door. Laat iedere christen praktisch gebruik maken van het kruis van Christus en daarmee doorgaan. En als mensen niet eens willen onderzoeken wat de uitkomst is, is hun ongeloof irrationeel en niet te verontschuldigen. De consequenties zijn voor de desbetreffende personen. Onze handen zijn rein van hun bloed.

			Vriend, als het nu eens zo blijkt te zijn dat u belang hebt bij het kruis van Christus, omdat Christus u daar verloste van uw zonden? Wat als Hij u daar kocht en meent dat u Zijn eigendom bent? Dat u Zijn eigendom bent, zodat Hij u zalig zal maken? Als Hij u, door te sterven, kocht voor het eeuwige leven en u verzekert van een plaats aan de rechterhand van God om samen met Hem te regeren? ”O, als dat zo is, zou ik zeker komen”, zegt u. Kom dan maar, want het is waar: iedereen die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Als u een minuut geleden geloofde, heeft u niet alleen het leven, maar het eeuwigdúrend leven. Een leven waaraan nooit een einde komt. U hebt de hemel en de zegeningen van de aarde, als u gelooft in Jezus. 

			Maar als u zegt: ”Ik wil niets met Jezus te maken hebben”, neem dan die beslissing weloverwogen voor  uzelf. Als Christus het niet waard is om begeerd te worden, zeg dat dan met nadruk. Als er een duidelijke beslissing genomen wordt, heb ik hoop. Ik vind het vreselijk als mensen blijven zeggen: ”Ik hoop dat het op de een of andere manier goed zal komen”. Twijfel niet langer, maar neem een beslissing. Wilt u Christus wel of niet? Zeg ja of nee! Ik vraag u uw beslissing op te schrijven als u straks thuiskomt. Is Christus uw bezit of niet? Zit weloverwogen neer en schrijf: ja, mijn God, ik vertrouw op de verdiensten van Uw dood of: Hij is totaal de mijne niet. We hebben ervaren dat sommigen troost putten uit zo’n beslissing. Er was eens een arm meisje dat al lang een christen was, maar door ziekte erg terneergeslagen werd. Haar dominee kwam langs en vroeg: ”Suzan, hoe is het met je hoop?”, waarop ze antwoordde: ”Meneer, ik ben bang geen christen te zijn. Ik heb de Heere Jezus Christus niet lief”. Hij vroeg: ”Waarom? In het verleden leek je dit wel te doen of deed je alsof?” Haar antwoord hierop was: ”Ik ben bang dat ik mezelf misleid heb, en dat ik Hem niet lief heb”. De dominee liep even een eindje en schreef op een stuk papier: Ik heb de Heere Jezus niet meer lief. De dominee vroeg haar deze zin te ondertekenen. Dat weigerde ze pertinent. Ze had het papier liever in duizend stukken willen verscheuren dan het te ondertekenen. Als reden om niet te ondertekenen zei ze: ”Ik hoop dat het niet waar is. Ik denk dat ik Hem toch liefheb”. Zorg dat u te weten komt waar u staat. Kies tussen Baäl of God. Kies de ene of de andere weg. Ik hoop dat God u helpt vanavond te kiezen, vóórdat u moét kiezen als de hemelen zullen branden, zon en maan verdwenen zullen zijn en de aarde zal schudden op haar fundamenten en de trompet gehoord zal worden. Kom tot het Godsgericht! Kom tot het oordeel! Dan zal daar de Rechter, de Gekruisigde, wiens zorgen al de andere overtroffen, maar wiens Glorie onbeschrijflijk is, rechtspreken. Hij zal de bokken scheiden van de schapen. Uit Zijn mond zal het eindoordeel klinken, dat ieders lot zal bezegelen. 

			God zegene ieder van u afzonderlijk. Ik bid dat u voor altijd het bezit van God mag zijn.

			Amen, ja amen.

		

	
		
			Onze schuld aan Christus’ dood 

			Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige; gijlieden moogt toezien. En al het volk, antwoordende, zei: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen. (Mattheüs 27:24-25)

			De ergste zonde die het menselijk ras begaan heeft is de kruisiging van Christus. In Zijn dood vinden we alle zonden als in een gemeen complot verbonden. Afgunst, hoogmoed, haat, hebzucht, leugen en godslastering gingen over in wreedheid, wraak en moord. De duivel stapelde al onze zonden op het Vrouwenzaad; ze omringden de Heere als bijen. Alle zonden van mensen van alle eeuwen waren verzameld rond het Kruis. Evenals alle rivieren in de zee uitkomen, verzamelden alle misdaden zich om de Zoon van God te doden. Alsof de hel een samenkomst hield, kwamen alle verschillende soorten van zonden als op afspraak samen; leger op leger haastte zich naar de strijd. Alle zonden maakten God tot hun prooi, zoals gieren zich op een lijk storten. Door al die verzamelde troepen van zonden werd de ergste zonde, die ooit onder de zon plaatsvond, begaan. Verdorven handen kruisigden en doodden de Redder der wereld.

			We hebben twee liederen gezongen waarin we onze eigen schuld aan de dood van Christus beleden. Sommigen begrepen misschien nauwelijks wat ze zongen, maar anderen beleden oprecht en hartelijk hun schuld aan de dood van onze Heere Jezus Christus. We weten dat Hij niet alleen stierf vóór onze zonden, maar ook dóór onze zonden. Velen zien dit niet en ik wil ook niet dat ze doen alsof ze het zien. Ze zien niet in dat ze iets uit te staan hebben met Jezus’ dood en daarom kennen ze geen neiging tot berouw als ze ervan horen. Integendeel, ze imiteren het voorbeeld van Pilatus in onze tekst: hij nam water, waste zijn handen voor de mensenmenigte en zei: ”Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige”. Het doel van deze preek is het wakker maken van slapende gewetens. Zonder op diepzinnige vragen in te gaan of die man wel of geen deel had aan Christus’ dood, zal ik laten zien dat mensen op verschillende manieren een gelijke misdaad begaan, omdat ze dezelfde aanleg en aard hebben als diegenen die Christus doodden. Hoewel ze de kruisiging afkeuren, herhalen ze die met de daad of in hun geest. Hoewel Jezus hier niet lichamelijk aanwezig is, zijn Zijn heiligheid, waarheid en Goddelijke Geest rondom ons. En mensen behandelen het koninkrijk van Christus op dezelfde manier als de Romeinen en Joden de vleesgeworden God behandelden. Het is niet waar dat iedereen verbitterd tegen Hem is, want God sprak over ‘sommigen die groter zonden begaan hadden’. Weinigen zijn zo schuldig als de verrader Judas, de zoon van het verderf. En toch is in feite elke vorm van afwijzen van Christus een grote zonde. Het zal een grote zegen van het Evangelie zijn als berouw gevoeld wordt op de manier zoals de profeet verwoordde: Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. 

			Ik begin nu aan het verhaal waarin Jezus voor Pilatus verschijnt, vanaf het moment waarop Hij teruggezonden wordt naar Herodes totdat Hij overgegeven wordt aan de Joden om gekruisigd te worden. Ik zal proberen verschillende manieren te laten zien, waarop mensen Christus doden, waardoor ze deel hebben aan die grote overtreding, die plaatsvond te Jeruzalem. 

			Allereerst zijn er enkelen (dat zijn degenen die grotere zonden hebben) die vastberaden en openlijk tegenstander zijn van de Heere Jezus. Ik denk bij deze mensen aan de Joodse overpriesters en ouderlingen. Ze zochten voortdurend naar een mogelijkheid om Hem te doden, omdat ze Zijn onderwijs niet konden verdragen. Alleen Zijn verdwijning zou hen bevredigd hebben, omdat Hij een levend protest was tegen hun boze daden. Ze haatten Hem omdat hun goddeloos leven door Zijn licht aan de kaak gesteld werd. Dit waren de werkelijke moordenaars van Christus, die hun schande prezen en de straf uitdaagden door te roepen: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. Er zijn nog steeds mensen die de prediking van de Heere Jezus niet kunnen verdragen. Zijn naam lijkt hun slechtste driften te activeren; ze zijn razend als Hij nog maar genoemd wordt. Welke afgrijselijke zaken werden gezegd over de Christus Gods! Ze zochten via allerlei omwegen hun kans om Hem te beledigen.

			Als iemand anders zo gelasterd zou zijn als Hij, zou de maatschappij deze weerzinwekkende tongen niet langer verdragen hebben. Beschuldigingen tegen God en Zijn Zoon lijken daarentegen gewenst voedsel te zijn voor moderne godslasteraars. Ik beef als ik denk aan de harde uitspraken die goddelozen Hem nog altijd toevoegen, terwijl Hij in de dag van Zijn vernedering al die tegenspraak van zondaren al verdroeg. De meeste beschuldigingen waren absurd en zouden ook absoluut afgewezen worden als de schuld van mensen niet in het geding was. In de uitingen zien we het addervergif tussen de lippen, een mond vol met vloeken en bitterheid. Zo worden oorlogshelden, filosofen uit de oudheid en zelfs de uitgesproken plaaggeesten van onze tijd niet behandeld. Ze ontmoeten allemaal wel een beetje oprechtheid of eer, waarbij de vraag is of die wel terecht is. Maar zodra het de Persoon en het leven van onze gezegende Heere betreft, wijken oprechtheid en eerlijkheid. Elke poging om Hem te begrijpen wordt geweigerd; Hij en de Zijnen worden met spot, onbegrip en leugen behandeld. De grofste scheldwoorden worden verzameld, Zijn woorden worden op het slechtst geïnterpreteerd en Zijn daden worden verkeerd voorgesteld, zodat Hem motieven toegedacht worden die Hem volledig vreemd zijn. Zulke mensen, die schreeuwen om aandacht, zijn ook hier aanwezig. Er zijn altijd ongelovigen en bespotters van Jezus geweest, maar de taal wordt grover dan ooit. Eens werd ongeloof gezien als filosofisch en als een bewijs van denkvermogen en onder de ongelovigen werden grote namen gevonden. Maar nu zijn de luidruchtigste advocaten van de ongelovigen domme grootsprekers, mensen die er genoegen in lijken te hebben om de gevoelens van gelovigen te kwetsen en alles wat heilig is onder hun voeten te vertrappen. Dit zijn duidelijk navolgers van de mensen die riepen: Kruis Hem! Kruis Hem! Ze kunnen het niet uitstaan dat Jezus herdacht, laat staan vereerd wordt. Ze doen zich voor als ‘vrijdenkers’ en verdraagzaam ten opzichte van elke religie, maar elke gelegenheid wordt waargenomen om hun enorme haat tegen het geloof in Jezus te spuien. Het blijkt dat de geest van de vervolging hen bezielt. Het zou onzinnig zijn als ze beweerden Christus niet te willen kruisigen, omdat hun taal het tegendeel bewijst.

			Sommigen richten hun voornaamste aanval op de koninklijke autoriteit en regerende macht van de Heere Jezus. Ze protesteren tegen Hem omdat Hij de universele macht opeist. Ze zouden niet zo ageren tegen het christendom als één van de vele godsdiensten, maar nu het superieur zegt te zijn, willen ze er niets meer mee te maken hebben. De Romeinse Senaat was bereid om het beeld van Jezus in het Pantheon tussen de andere goden te plaatsen, totdat het vernam dat Christus eist om alléén aanbeden te worden. Als gevolg van deze eis werd Hem een plaats geweigerd. Als het Evangelie zegt de enige waarheid te zijn en dus andere systemen als vals ziet, wordt onmiddellijk de tegenstand van de oppositie zichtbaar. Tegenwoordig hoor je veel zeggen: ”Ja, het christendom heeft goede dingen, net zoals het Boeddhisme dat heeft”. Het Boeddhisme heeft vooral tegenwoordig nogal wat aanhangers. Alles is welkom, áls men maar bevrijd wordt van de levende God. Een Christus Die iemands alles of niets is, staat hen niet aan. Als Hij zegt dat Hij de afgoden zal verdoen en de vijanden zal verpletteren met een ijzeren scepter, wenden zij zich van Hem af, want als Hij over alles gesteld wordt, zijn zij Zijn vijanden. 

			Er zijn mensen met een milder temperament, die evenwel de tegenstanders vergezellen omdat ze opstaan tegen de Godheid van Christus. Deze mensen roepen als in echo: Wij hebben een wet en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Ze worden verontwaardigd over de eigenschappen die christenen voor hun God en Redder opeisen. Christus als beste van de mensen, als edelste onder de profeten, als naverwant aan de Godheid, misschien zelfs gezonden door God, tot zover willen ze wel gaan, maar zeker niet verder. ”Dat alle mensen de Zoon zouden eren, zoals ze de Vader eren”, kennen ze niet. Als Jezus gepredikt wordt als ‘de God uit God’ horen we hen roepen: Weg met Hem! Weg met Hem! Als we Jezus uitroepen als Koning op Gods heilige berg van Sion en zeggen: Uw troon, o God, is voor eeuwig en eeuwig, weigeren ze voor Hem te buigen. Ze vernietigen voor zover ze hiertoe in staat zijn de Godheid van Christus en reduceren Hem tot een gewoon mens. Hoe kunnen deze mensen de Joden en Romeinen beschuldigen? Die konden slechts Zijn mensheid doden, terwijl zij Zijn Godheid proberen te vernietigen. Is hun schuld niet even groot? Ik beschuldig deze loochenaars van de Godheid als moordenaars, omdat ze Zijn edele natuur aanvallen door Zijn Godheid en Goddelijke kracht aan te vallen. Dat de Geest Gods hier zou zijn om hen te overtuigen van hun fout en hen te leiden tot de aanbidding van Jezus, Die is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. 

			Ik moet beschuldigen in de naam van God en de waarheid. Als de openlijke tegenstanders van Christus geleefd hadden in de dagen dat Hij leefde zouden ze gewenst hebben Hem te kunnen doden. Maar eigenlijk is Hij nu ook dood in Zijn ware karakter. En anders doen ze wel hun best om Hem in hun geweten en dat van anderen weg te vagen. Als ze zeggen dat ze Jezus niet gekruisigd zouden hebben, zeg ik dat ze Hem een dood waardig achten waarvan Hij nog meer gebeden zou hebben of die Hem bespaard bleef, namelijk die van de vernietiging van al Zijn invloed op het gemoed van mensen. Door Zijn genoegdoening, waardoor Hij mensen met God verzoent, af te keuren en mensen tegen Hem op te zetten, zodat ze Zijn zaligheid weigeren, beroven ze Hem van de vreugde die Hem voorgesteld was en waarvoor Hij de schande van het kruis verdroeg. Is dit niets? Dood me als u wilt, want ik zal leven door de woorden die ik gesproken heb. Ik zou het veel erger vinden als u alles wat ik gezegd heb en al het goede wat ik geprobeerd heb te doen, kon laten verdwijnen uit de harten van de mensen. En als dat al zo is bij een gewoon mens, hoeveel te meer zal dat dan niet zijn bij Jezus. Hem aan het kruis te laten sterven betekent, weinig vergeleken met de verklaring: We willen Zijn invloed niet ondergaan, of: We willen niet in Hem als Verlosser of God geloven. Wat een vreselijk levensdoel is het voor een mens om het Evangelie te vernietigen. Vreselijk zal de straf voor deze zonde zijn. Tegenstanders van Jezus, u zult niet minder schuldig zijn dan de Joden tijdens het leven van Jezus op aarde, maar méér! U doodt Hem niet op de ene, maar op een andere manier en toch is de geest van de misdaad dezelfde. 

			Ik zie een denkbeeldig kruis waaraan mijn Heere door uw woorden genageld wordt. Ik zie een Golgotha waarop mijn Heere Jezus opnieuw gekruisigd en openlijk te schande gemaakt wordt door ongelovige spot en sceptische verdachtmakingen. Ik zie Hem bespot en veracht door degenen die Zijn Godheid ontkennen en weigeren te geloven in Zijn offer. Genoeg hierover. Ik hoop dat de Geest en uw geweten spreken, zodat u het niet aandurft om uw handen in onschuld te wassen als u een openlijk tegenstander van Christus bent. Wend u tot Hem en word Zijn discipel. Zijn schoonheid is zo groot dat elk eerlijk hart erdoor verwarmd wordt. Zijn onderwijs is zo mild en verstandig, zo vol van zoetheid en licht dat het heel wonderlijk is als mensen het nog niet met vreugde ontvangen hebben. Zijn kruis is uniek: een bloedend Lijder die de schuld draagt die niet de Zijne is, opdat Zijn vijanden zouden leven. De gedachte is zo vreemd, dat die nooit in het egoïstische brein van een gevallen mens zou opgekomen zijn. Het draagt zijn eigen getuigenis in zich. Wee hen, die ertegen zullen vechten. Het zal hen duur komen te staan. Die zich aan deze steen stoot zal verbroken worden en degene op wie de steen valt zal vermorzeld worden. Kijk wat er gebeurde met de Joden: in de tijd van Titus werden zoveel mensen gekruisigd, dat er hout tekort was. Jeruzalems verwoesting is een gevolg van Jezus’ kruisiging. Wees voorzichtig om tegen Hem te strijden, want de almachtige Vader zal met u twisten. Al Zijn scheppingskrachten en de voorzienigheid staan op Zijn commando klaar om te strijden voor de waarheid en gerechtigheid. De Nazaréner heeft overwonnen en zal overwinnen tot het einde toe als Hij alle vijanden onder de voet gelopen zal hebben. Daarom moeten degenen die Hem haten zich op tijd bezinnen en de hopeloze strijd beëindigen omdat ze feitelijk tegen hun eigen zielen vechten.

			In de tweede plaats hoop ik dat er niet veel mensen in ons midden zijn op wie het eerste deel van mijn preek van toepassing was. Pilatus, die een bezwaard geweten had, wilde Jezus graag in leven houden, maar wist niet hoe hij dat voor elkaar moest krijgen. De Joden dreigden met ontrouw aan Caesar. (Die Caesar was de sombere, tirannieke Tiberius, die meedogenloos was in zijn woede.) Daarom zond hij zijn Gevangene naar Herodes, maar omdat dit niet lukte probeerde hij nog een andere manier. Hij vertelde het volk dat het de gewoonte was om op het feest een gevangene vrij te laten en dat de keus aan hen was. Hij hoopte dat ze Jezus van Nazareth zouden kiezen. Tevergeefs! Want er was een andere gevangene met gedeeltelijk dezelfde naam, Jezus Barabbas, een moordenaar, schuldig aan muiterij en diefstal. Pilatus bracht beiden naar buiten en liet de keus aan de Joden over. Als het echt zo gebeurd is als de beschrijver van Jezus’ leven het ons zegt, zette Pilatus ze allebei naast elkaar, voor de mensenmenigte. Wat is dat een wonderlijk tafereel geweest. Let op het ene individu: een donkerogend, somber moordenaar, fel kijkend, de haat en woede op zijn gezicht, het bloed druipt van zijn vingers, kortom een rover wiens handelen getekend wordt door geweld. En aan de zijde van ‘de wolf’ staat ‘het Lam van God’. Goedheid, teerheid, weldadigheid en heldhaftigheid tekenen Zijn gezicht. Pilatus houdt het volk de verpersoonlijking van haat en liefde voor en laat het volk de keus maken. Zonder aarzeling wordt gekozen: Barabbas! Terwijl Barabbas een moordenaar was. De moordenaar gaat vrijuit en de Onschuldige moet sterven. En daarmee moet ik een tweede soort mensen beschuldigen inzake hun keus. Velen onder ons hebben door Goddelijke genade Jezus als hun Verloser, God en Koning gekozen. Hij is het Fundament van onze eeuwige hoop en de Bron van onze blijdschap op dit moment. We hebben Christus als Gids en Leider van ons leven gekozen en we schamen onszelf niet voor onze keus. We hebben haar weloverwogen en serieus gemaakt en we maken haar elke dag opnieuw.

			Ik ben bang dat sommigen niet voor Christus hebben gekozen. Maar welke keus maakte u dan? Laat me twee keuzen noemen die op één lijn met Barabbas gesteld kunnen worden. Té veel mensen hebben gekozen voor de lust als hun vermaak. Ik ga dit afzichtelijk monster niet beschrijven, ik heb er geen woorden voor. Het is een smerig en dierlijk ding: het schaamrood staat op de kaken bij het beschrijven ervan. Want voor het plezier van de wellust wordt Christus opzij gezet. Voor een vreemde vrouw hebben veel mannen hun ziel weggegooid en gekozen voor schande in plaats van eer. Ik verontschuldig de Joden maar gedeeltelijk voor het kiezen van Barabbas, als ik mensen de lusten van het vlees in plaats van Christus zie volgen. Ik bedoel mensen die in het geheim toegeven aan hun lage hartstochten en daardoor teruggehouden worden om christenen te zijn. Ze weten dat ze geen volgelingen van Christus kunnen zijn en toch volharden ze in seksuele wellust en voor deze slechte, op zichzelf gerichte bevrediging, nemen ze afstand van Jezus.

			

			Zeer regelmatig ontmoet ik mensen die gekozen hebben voor een andere Barabbas in plaats van Jezus. Ik ontleen de naam aan de Grieken en noem hem Bacchus. Drank is de duivel die miljoenen met zich meesleept naar de afgrond. Het is een gebrek dat mensen omlaag haalt en het beeld van God in hen ontluistert. We beledigen een dier als we zeggen dat een mens zich tot dat niveau verlaagt, want een dier begeeft zich niet op dat niveau. Helaas heb ik mannen en vrouwen gekend, die hoorders van het Evangelie waren en de kracht ervan zelfs in zekere mate ervaren hadden, die voor deze zonde hun ziel verkochten en de Zaligmaker opgaven. Geen dronkaard heeft het eeuwige leven blijvend in hem en er zijn belijdende christenen die geen andere naam dan dronkaard verdienen. Ik zeg dat ze de drankduivel verkiezen boven de heilige Heere Jezus. U veroordeelt de Joden voor het kiezen van Barabbas; waar zult u een advocaat vinden voor uw ziel als u kiest voor dronkenschap? Het wás zondig om een moordenaar te kiezen, maar wat zal het voor u zijn als u kiest voor deze verdorven zonde, die zijn duizenden verslagen heeft? Deze nationale zonde maakt ons land tot een spot en spreekwoord onder de andere landen van de wereld. Wat moet ik ervan zeggen, vooral als ik de Heere ernaast zet? Schaamte, niets dan schaamte als dit gekozen wordt boven Jezus die ons liefhad en Zichzelf voor ons overgaf.

			Goed, goed, zegt iemand, ik verval niet in deze zonde. Nee, mijn vriend, maar wat kiest u in plaats van Hem, want als Hij niet op de troon van uw hart zit, kiest u toch voor iets anders. Wilt u geen christen worden omdat u uzelf verdriet wilt sparen en blij en aangenaam van het leven wilt genieten? U kiest niet voor een speciale, openbare zonde, maar geeft de voorkeur aan matigheid in de zonde en het letten op uzelf, zodat u alle zorg, gedachten en vrees voor de dood, hel en hemel van u afhoudt. U denkt dat u zo een zorgelozer en gelukkiger leven leidt dan na een overgave aan Jezus. U begaat een fout. Eén ding is duidelijk: uw eigen ik is uw god en die godheid is even dwaas als iedere andere afgod. De aanbidder van een god van goud, zilver, steen of zelfs modder is niet zo ver gedaald als degene die zichzelf aanbidt. Als ik mijn eigen god ben of als ik van mijn buik een god maak, kan ik haast niet dieper zinken. Als ik grotendeels leef om gemakkelijk en gerieflijk te leven en God, Christus en hemelse zaken links laat liggen, maak ik een vreselijke keus. Denk eraan en schaam uzelf ervoor. Ik zeg het nog een keer, veel mensen doen door hun keus voor een bepaalde zaak in het leven precies hetzelfde als wat de mensen deden die Barabbas in plaats van Jezus kozen. Ik zeg er nu niets meer over. Ik bid de Heilige Geest om deze waarheid tot u te laten doordringen.

			In de derde plaats: Toen Pilatus zag dat hij zijn Gevangene niet vrij kon laten, gaf hij Hem over in de handen van de soldaten, die zich meteen vrolijk maakten over Hem en Hem behandelden als een Voorwerp van verachting. De woorden zijn wreed en roepen tranen tevoorschijn: Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd en wierpen Hem een purperen kleed om. ”Hieraan ben ik onschuldig!”, roept één van mijn hoorders. Bent u er zeker van dat u vrij bent van de zonde van versmading van Jezus, van de zonde van Jezus pijn te veroorzaken? Luister eens even. Als u zo bezig bent met de wereld dat u Hem vergeet, als u zo bezet bent met uw begeerte om rijk te worden, en spot met de ‘echte rijkdom’, moet u beseffen dat u een doornenkroon voor Hem gevlochten hebt. Uw dwaasheid in het verachten van uw eigen ziel verwondt Hem diep. Hij heeft medelijden met u en kan het niet aanzien dat de doornen van deze wereld de oogst zal zijn die u zaait en zult maaien. Als Hij niet zo liefdevol en teer van hart zou zijn, zou het er weinig toe doen, maar deze onvriendelijkheid voor uzelf, is onvriendelijkheid naar Hem toe. En als u zich zo bekommert om de wereld en Hem en uw ziel vergeet, plaatst u een doornenkroon op Zijn hoofd. Is dat niet erg? 

			Ik vraag u, die ‘s zondags naar de kerk gaat, zodat u doet alsof u Hem lief hebt, of u weet wat u Hem aandoet als alles een leugen blijkt te zijn? U hebt Hem bespot door een namaakaanbidding, zodat u Hem het purperen kleed aantrekt. Want dat purperen kleed wijst op een schijnkoning. En uw zondagsgeloof, dat u in de week vergeet, is de rietstok die u Hem in handen geeft. U hebt Hem zelfs bespot en beledigd in uw gebeden en gezangen, omdat uw geloof schijn, zonder hart, is. U aanbidt Hem zonder aanbidding, en uw geloof is geen geloof, net zoals uw gebed geen gebed is. Is het niet zo? Ik vraag u eerlijk te zijn. Gaf u deze week aan niemand de voorkeur boven Jezus? Aan geen boek de voorkeur boven de Bijbel? Aan geen opgave de voorkeur boven het gebed? Aan geen genot de voorkeur boven de gemeenschap met God? Politieke onderwerpen hadden uw aandacht, maar niet de eer van God of de belangen van Zijn koninkrijk? Is dat geen verachting van Jezus? Is dat geen bespotting van Hem? Zijn er onder u die God moe zijn? Of Zijn dag? Of de preken over Hem? Moe van het verzoenend bloed of het horen aanprijzen van de Verlosser? Is dat geen versmaden van Hem?

			Te veel zijn er die zelfs over de heiligste dingen grappen maken. Als ze Jezus niet persoonlijk bespot hebben, hebben ze Zijn kinderen belachelijk gemaakt en zich vrolijk gemaakt over Zijn Evangelie. Door sommigen wordt het Evangelie als vogelverschrikker getoond en vroomheid als een scheldwoord gezien. Gewetensbezwaren worden uitgelachen als ouderwets en absurd. Toewijding aan Christus ziet men als het voorstadium van seniliteit. We weten dat het zo is, zelfs onder hoorders en uiterlijke belijders van het Evangelie. Ze kennen geen waarde toe aan de levende godsvrucht. Bij tijden spreekt hun geweten luid en dan moeten ze wel erkennen dat ze wat ze anders zo verwensten, eigenlijk verlangen te bezitten. Ze verachten het bloed van Jezus, maar zouden toch graag deel hebben aan de vergevende kracht ervan.

			Ik ben bang dat niemand zijn handen in onschuld kan wassen, wat deze zonde betreft. Er was een tijd dat mensen, die Jezus nu liefhebben en elke wond zouden willen kussen, Hem zo gering achtten dat alles hen waardevoller leek dan Hij. Het verhaal van Zijn lijden ervoeren we als vermoeiend en afgezaagd. Als gevraagd werd onszelf aan Hem over te geven, zagen we dit als een dweperige uitdrukking of een opgewonden droom. Gezegende Zaligmaker, U hebt ons vergeven. Vergeef ook anderen, die hetzelfde doen.

			Ten vierde wil ik het nu nog even hebben over een zonde, waaraan velen schuldig zijn: de zonde van de gevoelloosheid voor het lijden van onze Heere. Pilatus dacht dat hij wel een manier vond om Hem vrij te laten en hij probeerde die manier uit. Hij geselde Hem. Ik vertel niet hoe afgrijselijk een Romeinse geseling was. Er is niets vergelijkbaars, met uitzondering van de Russische knoet misschien. Het was de vreselijkste straf. Velen stierven erdoor, en bijna elk slachtoffer verloor het bewustzijn na een paar slagen. Een gekneusd, bloedend lichaam was het gevolg. Pilatus liet Jezus zo aan het volk zien en zei: ”Zie de Mens”. Hij bedoelde met deze woorden: is dit niet genoeg? Kijk eens hoe gewond Hij is? Is dit voldoende? Maar het volk riep, zonder medelijden: ”Weg met Hem!” Als de ellende u niet treft, is dit een treurig bewijs van de hardheid van uw hart. Lezen veel mensen de geschiedenis van Zijn lijden niet zonder één blijk van emotie?

			Veracht, gesmaad, gekroond met doornen en gegeseld staat onze God daar als de Man van Smarten, de Koning van het lijden. Ellende zonder weerga! Volstrekt geen gelijke vindbaar. Heeft u geen tranen voor Hem, die door soldaten bespot en door Joden uitgelachen werd? Nee? Is het echt zo dat u antwoordt met ‘nee’? Wat een vreselijke schande! En het ergste is dat het geen indruk maakt op mensen als zij zich herinneren dat dit lijden vrijwillig en uit liefde gedragen werd, níet omdat het nodig was of uit een ander egoïstisch motief. Hij droeg deze straf voor Zijn vijanden. Hij beval Zijn discipelen als eerste in Jeruzalem te preken, opdat de mensen die Hem in Zijn gezicht gespuugd hadden zouden weten dat ze deelden in Zijn ontferming. En opdat degene die de lans in Zijn hart stak zou weten dat hij één van degenen was voor wie Jezus stierf. Hij stierf, terwijl Hij bad voor Zijn moordenaars. Dat het toch zo moest zijn. Het is mooi als een man voor zijn vriend sterft, maar dat iemand sterft voor zijn moordenaars is het meest bijzondere wat zelfs engelen ooit gezien hebben. 

			Dat de Heere om onzentwil leed, zou gelovigen eigenlijk het meest moeten raken. In Zijn dood gloort hoop, zonder Zijn dood zouden we eeuwig verloren zijn. Als we geen deel hebben aan het nut van deze doodsangst blijft er niets over dan de vreselijke verwachting van het oordeel en Zijn brandende toorn. We treuren niet als we Jezus zien sterven. O gevoel, je bent in redeloze dieren gevlucht! Mensen hebben hun verstand verloren. Onze harten lijken wel op de rots in Horeb. Geslagen door de staf van het kruis zullen er pas tranen van berouw vloeien. Dat we met iedereen medelijden hebben, behalve met de Zaligmaker, is een bijzonder bewijs van onze schuld. Hierdoor kunnen we huilen over een schoothond, maar horen we over Christus’ lijden met uiterlijke onbewogenheid. Er zijn veel zulke mensen en ik bid Gods Geest om hun geweten aan te raken, zodat ze het probleem van de harteloosheid ten opzichte van Jezus zullen zien. Misschien zou ik met het doorgaan over dit onderwerp uw geweten aanspreken, maar ik moet verder.

			Ten vijfde: Er is nog een misdaad waaraan veel mensen schuldig zijn en die ook in Pilatus gevonden werd: lafhartigheid. Niet minder dan drie keer zei Pilatus tegen de Heere Jezus: “Ik vind geen schuld in Hem” en tóch liet hij Hem niet gaan. Hij erkende dat hij macht had Hem te kruisigen en los te laten, maar hij durfde zijn macht om Hem vrij te laten niet te gebruiken. Lafhartigheid belette hem zijn volmaakt onschuldige Gevangene te laten gaan. Hij erkende, maar handelde niet naar zijn ondervinding. Ken ik iemand bij wie de kennis van goede zaken het doen van het goede overtreft? Dit zal één van de nooit stervende ‘wormen’ zijn in de hel: het knagen van een verlicht, maar veronachtzaamd geweten. Op de deur van de gevangenis zal leesbaar zijn: Ik kende mijn plicht, maar volbracht hem niet. De kennis maakt mensen verantwoordelijk voor hun daden. Als de kennis toeneemt, groeit de verantwoordelijkheid mee. Bovendien wist Pilatus niet alleen wat recht was, maar wilde hij het ook uitvoeren. Je zou haast medelijden krijgen met de twijfelende lafaard. Kijk hoe hij worstelt om Jezus vrij te laten op een slimme manier, die niet ten koste van hemzelf gaat. Hij wenst, besluit en trekt zich dan weer terug. Hij wordt als een schip heen en weer geslingerd door de wind uit verschillende richtingen; het ene moment bevindt hij zich bijna in de haven, het volgende bevindt hij zich op volle zee. 

			Hoeveel dode wensen zijn hier niet in de kerk aanwezig, die als onrijpe vruchten door de wind uit de boom worden geblazen? Mensen wensen zich te bekeren, willen geloven, wensen te beslissen, wensen heilig te leven, wensen rechtvaardig te zijn voor God, maar al die wensen leiden niet tot een daadwerkelijk besluit. En zo gaan ze verloren op de drempel van genade. Hun vroomheid eindigt in lege wensen, die getuigen van hun verantwoordelijkheid en hun veroordeling zeker maken. Maar als we eerlijk zijn deed Pilatus meer dan alleen maar wensen: hij voerde een pleidooi voor Christus. Verder kwam hij niet, hoewel dat zijn plicht zou zijn geweest. Het is mogelijk dat iemand zegt: ”Ik vind geen fout in Hem”, maar met zijn daden Jezus veroordeelt door Hem over te geven om gedood te worden. Woorden zijn maar een armzalige eer voor de Verlosser. Een mens wordt met veel meer dan woorden gered, daarom moet God ook niet alleen met lippentaal beloond worden. Pilatus’ taal was gedurfd genoeg, maar voor het rumoer van de menigte zwakte hij af. Hij kon wel vastbesloten zijn blijkens zijn latere antwoord: ”Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven!” Waarom had hij die ‘ruggengraat’ niet toen Jezus nog leefde? Hij was geen door en door zwak wezen, dat zijn besluit geen kracht bij kon zetten. Hij had zich in deze situatie ook anders kunnen opstellen. Een grote misdaad zou hem bespaard zijn gebleven. Zijn er Pilatussen hier - mensen die al lang christen hadden kunnen zijn als ze meer moed bezaten hadden? Eén of andere dwaze makker zou hen kunnen uitlachen als ze vroom zouden worden, en dat zouden ze niet kunnen verdragen. Arme lafaards!

			Ik hoorde onlangs van een jongen die niet durfde bidden in een kamer waar twee of drie anderen sliepen. Bang kroop hij in bed en dolf hij het onderspit vanwege mensenvrees. Ik ben bang dat sommigen liever verloren gaan dan uitgelachen te worden. Een ander heeft een goddeloze vriend en hij weet dat hij de vriendschap op moet geven als hij Jezus gaat volgen. Hij wil het laatste, maar de moed ontbreekt hem. U, die uit mensenvrees terugschrikt voor wat Christus van u vraagt, weet u het lot van de vreesachtigen? Bange mensen, Jezus is overdekt met wonden en schande voor u, schaamt u zichzelf voor Hem? De dood komt spoedig en verbergt u uw gezicht voor Hem? Dat is pas echte wreedheid, zowel voor Christus als voor uzelf! Kunt u Zijn vijanden niet verlaten? ”Gaat uit het midden van hen en scheidt u af: raakt niet aan hetgeen onrein is”. Wilt u Zijn zaak niet aannemen? ”Zo iemand Mij dient, die volge Mij”. Door deze lafhartigheid probeert u voor zover het in uw macht is, Christus te doden. ”Hoe?”, vraagt u. Stel je voor dat iedereen zoals u deed, dan zou er geen christendom meer zijn op de wereld. Als iedereen laf was, zou er wel een kerk zijn? Bent u niet bezig Christus te doden en te begraven, zoveel in uw vermogen is? Verwoest u Zijn invloed niet en verzwakt u Zijn kerk niet door Hem niet aan te nemen? Is dat niet zo? Kijk eens. De invloed die u in de wereld heeft, weigert u voor Hem te gebruiken. Duizenden zijn actief in het vernietigen en tegenstaan van Hem en u steekt niet één hand ten gunste van Hem uit. Waarom komt u niet tevoorschijn, terwijl u zegt: ”Ik sta aan Zijn kant!” Door uw vermeende neutraliteit handelt u als een vijand. U móet een kant kiezen nadat u het Evangelie gehoord hebt. Jezus zei: ”Wie niet met Mij is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit”. U bent tegen Hem en u verstrooit.

			Veronderstel dat anderen uw voorbeeld volgen? Volgens u is er niets verkeerds aan uw voorbeeld, behalve dan dat u geen christen bent. Dat is het juist en eigenlijk is het goede in uw voorbeeld juist zo geschikt om een invloed ten kwade te veroorzaken. Een dronkaard zal niet veel mensen tot onmatigheid verleiden, integendeel, hij zal een waarschuwing voor veel mensen zijn. Ik heb veel jonge mensen gekend, die geheelonthouder werden, omdat hun vader hun jeugd zo ongelukkig en armoedig gemaakt had door de drank. Een slecht voorbeeld kan zijn slechte invloed verliezen door te overvloedig aanwezig te zijn. Maar bij u is het anders: uw voorbeeld is enerzijds bewonderenswaardig, maar staat in dienst van de duivel. Hoe voortreffelijker mens u bent, hoe meer onheil u aanricht door aan de kant van het kwaad te staan. Als u zedelijk, voortreffelijk en vriendelijk bent, bent u de geschikte man om aan de kant van Christus te staan, maar als u uw invloed tegen Hem gebruikt, is dat echt te betreuren. Als het positieve in uw karakter maakt dat mensen de rechten van de Zoon van God negeren, is dat niets anders dan Hem op geestelijke wijze doden. 

			Tenslotte - moge de Geest dit scherpe medicijn aan uw hart zegenen, zodat u berouw zult krijgen - is er de zonde van het ‘huichelachtig uzelf rechtvaardigen’. Bij Pilatus vinden we die als hij water neemt, zijn handen wast en zegt: ”Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige; gijlieden moogt toezien”. Wat een tegenstrijdigheid! Hij is onschuldig, maar Pilatus geeft toch toestemming hem als schuldige te zien. Ze konden de Heere niet doden zonder zijn toestemming. Hij geeft de noodzakelijke toestemming, maar zegt: ”Ik ben onschuldig”. Zie ik daar niet iemand die tot dezelfde soort behoort? Hij zegt dat hij Christus niet veracht en geen woord in Zijn nadeel spreekt. Dus onschuldig is aan enige kwaadwillendheid ten opzichte van Hem. Maar als anderen zich tegen God keren, mag dat natuurlijk van die persoon, want we leven tenslotte in een vrij land.”Iedereen doet maar wat hij wil, want daar heb ik verder niets mee te maken”. Zo een houding neemt u toch ook niet aan, als u ziet dat iemand vermoord wordt? Blijft u dan ook kijken zonder u erin te mengen? U zegt dat u niet verantwoordelijk bent voor de meningen van andere mensen. Hebt u een mening over Jezus? ”Nee”, zegt u, ”ik denk haast nooit over Hem”. Is dat geen verachting? Weigert u een mening te hebben over Iemand, Die zegt uw God te zijn? Over Degene die uw Redder is, zodat u niet voor eeuwig verloren hoeft te gaan ? U komt er op deze manier niet vanaf. Nu de opstand is uitgebroken moet u aanhanger of verrader zijn. De standaard is opgericht en iedereen moet partij kiezen. Uw verwaarlozing van Jezus spreekt uw zogenaamde neutraliteit tegen. U doet alsof u Hem laat liggen, maar dat wordt u juist fataal. Stel: er is een man in een brandend huis en u kunt hem redden. U weigert uw hulp omdat u vindt dat de zaak niet ú, maar de brandweer aangaat. Intussen sterft die man. U heeft in geen geval een excuus, want het was uw plicht om die man te redden. Zo komt de Heere Jezus Christus naar de mensen en wordt Hij vervolgd. U zegt doodgemoedereerd: ”Het is jammer, maar ik kan er niets aan doen”. Vast niet, maar door uw passiviteit schaart u zich bij Zijn vijanden.

			Zegt u dat u zo rechtvaardig bent, dat u geen Zaligmaker nodig heeft? Dat is echt slaan in Zijn gezicht. Hij komt op aarde als Verlosser en u zegt dat Hij overbodig is. Dat u zo goed bent dat u zonder Zijn bloed ook al rechtvaardig bent. Dat is spuwen in Zijn gezicht en zeggen dat Hij Zich totaal vergiste toen Hij voor u stierf. Waarom zou Hij Zijn bloed storten als u onschuldig bent? Eigenlijk beschuldigt u God van dwaasheid omdat Hij zoveel verzoening verworven heeft, terwijl goede mensen er toch niets van nodig hebben. Ik geloof dat er geen zwaardere belediging is. Dit is inderdaad Hem kruisigen. De zelfvoldane mens zegt dat hij rein is en berooft Christus’ offerande van haar heerlijkheid, Zijn leven van Zijn doel, Zijn Persoon van Zijn waardigheid en Zijn werk van Zijn wijsheid. God heeft Zijn hart gezet op het doel, waarvoor Christus is gestorven. En toch wordt dit door degene die Christus niet nodig denkt te hebben, als dwaasheid gezien. 

			Kom, mijn hoorders, we willen niemand beschuldigen, maar laat ons allemaal aan de voeten van de opgestane Jezus knielen en Hem de eer geven als Zaligmaker van al onze zonden.

			

			Amen.

		

	
		
			Christus, ons paaslam

			Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. (1 Korinthe 5:7b) 

			Hoe meer je leest in de Bijbel en erover mediteert, hoe groter de verbazing zal zijn. Iemand die slechts af en toe leest in de Bijbel, zal nooit de diepte, lengte en breedte van de alleszeggende betekenis van de Bijbel kunnen bevatten. Er zijn tijden dat ik een heel nieuwe gedachtegang ontdek, zodat ik verbaasd uitroep: ”Dat ik dit nog nooit in de Schrift gezien heb, is echt wonderlijk!” De Bijbel zal een ongekende diepte laten zien, als je hem bestudeert. Hoe meer studie je bedrijft, hoe minder je zal lijken te weten, want de Schrift laat steeds weer nieuwe ruimten zien, als we dichterbij komen. In het bijzonder zal dit het geval zijn bij bepaalde gedeelten van Gods Woord. De meeste historische boeken worden geacht typen van bedelingen, ervaringen of ambten van Christus te zijn. Bestudeer de Bijbel met deze wetenschap als sleutel, en u zult het Herbert niet kwalijk nemen als hij zegt: ”Dit is niet alleen het boek van God, maar ook de God van de boeken”. Een van de meest interessante aspecten van de Bijbel is de constante neiging om Christus te laten zien. En een van de mooiste beelden waarin Christus ons getoond wordt is dat van het Paaslam. Over die Christus wil ik het nu hebben. 

			Israël was in Egypte in extreme slavernij. De druk was opgelopen tot ongekende hoogte, zodat hun klagen reikte tot in de hemel. God, die een Wreker is van het onrecht dat Zijn kinderen overkomt, besloot tenslotte het Egyptische volk en zijn vorst te straffen om Zijn volk te bevrijden. We kunnen de angsten en verwachtingen van Israël van een afstand bekijken, maar we kunnen nauwelijks verdergaand begrip opbrengen als we niet zelf de verlossing uit het ‘geestelijk Egypte’ ervaren hebben. Ga eens terug in je herinnering, toen je in Egypte verbleef en werkte in de ‘steenovens’ van de zonde, ploeterend om jezelf te verbeteren, zonder resultaat te zien. Roep die nacht maar weer eens op, het begin van een nieuw ‘jaar’, een nieuw leven in de geest en een totaal nieuw tijdperk in onze ziel. Het Woord van God versloeg onze zonde, gaf ons Jezus Christus als ons Offer en in die nacht verlieten wij Egypte. Hoewel onze harten soms nog verlangden naar de knoflook, uien en vleespotten van Egypte, we zijn nooit meer in dezelfde slavernij gebracht. Laten we het Paasfeest vieren en gedenken hoe God ons bevrijdde uit Egypte. Laat ons zien op onze Verlosser Jezus als het Paaslam, door Wie wij gevoed worden. En laten we niet alleen zo op Hem zien, maar laten we zitten aan Zijn tafel en eten. Want Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank. Dat onze harten in heilige ernst tot Hem naderen aan die aloude maaltijd. Laten we teruggaan naar de donkerheid van Egypte en in heilige overdenking zien dat niet de engel van het verderf, maar de Engel van het Verbond het Hoofd van de maaltijd is: het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt. 

			Ik heb hier niet de mogelijkheid om de hele geschiedenis en het mysterie van het Paasfeest te behandelen, daar zou een dozijn preken voor nodig zijn. Ik wil slechts enkele hoogtepunten als onderdeel ervan bespreken. Allereerst zullen we zien op onze Heere Jezus Christus en aantonen hoe Hij overeenkomt met het Paaslam. Daarna probeer ik te komen tot de twee andere punten: dat het nodig is door Zijn bloed besprenkeld te worden en dat we moeten leven uit Hem.

			In de eerste plaats: Christus wordt hier getypeerd als het Paaslam. En als hier iemand is van Abrahams nakomelingen, die nog nooit gezien heeft dat Christus de Messias is, vraag ik zijn speciale aandacht voor wat ik ga aanvoeren. Ik spreek namelijk van niemand anders dan van Jezus Christus als het Lam van God, dat stierf om Zijn volk te verlossen. Volg me aan de hand van je Bijbel en zoek allereerst Exodus 12 maar op.  

			We beginnen allereerst met het slachtoffer, een lam. Wat een treffend beeld van Christus. Geen ander schepsel zou zo een grote gelijkenis laten zien met Hem, die heilig, onschuldig, onbevlekt en zo totaal anders dan zondaars is. En omdat het ook een symbool van een slachtoffer is, laat het op de meest innemende manier een portret zien van onze God en Zaligmaker Jezus Christus. Zoek de geschiedenis door en hoewel andere beelden vindbaar zijn die aan een bepaalde eigenschap van Zijn natuur voldoen, er is er geen enkele die zo compleet beantwoordt aan het beeld van de Persoon, onze lieve Heere, als dat van een lam. Zelfs een kind zou de gelijkenis tussen een lam en Jezus Christus opmerken: zeer zachtmoedig en onschuldig, geen kwaad toebrengend aan anderen, schijnbaar niet in staat een onterechte beschuldiging te weerleggen. 

			Hoeveel kwellingen heeft het schapenras al niet te verduren gehad van de mens? Hoewel ze onschuldig zijn, worden er voortdurend geslacht om ons te laten eten. Ze worden ontdaan van hun huid en de wol wordt afgeschoren om er kleding van te maken. Evenzo met onze glorierijke Meester, de Heere Jezus, die ons Zijn kleding geeft, opdat we bekleed zouden worden. Hij stortte Zijn bloed voor onze zonden. Onschuldig en heilig, een heerlijk slachtoffer voor de zonden van Zijn kinderen. Daarom zou het Paaslam bij de vrome Hebreeër het beeld moeten oproepen van de lijdende, zwijgende, geduldige en onschuldige Messias. 

			Lees verder mee. Het was een lam zonder gebrek. Een gebrekkig lam, al had het maar het kleinste vlekje dat wees op een ziekte of het kleinste wondje, zou niet geaccepteerd worden als Paaslam. De priester zou het afgewezen hebben en ook God zou het van hem niet aangenomen hebben als slachtoffer. Het moest een lam zonder gebrek zijn. En was Christus zo ook niet van zijn geboorte af? Onbevlekt, geboren uit de zuivere maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest, zonder ook maar één spoor van zonde. Zijn ziel was volstrekt zuiver, hagelwit als pasgevallen sneeuw en volmaakt. Die kenmerken gelden ook voor Zijn leven. In Hem was geen zonde. Aan het kruis droeg hij onze zwakheid en smarten. Hij werd, net als wij, op elk gebied in verleiding gebracht, maar de grote uitzondering was dat hij zonder zonde bleef. Een lam zonder gebrek. U, die de Heere kent, geproefd hebt van Zijn genade, en gemeenschap hebt met Hem, erkent u niet dat Hij een Lam zonder gebrek is? Kunt u één fout bij Hem aanwijzen? Hebt u één beschuldiging tegen Hem in te brengen? Is de waarheid niet meer te vinden bij Hem? Heeft Hij ooit Zijn woord gebroken? Zijn Zijn beloften niet vervuld? Of heeft Hij de verbintenis vergeten? Kunt u, in één opzicht, een gebrek aan Hem vinden? Totaal niet, Hij is het volmaakte, onbevlekte en zuivere Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt. In Hem is geen zonde. 

			Lees verder in het hoofdstuk: ”Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud”. Ik hoef niet stil te staan bij het feit dat het lam een ram moest zijn. Wél sta ik stil bij de leeftijd ervan. Dan was het op zijn best, gerijpt en zijn kracht was onverwoestbaar en op zijn top. God wilde geen onrijpe vrucht. God wilde geen offer dat nog niet tot rijpheid gekomen was. Zo was onze Heere Jezus Christus ook tot de rijpheid van de volwassenheid gekomen toen Hij geofferd werd. Op vierendertigjarige leeftijd werd Hij geofferd voor onze zonden: gezond en sterk. Hoewel Zijn lichaam en gezicht meer getekend zouden kunnen zijn door het lijden als dat van enig ander mens, was Hij een volmaakt ontwikkeld Man. Ik zie Hem voor me: Zijn baard, Zijn ogen vol wijsheid, een rechte gestalte, Zijn majestueuze uiterlijk, Zijn ongebroken wilskracht; alles volmaakt ontwikkeld. Een echt en heerlijk Man, mooier dan één mensenkind. Een Lam zonder gebrek, maar in volle kracht. Zo was Jezus Christus, een Lam van één jaar oud, géén jongen of een meisje, maar een volgroeid man, toen Hij Zijn ziel voor ons gaf. Hij gaf Zichzelf niet voor ons, toen Hij nog opgroeide, want dan zou Hij niet alles gegeven hebben wat Hij zou kunnen zijn. Hij gaf Zichzelf niet toen Hij oud was, want dan zou Hij zichzelf gegeven hebben in een tijd van verval. Juist in de bloei van Zijn leven werd Christus geofferd voor ons. En ook toen Hij stierf was Christus vol leven, want één van de evangelisten zegt ons ”dat Hij riep met grote stem en de geest gaf”. Dat is een bewijs van het feit dat Jezus niet door zwakheid of verval van Zijn natuur stierf. Zijn ziel was sterk binnenin Hem, Hij was nog steeds het Lam van één jaar oud. Nog steeds bezat Hij alle macht; als Hij gewild had zou Hij Zichzelf hebben kunnen bevrijden van het kruis. Hij zou Zijn vijanden opgejaagd hebben zoals herten door een leeuw opgejaagd worden, maar Hij onderwierp Zich onderdanig aan de dood. Mijn ziel, kunt u uw Jezus zien, het volmaakte, eenjarige Lam, sterk en machtig? Komt de gedachte dan niet op dat als Jezus Zich aan ons wijdde terwijl Hij zo krachtig was, wij verplicht zijn onze jeugd aan Hem toe te wijden? En zijn we in onze volwassenheid niet dubbel verplicht Hem al onze kracht te geven? Om in de ouderdom de laatste krachten ook aan Hem te schenken? Als Hij mij alles, en dat was veel, gaf, zou ik Hem dan niet al het weinige van mezelf bieden? Zou ik me niet verplicht voelen mezelf volledig in Zijn dienst te stellen; mijn lichaam, ziel, geest, tijd en talenten op Zijn altaar te leggen? En al ben ik dan geen volkomen lam, dan ben ik dankbaar als mijn gezuurd brood geaccepteerd wordt op het altaar. En dat ik, als onrein en doordesemd brood, geofferd mag worden met mijn God en Redder en als een aangenaam reukoffer God welbehaaglijk ben. Hier is mijn geliefde Jezus, een volkomen, éénjarig Lam. 

			Het onderwerp breidt zich uit en wordt nog belangrijker. Het volgende punt verdient uw bijzondere aandacht. Toen ik het ontdekte schonk het mij bijzonder veel voldoening en het geeft u nuttige aanwijzingen. In vers drie van Exodus 12 staat: ”Op de tiende van deze maand neme een ieder een lam, naar de huizen van de vaderen, een lam voor een huis”. In het zesde vers staat: ”En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag van deze maand”, dat wil zeggen dat het lam voordat het geofferd werd, vier dagen apart gehouden moest worden. Gedurende vier dagen werd het gekozen offerlam van de kudde geïsoleerd. Deze daad had twee redenen: ten eerste werd men door het constante geblaat van het lam voortdurend herinnerd aan het plechtige feest, dat gevierd ging worden. De tweede reden was nog belangrijker: gedurende die vier dagen kon men zich ervan verzekeren door voortdurende inspectie, dat het lam werkelijk niets mankeerde. Want dan zou God het niet kunnen aannemen. En het is zeer bijzonder dat er een opmerkelijke overeenkomst vindbaar is met het leven van Christus. Volgens oude overlevering is Christus vier jaar afgezonderd geweest. Vier jaar nadat Hij het huis van Zijn ouders verlaten had, ging Hij in de woestijn en werd verzocht door de duivel. Vier jaar na Zijn doop werd Hij voor ons geofferd. Maar bovendien: ongeveer vier dagen voor Zijn kruisiging reed Jezus Christus in triomf Jeruzalem binnen. Hij werd dus in het openbaar apart gezet en afgezonderd van het menselijk geslacht. Op de ezelin reed Hij naar de tempel, opdat iedereen het Lam uit Juda zou herkennen, van God verkoren, verordineerd vóór het ontstaan van de wereld. En wat is het opmerkelijk dat de evangelisten van deze vier dagen meer vermeld hebben dan van het hele andere gedeelte van Zijn leven. Gedurende deze vier dagen bestrafte Hij de vijgenboom, die daarop dadelijk verdorde, joeg hij de kopers en verkopers uit de tempel, berispte hij de priesters en oudsten door hen de gelijkenis voor te houden van de twee zonen. Die gelijkenis ging over de ene zoon, die zei dat hij zou gaan en niet ging en over de andere, die eerst niet wilde en zich bedacht.

			Ook vertelde Hij in die tijd over de landlieden, die de tot hen gezondenen sloegen. Hierna liet hij de gelijkenissen horen van de bruiloft van de koningszoon en de man zonder het bruiloftskleed en de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. Hierna volgden de grievende aanklachten tegen de Farizeeën: ”Wee u, gij blinde Farizeeër! Reinig eerst, wat binnen in de drinkbeker en de schotel is”. Dan volgt het lange hoofdstuk met de profetie over wat er zou gebeuren bij de belegering van Jeruzalem en een verslag over de ondergang van de wereld. ”Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is”. Ik zal u niet verder vermoeien met te vertellen dat hij in diezelfde tijd een schitterend beeld gaf van de oordeelsdag, wanneer de schapen van de bokken gescheiden zullen worden. Maar het is een feit, dat de meest treffende uitingen van de Heere Jezus te horen zijn tijdens deze vier dagen. Precies zoals het afgescheiden lam veel meer blaatte dan op vier andere, gewone dagen, sprak Jezus in deze dagen beduidend vaker. Als u een bijzonder treffende uitspraak van de Heere Jezus zoekt, moet u zoeken in dit tijdsbestek. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak: ”Uw hart worde niet ontroerd” of aan het Hogepriesterlijk gebed. De grootste daden die Hij verrichtte, vonden plaats binnen de vier dagen, waarin Hij afgezonderd werd. 

			Er is nog iets wat uw speciale aandacht verdient. Evenals het lam tijdens die vier dagen van afzondering nauwkeurige onderzoeken onderging, werd Jezus de laatste dagen ondervraagd door allerlei mensen. Het was in deze tijd dat een wetgeleerde Hem vroeg wat het grootste gebod was. Hij antwoordde: ”Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. De Herodianen ondervroegen Hem over de schatting, de Farizeeën verzochten Hem en de Sadduceeën probeerden Hem te vangen over het onderwerp van de opstanding. Allerlei soorten mensen van verschillende niveaus, Herodianen, Farizeeën, Sadduceeën, wetgeleerden en het gewone volk, verzochten Hem in deze tijd. En hoe kwam Hij eruit tevoorschijn? Als een volmaakt Lam. De oversten moesten erkennen: ”Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens”. Zijn vijanden vonden zelfs geen twee personen die eenstemmig tegen Hem zouden kunnen getuigen. Ook Pilatus verklaarde: ”Ik vind geen schuld in Hem”. Hij zou ook geen Paaslam geweest kunnen zijn als er ook maar een ongerechtigheid in Hem gevonden werd. ”Ik vind geen schuld in Hem” was de uitspraak van de machtige stadhouder, die daarmee verklaarde dat het Lam gegeten kon worden als het Paaslam Gods, het symbool en middel van de bevrijding van Gods volk. U hoeft enkel maar de Heilige Schrift te bestuderen om er wonderen in te vinden. Wanneer u dieper gaat, zult u verbaasd zijn over haar rijkdom. U zult ontdekken dat Gods Woord zeer waardevol is; hoe meer u er in studeert en er uit leeft, hoe dierbaarder het u zal worden. 

			Het volgende waarop we moeten letten is de plaats waar het lam geslacht werd, wat ons weer speciaal wijst op het feit dat het lam wijst naar Christus. Het eerste Paasfeest werd gehouden, het tweede in de woestijn, maar verder lezen we niet dat het Paasfeest gevierd werd voordat ze in Kanaän waren. In Deuteronomium 16 lezen we dat God niet langer toestaat dat het lam in de eigen huizen geslacht wordt, maar Hij wijst er een speciale plaats voor aan. In de woestijn brachten de Israëlieten hun lam naar de tabernakel, waar het geslacht werd. In Egypte hadden ze natuurlijk geen speciale plaats waar het lam geslacht kon worden. Maar in Deuteronomium 16: 5 en 6 lezen we: ”Gij zult het Pascha niet mogen slachten in één van uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft. Maar aan de plaats die de HEERE, uw God, verkiezen zal om daar Zijn Naam te doen wonen, aldaar zult gij het Pascha slachten aan de avond, als de zon ondergaat, ter bestemder tijd van uw uittrekken uit Egypte”. Het was in Jeruzalem waar men behoorde te aanbidden, want de zaligheid is uit de Joden. Dáár was Gods paleis, dáár rookte het altaar en dáár alleen mocht het lam geslacht worden. Daarom werd onze gezegende Heiland geleid naar Jeruzalem. De woedende menigte leidde Hem door de straten. In Jeruzalem werd ons Lam geslacht, precies op de plaats waar God het bevolen had. Als het gepeupel in Nazareth in staat geweest was Christus van de steilte af te werpen, zou Christus niet in Jeruzalem gestorven zijn. Maar zoals Hij zei: ”Een profeet kan niet gedood worden buiten Jeruzalem”, zo is het ook onmogelijk dat de profetieën vervuld zouden worden als Hij daar niet gedood zou zijn. Zo moest dat ook gebeuren met de Koning van de profeten. ”Maar aan de plaats, die de HEERE, uw God, verkiezen zal, aldaar zult gij het Pascha slachten”. Jeruzalem was de uitverkoren plaats. Hier hebt u weer een bewijs dat Jezus Christus het Paaslam was voor Zijn volk. 

			Het volgende punt is de wijze waarop Hij stierf. De manier waarop het lam geofferd werd wijst ook weer zo specifiek naar Christus’ dood. Geen andere manier zou beantwoord hebben aan alle bijzonderheden, die we hier noemen. 

			Allereerst werd het lam geslacht en het bloed werd opgevangen in een bekken. De priester stond gewoonlijk aan het altaar. De Levieten of andere mensen slachtten het lam. Het bloed werd opgevangen in een gouden bekken. De priester bij het altaar, waarop het vet verbrand werd, wierp het bloed op het vuur of goot het uit aan de voet van het altaar. Stelt u zich dit tafereel eens voor. Tienduizend lammeren werden geslacht; het bloed vormde samen een roodgekleurde rivier. Vervolgens moest het lam geroosterd worden, áls het niets van de botten of aan het lichaam gebroken had. Alleen de kruisiging kan voldoen aan deze drie aspecten: 

			- Kruisiging houdt bloedstorting in; handen en voeten worden doorboord. 

			- Het hangen van Christus in de brandende zon wijst naar het roos	teren van het lam. 

			- Bovendien werd geen been van Hem gebroken, en dat zou niet 		het geval geweest zijn bij andere straffen.

			Stel u eens voor dat Christus op een andere wijze gestorven was. Soms brachten Romeinen hun veroordeelden ter dood door onthoofding, maar bij zo een dood wordt aan de derde voorwaarde niet voldaan. De nek van het slachtoffer is immers gebroken? Veel martelaren vonden de dood nadat ze doorstoken waren met het zwaard. Het bloed vloeit, er hoeft noodzakelijkerwijs geen been gebroken te zijn, maar het ‘branden’ blijft bij het doorsteken achterwege. Neem de doodstraf die u wilt, bijvoorbeeld ophanging, waarbij de bloedvloeiing ontbreekt, maar ze beantwoorden geen van allen aan de drie aspecten, die kenmerkend waren voor het offeren van het paaslam. Volgens mij moet elke nadenkende Jood getroffen worden door deze drie overeenkomsten tussen het offeren van het paaslam en Christus’ kruisiging. Alleen kruisiging kon aan de drie vereisten voldoen. Mijn geloof wordt erdoor versterkt wanneer ik zie dat Christus de enige en volkomen vervulling is van het voorgestelde type. Ik verheug me als ik zie op Hem, die ik doorstoken heb, zodat ik het bloed, als dat van het lam, aan de zijposten en bovendorpel van mijn woning zie. Ik ben verblijd als ik zie hoe geen been van Hem gebroken wordt, en ik geloof dat ook Zijn geestelijk lichaam nooit verbroken zal worden. Ik beleef vreugde als ik zie hoe Zijn lichaam brandt in de zon. Ik zie hierin dat Hij Gods toorn bluste, zodat ik niet meer eeuwig in de hel zal moeten branden. 

			Christenen! Ik wilde dat ik het u in betere bewoordingen kon zeggen. Toch hoop ik dat u het zo mee naar huis neemt, om alles in deze week te verwerken. Als u het Paaslam vindt, zult u blijdschap vinden en voedsel, dat u voortdurend vervullen kan, totdat u nadert tot de berg Gods en u Hem kunt aanbidden van aangezicht tot aangezicht. 

			Ten tweede willen we behandelen hoe we het nut van Christus’ bloed kunnen verkrijgen. Christus, ons Paaslam, is voor ons geslacht. De Joden konden dit niet zeggen; zij hadden het over een lam, niet hét Lam. Christus, ons Paaslam, was nog niet tot slachtoffer geworden. Hier zijn ook hoorders aanwezig, die niet kunnen zeggen: ”Christus, ons Paaslam, is voor ons geslacht”. Maar Goddank, sommigen kunnen dit wel. Niet weinigen hebben hun handen gelegd op de ‘weggaande bok’, die nu hun handen kunnen leggen op het Lam en kunnen zeggen: ”Ja, het is waar, het Paaslam is niet alleen geslacht, maar geslacht voor óns”. De dood van Christus is in twee opzichten nuttig: allereerst verkrijgen we verlossing door de besprenging met Zijn bloed. Ten tweede ontvangen we door de spijziging met Zijn lichaam de wedergeboorte en heiligmaking. Allereerst ziet de zondaar het geslachte Lam, van Wie het bloed op de zijposten en bovendorpel is gesmeerd. Let erop dat het bloed nooit op de drempel werd gesmeerd. Wee de mens, die het bloed van Christus vertrapt! Zelfs de priester van Dagon trad niet op de drempel, waarop de afgod gevallen was. Hoeveel te meer moet de christen dit vertreden van het bloed nalaten! Zijn bloed moet aan onze rechterhand zijn om ons steeds te beschermen, en aan onze linkerhand om ons voortdurend te ondersteunen. We hebben het bloed van Christus nodig. Niet alleen het bloed, gestort op Golgotha, redt een zondaar. Hetzelfde bloed moet ook in ons hart gebracht worden. 

			Kijk eens in het land Gosen. Het is avond. De Egyptenaren gaan naar huis, onwetend van wat komen gaat. Op het ogenblik dat de zon ondergaat, wordt een lam in ieder huis binnengebracht. De voorbijgaande Egyptenaren die dit zien, vermoeden dat er die avond een feest gehouden zal worden. Zonder er verder bij na te denken keren ze huiswaarts. De vader van het Hebreeuwse gezin neemt zijn lam, inspecteert het nog een keer nauwkeurig om te zien of het toch echt niets mankeert. Hij vindt niets. ”Mijn zoon, breng me een bekken”, zegt hij. Terwijl dat vastgehouden wordt, slacht hij het lam. Het bloed vloeit in het bekken, waarna hij zijn vrouw beveelt het lam te roosteren op het vuur. Hij benadrukt dat ze er op moet letten, dat er geen been van het lam gebroken mag worden. Zij let hier uitermate goed op. De vader vraagt intussen een bundeltje hysop, dat hij in het bloed doopt om vervolgens de zijposten en de bovendorpel te bestrijken. Zijn kinderen zullen vragen: ”Waarom doet u dit?” Hij zal hen antwoorden: ”Deze nacht zal de Heere God voorbijgaan om de Egyptenaren te slaan, en als Hij het bloed op de bovendorpel en zijdorpels ziet, zal Hij de verderver niet toelaten onze woning te betreden”.

			Alles is gereed en iedereen zet zich rond de tafel. De vader vraagt Gods zegen en geeft iedereen een deel. Zelfs het kleinste kind moet op Gods bevel deelnemen aan dit feestmaal. De vader zegt hun: ”Het is een plechtige nacht, waarin we haast moeten maken, want we zullen uit Egypte trekken”. Hij moet het, ziende op zijn ruwe slavenhanden, haast uitgeroepen hebben: ”We zullen niet langer slaven zijn! De zweepslagen van de drijvers zullen tot het verleden behoren. God zal ons deze nacht verlossen”. Hij zal dit niet zonder emotie gezegd hebben. Ziet u hen voor u: hun hoofd bedekt, hun lendenen omgord en hun staf in de hand? Het is middernacht. Ineens worden ze opgeschrikt door angstschreeuw op angstschreeuw, gehuil en geklaag. De vader maant hen binnen te blijven, omdat de engel des doods het land doortrekt. De stilte is voelbaar in hun huis, als de engel hun huis passeert en hun met bloed bestreken huis voorbijgaat. ”Wees gerust”, spreekt hij hen toe, ”het bloed zal ons behouden”. Het gehuil neemt toe. Hij spoort aan om sneller te eten. Een ogenblik daarna komen de Egyptenaren en roepen: ”Ga weg, ga uit ons land. Neem de juwelen mee, die jullie van ons genomen hebben. Ga weg, want jullie hebben de dood in onze huizen gebracht.” ”Ga”, roept een vrouw, ”ik heb mijn oudste zoon dood in bed gevonden”. Ga”, roept een man, ”ga in vrede. Vervloekt is de dag dat jullie in Egypte kwamen en toen Farao besloot jullie kinderen te doden, want nu worden we gestraft voor deze wreedheid”. Daar gaat het volk. Het gehuil van de Egyptenaren is luid hoorbaar; ze bereiden zich voor om hun doden te gaan begraven. Farao’s zoon wordt ongebalsemd weggedragen, om begraven te worden in een piramide. Daar wordt een zoon van een slavendrijver weggedragen.

			Maar wat een heerlijke nacht voor het volk, dat de vrijheid herkrijgt! Ziet iemand de mooie overeenkomst? Ze moesten het bloed strijken én van het lam eten. Is uw ziel al besprengd met het bloed van Christus? Kunt u zeggen dat Christus uw eigendom is? Het is niet genoeg om te zeggen, dat God zo van de wereld hield, dat Hij Zijn Zoon gaf. U zou dit persoonlijk op uzelf moeten kunnen toepassen. Het uur is aanstaande dat we allemaal voor Gods troon zullen staan. Dan zal God tot de engel des doods zeggen: ”Eenmaal hebt u de eerstgeborenen in Egypte geslagen. U weet waarom. Trek uw zwaard.” Iedereen zal daar staan in die grote vergadering. Het zal stil zijn: een plechtig ogenblik, waarin de spanning voelbaar zal zijn. God zal vragen: ”Heeft u verzegeld, die de Mijnen zijn?” en Gabriël zal antwoorden: ”Ja, allen zijn zij verzegeld met Uw bloed”. En dan luidt de opdracht: ”Sla met het zwaard en reinig de aarde. Zend hen, die niet bekleed zijn, niet vrijgekocht zijn, niet gewassen zijn in Mijn bloed, weg van voor Mijn gezicht in het eeuwige vuur.” Al zullen we een geliefd kind van God zijn, zal de twijfel misschien toch nog een moment toeslaan: Zal de engel ook mij slaan? Toch zullen we stand houden en de engel recht aan kunnen kijken, omdat het God is die ons door Zijn bloed gewassen heeft. En wie zal dan een beschuldiging inbrengen? Grote God, ik ben rein! Door Jezus’ bloed ben ik rein!

			Maar als u ongewassen voor Uw Maker zal staan, zonder uw schuld beleden te hebben, zonder het reinigende bloed, wat zult u dan zeggen als u het getrokken zwaard ziet, klaar om te doden? Ik zie u daar staan. Duizenden worden op één moment weggevaagd door de engel. Naast u staan uw vrienden, waarmee u de zonde bedreef. Ook iemand, die dezelfde kerk als u bezocht, maar de kerk de rug toekeerde. De dood nadert u. Het is als de nabijgelegen aar, die trilt als de landman het dichtstbijzijnde koren afmaait en haar nu bereiken zal. Een broeder en zuster worden in de hel geworpen. Heb ik geen deel aan het bloed van het Lam? Is er voor mij geen hoop? Nee, hij zal me slaan en eeuwige duisternis zal mijn deel zijn. Rotsen, verberg me alstublieft! Tevergeefs! Bergen, val op me! Tevergeefs! De diepte van Egypte is uw deel, waaruit niemand kan ontsnappen. Hoorders, ik zou willen dat ik niet met mijn lippen, maar met mijn hart tot u kon spreken om u te smeken berging te zoeken bij dat bloed tot behoud van uw eigen ziel. Werk om het te krijgen. Alleen door het bloed wordt de zondaar gered.

			Ten derde: Christus wil niet alleen dat we besprengd worden met het bloed. De christen heeft ook voedsel nodig. Jezus Christus is niet alleen de Verlosser van zondaren, maar hij wil hun zielen ook spijzen. Door het geloof eten wij het Pascha. We leven uit Hem. Ik kan weten of u beveiligd bent door het bloed door te vragen: ”Eet u het Paaslam?” Stel dat één uit de Joden zei: ”Ik zie het nut niet in van deze maaltijd. Het is goed om bloed op de zijposten en bovendorpel van mijn huis te smeren, want dan zal ik ontsnappen aan de dood. We zullen het lam bereiden en niet één van de benen breken, maar eten doen we het niet”. Wat zou de consequentie ervan zijn als hij het lam vervolgens in de kast opborg? De engel des doods zou hem gegrepen hebben. Oók als hij zou zeggen: ”Hier is een klein stukje van het lam, maar we eten er ook iets anders bij. We bannen de zuurdesem ook niet uit onze woning, maar eten gedesemd brood.” Als het lam niet gegeten, maar bewaard wordt, dan zou het zwaard hen weten te vinden. Hoorder, als u denkt dat u beschermd wordt door het bloed of dat u rechtvaardig bent, maar niet door en in Christus leeft, dan zult u nooit gered worden door het Paaslam. Als iemand zegt dat hij daar niets van weet, beaam ik dat. Toen Jezus Christus zei: ”Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven bij uzelf”, reageerden sommigen met: ”Deze rede is hard, wie kan dezelve horen?” Velen gingen vanaf toen weg en wandelden niet meer met Hem. Ze begrepen het niet, maar u, als christen, begrijpt het toch wel? Is Christus niet uw dagelijks voedsel? En is Hij, al zijn het bittere kruiden, niet het zoetste voedsel?

			Sommigen van de ware christenen leven te veel op hun veranderlijke waarneming, bevinding en gevoel. Dat is helemaal verkeerd. Dat is hetzelfde als dat iemand naar de tabernakel zou gaan om te aanbidden en vervolgens zich met de kleding van de priester voedt. Als iemand leeft op Christus’ gerechtigheid, is het net alsof hij zich met Christus’ kleed voedt. Wanneer men leeft van gevoel en bevinding, dan is het alsof Gods kind leeft van de tekenen, die hij in het heiligdom ontvangen heeft, die wel bestemd waren om hem te vertroosten, maar niet om hem te voeden. De christen leeft niet door Christus’ gerechtigheid, maar door Christus; hij leeft niet door Christus’ vergeving, maar door Christus zelf. Wat is het prediken van Christus heerlijk! Niet de leer van de rechtvaardigmaking doet mijn hart goed, maar Christus, Die rechtvaardig maakt. Het is niet de vergeving, die zo veel christenharten verheugt, maar Christus, de Vergevende. De verkiezing maakt mij veel minder blij, dan het feit dat ik verkoren ben, voordat de wereld er was. Het is niet de volharding tot het einde toe, die ik zo liefheb, maar de gedachte dat mijn leven in Christus geborgen is. En dat Hij zijn schapen het eeuwig leven geeft, zodat ze nooit zullen vergaan en niemand hen uit de hand van de Vader zal kunnen rukken. Zorg ervoor dat u het Pascha eet en niets anders. Als u het eet zal het brood voor uw ziel zijn. Als u van iets anders leeft dan van uw Zaligmaker bent u als iemand die probeert te leven van onkruid in de woestijn en het manna laat liggen. Jezus is het Manna. Door Hem en in Hem leven wij. Laten wij dan het Pascha houden. Door het geloof eten wij het Lam. Door een heilig vertrouwen naderen we tot de gekruisigde Verlosser en spijzigen onszelf met Zijn bloed, gerechtigheid en verzoening.

			Tenslotte vraag ik u: ”Hoopt u gered te worden?” Iemand zegt: ”Ik hoop het, maar ik weet het niet zeker.” Het is nog steeds werkelijkheid dat sommige mensen proberen behouden te worden door hun werken. Op mijn reizen ontmoet ik allerlei mensen, maar heel veel mensen vol eigengerechtigheid. Vaak ontmoet ik mensen die zichzelf voor zeer godvruchtig houden, omdat ze ‘s zondags één keer naar de kerk gaan en tot de gevestigde orde behoren. Zoals een lid van de kerk mij zei: ”Ik ben een zeer stipt kerkganger.” ”Daar ben ik blij om”, antwoordde ik, ”dan ben je een echte calvinist.” Maar ik zag een man van de vorm voor me, zoals er velen zijn. Weer een ander zegt: ”Ik geloof dat ik zalig zal worden: ik ben niemand iets schuldig, ik ben nog nooit failliet gegaan, ik geef iedereen datgene waar hij recht op heeft en ik ben nooit dronken. Als ik iemand onrecht aandoe, probeer ik het goed te maken door geregeld een bijdrage te geven aan liefdadigheidsinstellingen. Ik ben net zo religieus als veel anderen. Ja, ik geloof dat ik wel zalig zal worden.” Dit zal niet voldoende zijn. Het is alsof een Israëliet zegt dat hij zijn bovendorpel en deurposten niet zou insmeren met bloed, omdat hij mahoniehout heeft. De houtsoort zou er niet toe doen, de dood zou gevolgd zijn. U mag zo rechtvaardig zijn als u lijkt, zonder bloed zullen al uw pogingen zonder resultaat blijven. 

			”Ja maar”, zegt iemand, ”daar durf ik niet op te vertrouwen. Het is mijn plicht om zo goed mogelijk te leven, dan zal God mijn tekortkomingen wel aanvullen.” Dat is alsof een Jood het bloed in het bekken vermengt met water. De engel des doods zal zich niet laten weerhouden toe te slaan. Alleen bloed redt en niets anders. De enige mogelijkheid om gered te worden ligt in het bloed. Want: ”Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”. Haast u om schuiling te vinden in het bloed. Vertrouw slechts op het bloed. Zonder bloed of met gemengd bloed, zult u niet gered worden. Denk er in uw hart over na: Christus, ons Pascha, is voor ons geslacht.

			Amen.

		

	
		
			Christus’ eerste kruiswoord

			En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen.(Lukas 23:34a)

			Onze Heere moest op het moment van bovenstaande woorden de eerste pijnen van de kruisiging verdragen, omdat Hem toen de nagels door handen en voeten gedreven werden. Ook was Hij al terneergeslagen en verzwakt door de ontzettende nacht die Hij in Gethsémané had doorgebracht, de doorgemaakte geseling en de spotternijen van Kajafas, Pilatus, Herodes en de krijgsknechten. Toch konden de zwakheid vanwege de reeds doorgestane martelingen en de ontzettende pijn van het kruisigen Christus niet weerhouden van het gebed. Het Lam Gods was stil tegenover de mensen, maar niet tegenover God. Stom als het schaap voor het aangezicht van de scheerders zei Hij tegen mensen geen woord om Zich te verdedigen, maar in Zijn hart bleef Hij roepen tot Zijn Vader. Wat een voorbeeld is dit voor ons. Zolang wij leven moeten we blijven bidden, niets moet ons af kunnen houden van de troon der genade. Lijden moet ons steeds meer dringen tot het gebed. Ophouden met bidden is afstand doen van de vertroostingen die we nodig hebben. God, wilt u ons onder elke gemoedsgesteldheid en overweldigende emotie helpen om te blijven bidden, zodat we niet door wanhoop van de troon der genade afgedreven worden. Onze gezegende Verlosser volhardde in het gebed, zelfs toen het wrede ijzer zijn vlees scheurde en iedere hamerslag Hem enorm veel pijn deed. Deze volharding kan veroorzaakt zijn door het feit dat Hij het zo gewoon was om te bidden, dat Hij het niet kon nalaten. Die lange nachten en vele dagen, die Hij in eenzaamheid doorgebracht had en die altijddurende smeekbeden die Hij opzond naar de hemel, hadden zo een machtige gewoonte in Hem gewerkt, dat de ergste folteringen die kracht niet af konden breken. Toch was het meer dan gewoonte. Onze Heere was gedoopt met de Geest van het gebed, Die in Hem leefde en een onderdeel van Zijn natuur werd. Hij was als een kostbaar specerij, dat, als het verbrijzeld wordt, niet ophoudt met lekker te ruiken, maar juist méér geur verspreidt. Want die geur is geen uiterlijke eigenschap, maar een inwendige kracht, onlosmakelijk verbonden met de plant zelf. En zo is de biddende Jezus als een bundel mirre die een heerlijke geur verspreidt of als een vogel die zingt omdat hij niet anders kan. Ik herhaal nog een keer dat dit ons tot voorbeeld moet zijn, zodat we nooit, ook niet in de zwaarste beproevingen, moeten ophouden met bidden.

			Let er eens op dat de Heere in het gebed voor ons, vasthoudt aan het geloof en aan Zijn Zoonschap. De extreme beproeving waaraan Hij Zich onderworpen had, kon Hem niet afhouden van Zijn Zoonschap. Zijn gebed begint met ”Vader”. Het was niet zonder betekenis dat Hij ons leerde om ons gebed te beginnen met: ”Onze Vader”, want de kracht van ons gebed is sterk afhankelijk van onze relatie met God. Onder een groot verlies of kruis denken we al vlug dat God niet met ons handelt als een vader met een kind, maar als een strenge rechter met een veroordeeld crimineel. Maar Christus kent geen wankelen in het geloof aan Zijn Zoonschap, zelfs niet onder het lijden en de foltering, die wij nooit in die mate zullen meemaken. Toen Zijn zweet als bloed op de aarde liep in Gethsémané, begon Hij Zijn bitterste smartkreet met ”Mijn Vader”. Hij vroeg of het mogelijk was dat deze drinkbeker mocht voorbijgaan. Hij pleitte bij de Heere als bij Zijn Vader, zelfs meerdere keren. En ook hier, in de eerste van de zeven kruiswoorden zegt Hij: ”Vader”. Mocht de Geest, die ons doet roepen: ”Abba, Vader”, nooit ophouden in ons te werken. Dat we nooit in geestelijke slavernij gebracht mogen worden door een voorstel: ”Als u de Zoon van God bent...” En als de verzoeker ons dan aanvalt, hoop ik dat we overwinnen, net als Jezus in de woestijn. Ik hoop dat de Geest, Die uitroept: ”Abba, Vader” alle ongelovige angst verjaagt. En als we gekastijd worden, en dat zullen we, want wat zoon is er, die de vader niet kastijdt?, hoop ik dat wij ons vol liefde onderwerpen aan de Vader en leven. Dan zullen we nooit tot geestelijke slavernij komen door twijfel aan de liefde van onze genadige Vader of aan ons deelhebben in de aanneming tot Zijn kinderen. 

			Nog merkwaardiger is het feit dat het gebed van de Heere tot de Vader niet voor Zichzelf was. Natuurlijk bleef Hij ook voor Zichzelf bidden aan het kruis (Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?), maar het eerste kruiswoord slaat nauwelijks op Hem Zelf. Het is: ”Vader, vergeef het hun” en dat is volstrekt niet op Hem Zelf gericht. Het gebed is helemaal voor anderen, en als er een zinspeling is op de wreedheid die ze Hem aandeden, is dat heel minimaal. Hij zegt niet: ”Ik vergeef het hun”, dat spreekt vanzelf. Het lijkt alsof Hij uit het oog verliest, dat het Hem aangedaan is. Zijn Geest houdt Zich veel meer bezig met het feit dat de Vader beledigd wordt in de Persoon van Zijn Zoon. Hij denkt helemaal niet aan Zichzelf. Zo totaal is Zijn zelfvernietiging, dat Hij Zichzelf en Zijn smarten vergeet. Luisteraars, als er ooit een tijd was in het leven van de Zoon des Mensen, dat Hij Zijn gebed terecht op Zichzelf had kunnen betrekken, dan was het op dit moment geweest. Het zou ons niet verbazen dat al het bidden van iemand die op de brandstapel stond of aan het kruis geslagen werd, gericht was op hulp en ondersteuning voor zichzelf in deze beproeving. Maar kijk, de Heere Jezus begint met het bidden voor anderen. Merkt u niet wat een groot hart ons hierin getoond wordt? Hoeveel medelijden woonde er niet in de ziel van de Gekruisigde! Hoe Goddelijk! Was er ooit iemand voor Hem, die zelfs in zijn doodstrijd voor anderen bad? Laat zo een onzelfzuchtige geest ook in ons wonen. Laat niet iedereen op zichzelf gericht zijn, maar ook aan anderen denken. Houd van uw naaste als van uzelf en probeer het voorbeeld van onzelfzuchtigheid van Christus na te volgen en in Zijn voetstappen te gaan. 

			Er is een kroonjuweel in deze diadeem van heerlijke liefde. Met wonderlijke pracht en heerlijkheid zien we de Zon der Gerechtigheid ondergaan op Golgotha, maar onder de schitterende kleuren die Zijn heengaan luister bijzetten, is dit het allermooiste: het gebed was niet alleen voor anderen, maar het was zelfs voor Zijn wreedste vijanden. En dan geen vijanden die Hem jaren geleden kwaad aangedaan hadden, maar daar aanwezig waren en Hem vermoordden. Hij bad niet toen de gemoederen bedaard waren en het leed daardoor gemakkelijker te vergeten was, maar terwijl het bloed begon te vloeien uit Zijn handen en de hamer rood kleurde, bad Hij: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen. Dit gebed was niet alleen bestemd voor hen die het wrede vonnis uitvoerden. Het was mééromvattend en betrof ook de Schriftgeleerden, Farizeeën, Pilatus, Herodes, de Joden en de heidenen. Eigenlijk betrof dit gebed het hele menselijke geslacht, want iedereen is bij de moord betrokken. Maar zeker werd het gebed als een kostelijke olie uitgestort over hen die op die plaats en die tijd aanwezig waren en Hem kruisigden. 

			Hoe verheven wordt dat gebed als je er over nadenkt. Nooit tevoren was er zo een gebed gebeden. Het is waar dat Abraham, Mozes en de profeten hebben gebeden voor de goddelozen, maar niet voor de goddelozen die hun handen en voeten doorboorden. Ná Jezus heeft Stefanus geroepen: ”Heere, reken hun deze zonde niet toe” en veel martelaren volgden Stefanus hierin, maar het is wel duidelijk op welke school ze dit geleerd hebben. En waar leerde Híj dat? Was Hij niet de Goddelijke oorsprong? Hij leerde het nergens, maar het vloeide voort uit Zijn Goddelijke natuur. Een medelijden in Hem veroorzaakte dit gebed; de innerlijke koninklijkheid van Zijn liefde heeft Hem deze voorbede ingegeven. En hoewel die voorbede geen voorganger had, verdient hij wel navolging. Het lijkt me op dit moment beter om voor Christus’ kruis te knielen, dan om hier te staan prediken. Ik heb er behoefte aan om Hem te aanbidden. Ik bewonder Hem, omdat dit ene gebed me er bijzonder zeker van overtuigt dat Hij die het bad, God moet wezen. 

			Ik heb nu een inleiding gegeven op het eerste gebed van Christus aan het kruis. Ik zal nu, met hulp van Gods Heilige Geest, er verder op ingaan. Allereerst kijken we naar het gebed dat kenmerkend is voor de bemiddeling van de Verlosser. In de tweede plaats wijst de tekst aan wat het werk van de gemeente is. In de derde plaats wil ik me richten tot de onbekeerden.

			In de eerste plaats zien we: dat het gebed kenmerkend is voor het bemiddelingswerk van de Verlosser. Hij bad toen voor Zijn vijanden en dat doet Hij nu nog. Dit verleden aan het kruis was een voorproef van Zijn huidige werk op de troon. Hij bevindt Zich in een hogere plaats en betere toestand, maar Zijn werk is hetzelfde. Hij gaat nog steeds door met het pleiten ten behoeve van schuldige mensen door te roepen: Vader, vergeef het hun. Eigenlijk krijg je van Zijn smeken op Golgotha een beeld van de aard van Zijn verzoeningswerk in de hemel. 

			Deze voorbede is allereerst vol genade. De mensen voor wie Hij bad, verdienden dit gebed niet. Zij hadden niets gedaan, waardoor zij een zegenbede konden verwachten als loon op hun werk in Zijn dienst. Ze waren zelfs zeer onverdienstelijk omdat ze Hem gekruisigd hadden. Ze hadden Hem moedwillig en kwaadaardig beroofd van Zijn onschuldig leven. Zij waren verre van verdienstelijk en zouden op het eerste gezicht ook nooit een enkele goede wens van Hem waard zijn. Zij zouden er in ieder geval nooit zelf om gevraagd hebben. Het kwam niet in hen op om te zeggen: ”Bid voor ons, stervende Koning. Zend smeekbeden op naar de hemel voor ons, Zoon van God!” Ik weet bijna zeker dat ze het gebed verachtten, volstrekt onverschillig aanhoorden of belachelijk maakten. Ik geef toe dat het te ver gaat om te veronderstellen dat mensen zo een gebed zouden bespotten, maar er vonden dingen plaats rond het kruis die even brutaal waren, zodat ik me kan voorstellen dat dit ook gebeurde. Toch bad onze Heiland voor mensen die niet de door hen bespotte zegen, maar de vloek verdiend hadden. Zo staat de Hogepriester ook in de hemel om te pleiten voor schuldige, ik herhaal, schuldige mensen. Niemand op aarde verdient Zijn voorbede. Hij pleit voor niemand met de veronderstelling dat hij of zij het verdiend heeft. Hij pleit als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Het is niet: ”Indien iemand rechtvaardig is...”, maar Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Weet dat onze grote Voorspraak pleit voor degenen die nooit om een voorspraak vroegen. Zijn uitverkorenen, hoewel dood in zonden en misdaden, zijn het voorwerp van Zijn barmhartige bemoeienis. Hoewel ze Zijn Evangelie bespotten, smeekt Zijn hart vol liefde de gunst van de hemel af in hun voordeel. Als dit dan de waarheid is, zult u spoedig verhoring vinden bij God als u de Heere Jezus ernstig vraagt om voor u te pleiten. Sommigen hebben de Heiland ernstig en in tranen gesmeekt om Voorspraak te zijn. Zal Hij u dan weigeren? Is het redelijk om te veronderstellen dat Hij het kan? Hij pleit voor hen die Zijn pleidooi verwerpen, hoeveel te meer voor hen die Zijn pleidooi meer achten dan goud? Denk eraan dat als er niets goeds in u is, maar alleen slechtheid en verderfelijkheid, dat dit geen barrière kan zijn voor Christus om Zijn ambt als Voorspraak uit te oefenen. Zelfs voor u zal Hij pleiten. Leg uw zaak in Zijn handen, Hij zal pleitgronden vinden die u over het hoofd ziet en Hij zal de zaak voor God leggen, zoals Hij deed voor Zijn moordenaars: Vader, vergeef hen. 

			

			Een tweede eigenschap van deze voorbede is de geest van zorgzaamheid. Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen. Onze Zaligmaker lichtte Zijn vijanden als het ware helemaal door, om iets te ontdekken wat vóór hen zou kunnen pleiten. Hij vond evenwel niets, totdat Zijn wijs en liefdevol oog hun onwetendheid zag: want zij weten niet wat zij doen. Hoe voorzichtig bekeek Hij de omstandigheden en de karakters van degenen voor wie Hij pleitte. Zo is het ook met Hem in de hemel. Christus is geen zorgeloos advocaat voor Zijn mensen. Hij weet exact uw toestand op dit moment, Hij kent uw hart in de verzoekingen die u doormaakt. Bovendien voorziet Hij de verzoekingen die u te wachten staan en in Zijn voorbede houdt Hij rekening met de toekomstige, door Hem voorziene gebeurtenissen. De satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. O, die tederheid van onze grote Hogepriester waarmee Hij Zich naar ons buigt! Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij kent elke geheime klacht en zucht. U hoeft uzelf geen zorgen te maken over de verwoording van uw gebed. Hij neemt de verwoording voor Zijn rekening. En zelfs als het begrip of het precieze verzoek ontbreekt, kan Hij het niet mis hebben. Want zoals Hij Gods hart kent, kent Hij het uwe. Hij kan een reden voor barmhartigheid in u ontdekken, die u zelf niet kunt ontdekken. Als het in uw ziel zeer donker is, zodat u geen houvast voor ook maar één pleitgrond ziet, dan heeft de Heere Jezus de pleitgrond al geformuleerd om er mee naar de troon der genade te gaan. Zijn voorspraak is dus vol van genade en ook zeer zorgzaam. 

			Vervolgens is Zijn voorspraak vurig en ernstig gemeend. Niemand die de woorden Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen kent, twijfelt aan hun hemelscheurende ernst. U bent er zeker van dat het Christus bijzondere ernst was in dit gebed. Er is een bewijs voor deze stelling. Ernstige mensen zijn meestal verstandig, snel van begrip over iets wat hun van dienst kan zijn. Als u voor uw leven pleit en u zou een reden gevraagd worden om het te sparen, zou u er zeker één vinden, waaraan nooit iemand gedacht heeft. Jezus nam de zaligheid van Zijn vijanden zo ernstig, dat Hij een oorzaak voor genade ontdekte, die Hij voor het eerst zag. Zij weten niet wat zij doen. Eigenlijk was het geen reden om genade te betonen, want moedwillige onwetendheid neemt de zonde niet weg. En eigenlijk was er bij de omstanders sprake van moedwillige onwetendheid. Ze hadden kunnen weten dat Hij de Heere der Heerlijkheid was. Was Mozes niet volkomen duidelijk hierover? Sprak Jesaja geen heldere taal? Waren de tekenen en wonderen niet zo duidelijk, dat iemand net zo goed kon twijfelen wat nu de zon aan de hemel was als of Jezus wel de Messias was? Maar toch maakt de Verlosser met wonderlijke ernst en volhardende vaardigheid een pleitgrond van iets wat geen pleitgrond is. Hoe vermogend moet Zijn ernstige pleitrede dan in de hemel zijn! Denk niet dat Hij daar minder vurig, begrijpend of hevig zal zijn in Zijn pleitredes. Christus werkt altijd bij de eeuwige God. Hij sluimert niet, maar om Sions wil zal Hij niet zwijgen of om Jeruzalems zaak zal Hij niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid verschijnt als een glans en haar heil als een brandende fakkel.

			Het is interessant om op te merken, dat het gebed in de vierde plaats ons een beter begrip geeft van de voortdurendheid, volharding en eeuwigheid van Zijn voorspraak. Ik merkte hiervoor al op, dat áls de Verlosser een pauze hierin ingelast zou hebben, het wel tijdens het nagelen aan het kruis geweest zou zijn. Toen zij zich schuldig maakten aan regelrecht geweld tegen Zijn Goddelijke Persoon, zou Hij gestopt kunnen zijn met het pleiten in hun voordeel. Maar zonden kunnen de tong van onze Voorspraak niet tot zwijgen brengen. Wat een troostvolle zaak. U bent misschien onvruchtbaar geweest en u verdient het om net als de boom zonder vruchten afgehouwen te worden. Maar uw vruchteloosheid heeft de Voorspraak niet van plaats doen veranderen. Hij treedt tussenbeide en zegt: ”Spaart u hem nog dit jaar”. Zondaar, u hebt God uitgedaagd door Zijn genade lange tijd te weigeren en door van kwaad tot erger te vervallen. Maar Godslastering noch ongerechtigheid noch ongeloof zullen Christus ervan weerhouden de zaak van de voornaamste der zondaren te bepleiten. Hij leeft en terwijl Hij leeft, pleit Hij en als er nog één zondaar op aarde leeft, die gered moet worden, zal er een Voorspraak in de hemel zijn die voor hem pleit. Dit zijn maar gedachtespinsels, maar ik hoop dat ze u helpen om een beter begrip te krijgen van de voorspraak van de grote Hogepriester. 

			Denk er nog eens aan dat het gebed van uw Heere op aarde gelijk is aan dat in de hemel, vanwege de wijsheid. Hij zoekt het beste en dat wat zijn kinderen het hardst nodig hebben: Vader, vergeef hen. Terwijl Hij dit riep, liepen de kostbare bloeddruppels op de aarde. Zij pleitten ook en God hoorde en vergaf ongetwijfeld. De belangrijkste vergeving die zondaren nodig hebben is die van de zonden. Christus bidt met wijsheid voor de belangrijkste zegen. Dat is ook zo in de hemel; Christus bidt met wijsheid en beleid. Hij heeft geen hulp nodig, Hij weet wat Hij moet vragen uit Gods hand. Ga dan naar de genadetroon en leg al je wensen neer op deze manier: ”O Heere Jezus, vervul geen van mijn wensen als ze volgens u niet goed zijn. En als ik om iets gevraagd heb wat ik niet nodig heb, verander dan mijn gebed, want U bent oneindig veel wijzer dan ik”. Het is goed om een Vriend ‘aan het hof’ te hebben om onze verzoeken te volmaken, voordat ze de grote Koning bereiken. Ik geloof dat God altijd volmaakte gebeden aangeboden krijgt, door onze Middelaar die ze perfectioneert, níet omdat ze in zichzelf volmaakt waren. Zo komen ze tot Gods genadetroon overeenkomstig Gods wil. En zulke gebeden zullen zeker verhoord worden. 

			Nog een keer: dit gedenkwaardige gebed van onze gekruisigde Heere had evenveel invloed als Zijn universele voorbede. Veel van de mensen voor wie Hij bad, ontvingen daadwerkelijk vergeving. U weet nog wel dat Hij Zijn discipelen beval te gaan preken, ‘beginnende vanaf Jeruzalem’. En op de dag dat Petrus opstond met de elven en de mensen beschuldigd werden van de moord op de Zaligmaker, werden drieduizend zojuist beschuldigde mensen tot Hem bekeerd en gedoopt in Zijn naam. Dat was een gevolg van Jezus’ gebed. De priesters waren de voornaamste schuldigen aan Jezus’ moord en er staat: ”een grote schare van priesters werd het geloof gehoorzaam”. Ook dit is een gevolg van Zijn gebed. Alle mensen, zowel Joden als heidenen, hebben door hun vertegenwoordigers een aandeel in de dood van Jezus. Beiden werd dan ook het Evangelie verkondigd, eerst de Jood, daarna de heiden. Zijn gebed: Vader, vergeef het hun, was als een steen die in het meer geworpen wordt en steeds grotere cirkels nalaat. Op het eind is het hele meer bedekt met cirkelvormige golven. Zo een gebed als van de Heere Jezus aan het kruis, voor de hele wereld, betrof eerst een kleine kring van Joodse bekeerden en priesters en daarna een grotere kring van hen die zich onder de Romeinse heerschappij bevonden. En vandaag is de cirkelomtrek zo groot als de aardbol zelf, zodat tienduizenden mensen gered zijn door de invloed van deze ene voorbede aan het kruis.

			

			In de hemel is het niet anders; Hij pleit nooit tevergeefs. Met bloedende handen overwon Hij en met vastgenagelde voeten triomfeerde Hij. Verlaten van God en veracht door mensen overwon Hij in Zijn pleidooi. Hoeveel te meer dan nu, nu de driedubbele kroon op Zijn hoofd geplaatst en de wereldscepter in Zijn hand is, Zijn voeten met zilver geschoeid zijn en Hij gekroond is als de Heere der Heeren en de Koning der koningen? Als de tranen en kreten van zwakheid almachtig waren, moet Zijn heilige macht waarmee Hij als verrezen Priester voor Gods troon staat en zich beroept op het met Hem gesloten verbond, nog veel groter zijn. Angstige gelovigen, vertrouw Hem uw belangen toe. Kom dichterbij, schuldigen, en vraag Hem voor u te pleiten. U, die niet kunt bidden, vraag Hem het voor u te doen. Gebroken harten, kom tot Hem, die in het Gouden Wierookvat Zijn verdiensten plaatst. Zend uw gebeden op, zodat ze als een lieflijke geur opstijgen tot in de neus van God. Hij zal ze aannemen in Zijn Geliefde. Hopelijk is er genoeg ruimte voor u om na te denken over deze stof, want we gaan dit punt beëindigen. We hebben het gebed van Christus aan het kruis en in de hemel voor u getekend.

			Ten tweede is deze tekst leerzaam voor de kerk. Zoals Christus was, moet ook Zijn kerk in de wereld zijn. Christus kwam niet in de wereld om gediend te worden, maar om te dienen. Niet om geëerd te worden, maar om anderen te behouden. Zijn kerk zal inzien, als ze haar roeping goed verstaat, dat ze geen weelde, eer, tijdelijke grootheid of positie moet zoeken. Ze moet onzelfzuchtig zijn in dit leven, zodat ze weet te sterven voor de bevrijding van verloren schapen en de zaligmaking van verloren mensen. Christus’ gebed was volmaakt onzelfzuchtig. Hij was niet op Zichzelf gericht. Op die manier moet ook de kerk haar levensgebed doen en haar voortdurend gebed voor zondaren opzenden. Ze dient niet op zichzelf of op haar predikanten gericht te zijn, maar op verloren zondaren. Denk je eens in dat de kerk bestond om predikanten te onderhouden. Als haar doel lag in het salaris dat uitgedeeld wordt aan degenen die in haar dienst staan, zou opheffing beter zijn. Het doel van de kerk ligt ook niet in het geven van steun aan mensen die zelf niet voor hun levensonderhoud kunnen zorgen. Familierelaties zijn hier beter geschikt voor. Kerken zijn niet opgericht om sprekers aan bewonderaars te helpen. Nee, het doel van de kerk ligt in een totaal andere richting. Het is niet de bedoeling om er comfortabel te zitten en er uw tijdverdrijf voor de zondag te zoeken. Een kerk die geen goed doet aan de minderbedeelden van de stad in de verpauperde wijken heeft geen doel van bestaan meer. Een kerk die het niet als haar taak ziet om heidenen voor Christus te winnen, te vechten tegen het kwaad, dwalingen uit te roeien, leugen te bestrijden, de kant van de armen te kiezen, onrecht te veroordelen en gerechtigheid te steunen, heeft geen enkel bestaansrecht! De kerk bestaat niet voor zichzelf, omdat Christus ook niet voor Zichzelf leefde. Hij legde al Zijn heerlijkheid af en hierdoor ontving Hij juist de hoogste eer en ook de kerk ontvangt die, als ze haar waardigheid en aanzien opzij legt om verworpenen bij elkaar te brengen en tussen het vuilste slijk de kostbaarste juwelen te zoeken, voor wie Christus Zijn leven aflegde. Het is haar hemelse taak om verlorenen te redden van de hel en te brengen tot God en de hemel. Ik hoop dat de kerk dit altijd zal beseffen. Laat ze haar predikanten verzorgen en alles netjes en ordelijk doen verlopen, maar laat het haar doel blijven: de bekering van zwervers, het onderwijs van de onwetenden, hulp voor de armen, handhaving van het recht, de uitroeiing van het kwade en de instandhouding en bevordering van het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. 

			Het gebed van Christus heeft een groot geestelijk doel. Christus bidt alleen voor hun zielenheil: Vader, vergeef het hun. En ik geloof dat de kerk er goed aan doet er aan te denken dat ze niet moet strijden tegen vlees en bloed, noch met overheden en machten, maar met de geestelijke boosheden. Ze heeft zich niet in te laten met wetten en regelingen, waarbij overheden gesteund en onderdrukkers neergeworpen worden, maar met de geestelijke machten. Zo worden harten voor Christus gewonnen en meningen aan de waarheid onderworpen. Hoe meer de kerk zich inspant voor vergeving van zonden, om zondaren te leren wat zonde is, wat het bloed van Christus inhoudt en dat de hel zal volgen als hun zonden niet afgewassen zullen zijn, hoe beter zij zal functioneren. Ga door om tot de wortel van de zaak te komen: de vergeving van de zonde. Strijd met alle middelen tegen het kwaad dat de mensheid teistert. Handhaaf de matigheid. Ondersteun het onderwijs. Bevorder alle nuttige hervormingen in kerk en staat. Maar vergeet vooral uw belangrijkste opdracht niet: werk aan de zielen en gewetens omdat ze staan tegenover een eeuwige God! Laat niets u afhouden van het brengen van de Goddelijke boodschap van genade aan onsterfelijke zielen. Dit is de eerste taak! Vertel zondaars dat de zonden hen zullen doen ondergaan, en dat alleen Christus deze zonden weg kan nemen. Vader, vergeef hen. Vader, vergeef hen. Laat hen weten hoe ze vergeving kunnen vinden. Laat hen niet eerder rusten totdat ze daadwerkelijk vergeving gevonden hebben.

			Het gebed van de Zaligmaker onderwijst de kerk dat ze onzelfzuchtig moet zijn en haar doel geestelijk. Daarnaast leert het de kerk dat haar zendingsterrein onbegrensd is. Christus bad voor de goddelozen, voor de ergste goddelozen, die Zijn kruis omringden. Hij bad voor de onwetenden, want Hij zei: ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor Zijn achtervolgers; Zijn grootste vijanden lagen Hem het meest aan Zijn hart. Kerk van God, het is niet uw roeping om een aantal elitaire luisteraars rond uw dominee te vergaderen, die respectvol naar diens woorden luisteren. Uw roeping treft niet de elite of de hoogopgeleiden, die uw woorden zullen bekritiseren en al uw woorden op een weegschaal zullen leggen. Uw roeping betreft niet degenen die u vriendelijk en voorkomend behandelen. Tenminste, deze mensen horen er ook bij, maar niet alléén. U wordt vooral gezonden tot de hoer, de dief, de vloeker en de dronkaard, oftewel tot de meest verdorven en losbandige mensen. Als niemand anders voor hen zorgt, moet de kerk dit toch altijd blijven doen en we zullen ze dan ook als eerste, en niet als laatste, in ons gebed moeten aanhalen. We moeten ijverig letten op de onwetenden. De predikant moet niet tevreden zijn als alleen de mensen die van hun jeugd af in de leer onderwezen zijn, hem begrijpen. Hij moet degenen in gedachten hebben voor wie de gewoonste theologische waarheid zo weinig betekenis heeft als een woord uit een totaal onbekend vakjargon. Hij moet preken zodat het meest beperkte verstand hem volgen kan. En als de onwetenden niet komen om hem te horen, moet hij ze met middelen overhalen, ja, dwingen om voor het goede nieuws te komen. Het Evangelie is ook bedoeld voor hen die de godsdienst vervolgen; pijlen van Zijn liefde moeten op het hart van Zijn vijanden gericht zijn. Als we iemand bij Jezus willen brengen, moeten we eerst de meest veraf staande en grootste tegenstander van het Evangelie proberen. Vader, vergeef hen, als U niemand meer vergeeft, vergeef dan hen nog!

			

			De kerk moet het ook zo ernstig opnemen als Christus deed. Dan zal zij snel een grond van hoop ontdekken in degenen met wie ze omgaat en ook de pleitgrond die zij kan gebruiken om bij God voor hun heil te pleiten. 

			De kerk moet ook hoopvol gestemd zijn en dat is heel goed mogelijk in deze eeuw. Als onwetendheid een pleitgrond bij God is, moet je eens naar de heidenen kijken - miljoenen hoorden nooit van de Messias. Vergeef hen God, want zij weten niet wat ze doen. Als onwetendheid een reden voor hoop kan zijn, dan er is hoop genoeg voor de grote stad Londen. Want we worden omringd door honderdduizenden mensen voor wie de simpelste waarheden van het Evangelie volkomen nieuw zijn. Het is droevig als we eraan denken dat er in ons land nog zoveel onwetendheid heerst, maar het is hoopvol als we het gebed van de Verlosser goed lezen. Het gebed helpt ons hopen, terwijl we uitroepen: Vergeef hen; want ze weten niet wat ze doen.

			Het is de zaak van de kerk om de diepst gevallenen en de meest onwetenden te zoeken met volharding. Ze moet nooit stoppen met goed doen. Als de Heere morgen komt, is er voor christenen geen reden om praters en lezers voor elkanders genoegen te worden en de tallozen zielen te vergeten, die verloren zullen gaan. Als het waar zou zijn dat de wereld binnen 14 dagen vergaat en dat Louis Napoleon het Beest van de Apocalyps is zou dit voor mij geen verschil maken en mijn taak niet veranderen. Laat de Heere komen op Zijn tijd. Terwijl ik werk voor Hem ben ik klaar voor Zijn verschijning. De bezigheid van de kerk blijft het omkijken naar zielen die zalig kunnen worden. Als ze maar staarde naar en speculeerde over de terugkomst, zou ze er echt bang voor moeten zijn. Maar als ze aan het werk gaat en met niet aflatende ijver de waardevolle juwelen van Jezus zoekt, heeft ze niets te vrezen als haar Bruidegom komt.

			Het onderwerp is zo belangrijk, dat ik wens te kunnen spreken met een stem zo luid als de donder en een ernst zo machtig als de bliksem. Ik wil iedere christen opwekken om zijn werk te zien als onderdeel van Christus’ kerk. U moet het leven niet voor uzelf leiden. U mag huizen bouwen, uw dagelijks brood verdienen, maar het moet nog belangrijker voor u zijn om op Christus te lijken, omdat u met Zijn bloed gekocht bent. Begin te leven voor anderen. Laat zien aan anderen dat u niet het middelpunt van uw bestaan bent, maar dat u bezig bent met het goede. Christus zou door u verheerlijkt kunnen worden en Zijn Beeld zal zichtbaar in u zijn.

			Tenslotte nog een woord tot de onbekeerden. Luister heel goed naar deze woorden. Ik zal alles heel compact vertellen. Sommigen van u zijn niet gered. Maar nu zijn sommigen van u onwetend; toen u zondigde, wist u niet wat u deed. U wist wel dat u een zondaar was, maar u had geen idee van de verreikende schuld door de zonde. U bezocht de kerk niet zo frequent of las uw Bijbel niet zo vaak of uw ouders waren niet christelijk. U begint nu bezorgd te worden over uw ziel. Uw onwetendheid is geen verontschuldiging, anders zou Christus niet gebeden hebben: Vader, vergeef hen. Deze zonde moest dus vergeven worden, zelfs al wisten ze niet wat ze deden waren ze één voor één schuldig. Toch geeft uw onwetendheid een vonkje hoop. God zag uw tijd van onwetendheid, maar nu beveelt Hij iedereen zich te bekeren. Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. De God Die u onwetend vergeten hebt, is gewillig om u te vergeven. Het Evangelie is slechts dit: Vertrouw op Jezus Christus, Die voor schuldigen gestorven is, en u zult zalig worden. Ik hoop dat God u op dit moment helpt om op Hem te vertrouwen, dan zult u een nieuw schepsel worden. U zult wederom geboren worden. Het oude is voorbijgegaan, ziet, alles is nieuw! 

			Toch zijn er hier voor wie Christus zelfs dit gebed met de ruime betekenis niet zou kunnen bidden. U wíst namelijk wat u deed. Elke door u gehoorde preek en elke indruk op uw geweten door het Evangelie vermeerdert uw verantwoordelijkheid en neemt de verontschuldiging dat u niet wist wat u deed steeds meer weg. U weet dat er een wereld is en een Christus, en dat u ze niet allebei kunt bezitten. U weet het onderscheid tussen hemels en aards plezier en dat ze niet allebei uw deel kunnen zijn. Ik bid dat de Geest bij u mag komen om, samen met het licht dat God u al schenkt, te kiezen voor de ware Wijsheid. Kies vandaag nog voor God, voor Christus, voor de hemel. De Heere beslisse in u, tot eer van Zijn naam.

			

			Amen.

		

	
		
			Christus’ kortste kruiswoord

			Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden, zei: Mij dorst. (Johannes 19:28)

			Het is nuttig voor ons dat elk woord dat de Heere Jezus aan het kruis uitsprak, opgeschreven en bewaard is. Zoals er niet één been van Hem gebroken mocht worden, zal er ook geen enkel woord van Hem verloren gaan. De Heilige Geest heeft er bijzondere zorg aan besteed dat al Zijn heilige uitspraken in de geschiedenis bewaard zouden blijven. Er zijn, zoals u wel weet, zeven laatste woorden. Zeven is het getal van de volheid en volmaaktheid; het is het getal waarin de drie van de oneindige Godheid en de vier van de volmaakte schepping zich verbinden. Onze Heere was ook in Zijn doodsuitroepen, zoals in alles, de volmaaktheid zelf. De betekenis van elke uitspraak is zo groot, dat die door geen mens helemaal uitgelegd kan worden en samen vormen zij een diepte, die door geen mens gepeild kan worden. Hier moeten we zeggen: ”Nooit heeft een mens gesproken zoals Hij”. Middenin alle zielsangst blijkt uit Zijn laatste woorden dat Hij volkomen Meester bleef van Zichzelf en volledig trouw was aan de volgende zaken: aan Zijn vergevende natuur, aan Zijn koninklijk ambt, aan Zijn Kind-zijn, aan Zijn God, aan Zijn liefde tot het geschreven Woord, aan Zijn heerlijke werk en aan Zijn geloof in Zijn Vader.  

			Het verbaast me niets dat deze laatste woorden zo dikwijls opnieuw het onderwerp van overdenking waren voor kerkvaders, belijders, predikers en godgeleerden. Ze zijn allereerst erg nauwkeurig overgeleverd en bovendien schitteren ze als de zeven gouden kandelaren of als de zeven sterren in de Openbaring. Zij waren voor veel mensen het licht dat hen tot de Spreker ervan bracht. Nadenkende mensen hebben er een schat aan betekenis in gevonden, en ze in verschillende groepen verdeeld. In het bijzonder werd ik getroffen door twee verschillende manieren om de laatste woorden van de Heere te bekijken. 

			

			De eerste manier zegt dat de kruiswoorden alle leerstellingen van ons heilig geloof bevestigen. Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen is het eerste kruiswoord. Hier heb je de vergeving van de zonde: vrije vergeving als antwoord op het pleiten van de Heiland. Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn geeft de zekerheid dat de gelovige onmiddellijk na zijn overlijden in de tegenwoordigheid van de Heere zal zijn. Vrouw! zie uw zoon laat op indrukwekkende wijze Zijn menselijkheid zien, omdat Hij tot het einde toe erkent dat Hij een Zoon van Maria is. Eloï, Eloï, Lama Sabachtani is het vierde kruiswoord en laat ons de straf zien, die onze Plaatsbekleder moest ondergaan, toen Hij onze zonde droeg en door God werd verlaten. Het ontzettend smartelijke, dat door deze woorden wordt uitgedrukt, kan door geen woorden volledig omschreven worden. De smart is als de punt van het zwaard, die door Zijn ziel ging. Mij dorst is het vijfde kruiswoord en hiermee wordt de waarheid van de Bijbel aangetoond. Want er staat dat Hij dit moest uitspreken, opdat de Schrift vervuld en alles volbracht zou worden. Dat de Heilige Schrift de grondslag van ons geloof blijft, wordt bevestigd door iedere daad van onze Verlosser. Het voorlaatste kruiswoord is: Het is volbracht. Dit woord wijst op de volkomen rechtvaardigmaking van de gelovige, omdat het werk waardoor Hij die rechtvaardigheid verkrijgt, volkomen uitgevoerd is. Het laatste kruiswoord is ook uit de Bijbel genomen en laat zien waarmee Hij Zijn ziel voedde: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. In die uitroep zien wij de verzoening met God. Hij, Die in onze plaats stond, heeft al Zijn werk volbracht en nu keert Zijn geest terug tot de Vader en neemt ons met Hem mee. Ieder woord leert ons dus een grote basiswaarheid van ons zaligmakend geloof. Die oren heeft om te horen, die hore. 

			Een tweede manier om de zeven kruiswoorden te bekijken is om er de Persoon en de ambten van de Heere in te zien. Het kruiswoord Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen laat ons de Middelaar zien, Die voor ons tussenbeide treedt. Jezus staat voor de Vader en pleit voor de schuldigen. Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Dit is de Heere Jezus in Zijn Koninklijk machtsbetoon, Die met de sleutel van David deuren opent die niemand sluiten kan en toegang verleent aan de ziel, die Hem aan het kruis beleden heeft, om de poorten van de hemel binnen te gaan. Gezegende Koning in de hemel, U verleent toegang tot Uw paradijs aan wie U wilt. U stelt geen wachttijd in, maar zet de poort, bestaand uit parels, op hetzelfde moment wijd open; U hebt alle macht in de hemel en op aarde. In Vrouw, zie uw zoon zien wij de Zoon des mensen in Zijn lieflijke zorg voor Zijn treurende moeder. In het vorige kruiswoord zagen we de Zoon van God, nu zien we Hem, Die geboren was uit een vrouw en geworden was onder de wet. Nog stelt Hij Zich onder de wet, want Hij eert Zijn moeder en zorgt nog voor haar in Zijn stervensuur. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? laat ons Zijn menselijke ziel zien, vol van angst en benauwdheid, haast overlopend van verdriet omdat Zijn Vader Zichzelf verbergt. In Mij dorst zien we dat Zijn menselijk lichaam gefolterd wordt door een smart, die ondraaglijk is. Het is volbracht is het voorlaatste kruiswoord en we zien de volkomen Zaligmaker, de overste Leidsman van onze zaligheid, Die het werk volbracht heeft dat Hij op zich genomen had. Die de overtreding en de zonde heeft weggedaan en een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Zijn laatste kruiswoord, waarin Hij Zijn geest aan de Vader overgeeft als Hij sterft, is het bewijs van de aanneming van Hem en ons. Zoals Hij Zijn Geest in de handen van Zijn Vader legt, brengt Hij allen die geloven in de nabijheid van God. Voortaan zijn wij in de handen van de Vader en niemand zal ons eruit rukken. Is dat geen gedachte om bij stil te staan? Ik hoop dat de Heilige Geest ons leidt om er de vruchten van te mogen plukken. 

			Onze tekst bevat het kortste kruiswoord dat op Golgotha is uitgesproken. In onze taal zijn er twee woorden voor nodig, maar in het Grieks is één woord al voldoende. Ik kan niet zeggen dat het kort en lieflijk was, want het was de bitterheid zelf voor onze Heere Jezus. Toch geloof ik dat zoetheid het gevolg is van die bitterheid. Hoewel het bitter was voor Hem om deze woorden uit te spreken, is het voor ons aangenaam om deze woorden te horen. Zo aangenaam dat we er onze bittere beproevingen door zullen vergeten, als we denken aan de edik met gal die Hij dronk. 

			We zullen met de hulp en bijstand van de Heilige Geest de woorden Mij dorst op vijf verschillende manieren bekijken. 

			

			Allereerst zien we erin: het bewijs van Zijn echt Menszijn. Jezus zei: Mij dorst en dit is de klacht van een mens. Onze Heere is de Schepper van de oceaan en alle wateren, die boven het uitspansel zijn. Zijn hand opent of sluit de sluizen van de hemel; Hij is het, Die het doet regenen over bozen en goeden. Ook de zee is Zijn eigendom, omdat Hij haar gemaakt heeft. Alle fonteinen en waterbronnen heeft Hij ‘gegraven’. Hij giet de beken en de stromen uit, die door de heuvels stromen en van de bergen afstorten. Het zijn Zijn rivieren die de vlakten vruchtbaar maken. Het zou dus aannemelijker geweest zijn dat Hij niets van Zijn dorst gezegd zou hebben, omdat de wolken en de regen blij waren om Zijn voorhoofd te bevochtigen en de beken en waterstromen vrolijk tot aan Zijn voeten gestroomd zouden zijn. Het tegendeel is waar, omdat Hij, hoewel Hij Heer was over alles, volledig dienstknecht en zó gelijk aan ons zondig vlees geworden was, dat Hij met zwakke stem moest roepen: Mij dorst. Wat een waarachtig Mens was Hij! Hij was echt ”been van ons been en vlees van ons vlees” en deelde onze zwakheden. Ik vraag u om eerbiedig en liefdevol de ware mensheid van onze Heere Jezus te overdenken. Jezus bewees waarachtig Mens te zijn door de pijnen en smarten te lijden, die aan de mensheid zijn verbonden. Engelen kunnen geen dorst hebben, maar Jezus leed werkelijk door de dorst. Niet omdat Hij zo een teer en gevoelig gestel had, maar omdat Hij heftige lichamelijke pijnen leed. 

			Dorst is een aards verschijnsel dat door armen of bedelaars gevoeld kan worden. Dorst is geen ingebeelde of gedroomde, maar werkelijke pijn. Dorst is geen koninklijke, maar een echt menselijke pijn. Jezus is gelijk geworden aan de armste van het menselijk geslacht. Maar onze Heere leed aan een bijzonder zware dorst, want het was geen gewone dorst, maar de dorst van iemand die sterft. En Hij stierf geen gewone dood, maar de dood van allen drukte op Hem. Die dorst werd waarschijnlijk veroorzaakt door bloedverlies en koorts vanwege Zijn vier zware wonden. De nagels werden in de vier gevoeligste delen van Zijn lichaam gedreven en de wonden verwijdden zich omdat Hij aan het kruis hing. Die uiterste spanning veroorzaakte een brandende koorts. Het was een pijn die Zijn mond opdroogde zodat Hij in Psalm 22 verklaart: Mijn tong kleeft aan Mijn gehemelte. Het was een dorst die niemand van ons ooit gekend heeft, omdat wij ons nog niet bevonden in het stervensuur. We zullen die dorst dan wellicht in een geringe mate kennen, maar nooit in die mate zoals Hij die ervaren heeft. Onze Heere voelde de pijnlijke uitdroging van de afsterving, waarbij al het vocht verdwijnt en het vlees terugkeert naar het stof van de aarde. Dat wordt gekend door hen, die de doodsvallei ingaan. Jezus onderging als Mens alle ziekten en plagen die de mens in zijn dood moet ondergaan. Het is in alles geweest: God met ons.

			Als we het bovenstaande geloven, moeten we er eens aan denken hoe nauw verwant Jezus aan ons was. U bent ziek geweest en ook hebt u de koortsige dorst ervaren, zodat u ook zei dat u dorst had. Uw pad loopt dicht langs dat van de Meester, die ook Mij dorst uitriep, opdat iemand Hem te drinken zou geven. U verlangde ook naar een verkoelende slok, terwijl u daar zo hulpeloos lag. Is het mogelijk voor u om te voelen hoe dicht Jezus tot ons genaderd is, als Zijn lippen bevochtigd moeten worden met een spons en Hij zo afhankelijk is van anderen dat Hij drinken moet vragen? Wanneer u nog een keer met uw droge, koortsachtige lippen fluistert: ”Ik heb heel erg dorst”, zeg dan tegen uzelf: ”Dit zijn geheiligde woorden, want mijn Heere heeft ze ook gesproken”. De woorden Mij dorst zijn heel gewoon als de dood dichterbij komt in een ziekenkamer. De beelden van de mensen die gingen sterven, laten mij nooit meer los. Sommigen van hen, die me zeer lief waren, lagen daar volstrekt hulpeloos. Het koude doodszweet parelde op hun voorhoofd en het was een teken van hun aanstaande overlijden dat ze geplaagd werden door een allesoverheersende dorst. Met moeite fluisterden ze dan: ”Geef me toch wat te drinken”. Onze Heere was zo waarachtig Mens, dat al onze smarten aan Hem herinneren. Als we weer dorst hebben, kunnen we op Hem zien. Telkens als we iemand in doodsstrijd dorst zien lijden, is het alsof we de Heere zien. Hoe nauw was de dorstende Heiland aan ons verbonden. Laten we Hem meer en meer liefhebben. 

			Hoe groot was de liefde, die Hem er toe leidde om Zich in die toestand te begeven. We moeten de oneindige afstand tussen de Heere der heerlijkheid op Zijn troon en de Gekruisigde, Die smacht van de dorst, eens goed beseffen. Een stroom van het water des levens gaat nu uit van de troon van God en van het Lam, en toch riep Hij toen uit: Mij dorst. Hij is Heer van alle fonteinen en diepten, maar geen beker koud water werd aan Zijn lippen gebracht. Als Hij in de nabijheid van Zijn engelen geklaagd had over dorst, zouden zij zeker hun best gedaan hebben om als Davids helden een weg te banen door de vijanden heen naar de bron van Bethlehem, die binnen de poort was, om er met gevaar voor hun leven water uit te scheppen voor hun Koning. Wie van ons zou zijn ziel er niet voor overhebben om de dorst van de Heere te lessen? En toch heeft Hij Zich om ons in die toestand van schande en lijden begeven, waar niemand Hem wilde dienen, want toen Hij uitriep Mij dorst gaven ze Hem edik te drinken. Heerlijke vernedering van onze Overste! Heere Jezus, wij beminnen en aanbidden U. Wij willen Uw naam groot maken bij de dankbare herinnering aan de diepte, waarin U Uzelf begaf.

			Terwijl wij zo Zijn neerbuigende goedheid bewonderen, denken we ook met blijdschap aan het begrip dat we nu zeker van Jezus kunnen verwachten. Want als Jezus zei: Mij dorst kent Hij onze zwakheid en ellende uit ervaring. En als wij nu weer pijn lijden of terneergeslagen zijn, moeten we er aan denken dat de Heere alles begrijpt, omdat Hij het persoonlijk ervaren heeft. We worden in de lichamelijke pijnen of in de bedruktheid van ons hart niet verlaten door onze Heere, omdat Zijn pad ook die richting gekend heeft. De pijl, die u doorboort, werd eerst met Zijn bloed geverfd. De beker die u moet drinken, werd, zo bitter als hij is, eerst gedronken door Hem. Hij betrad voor u deze donkere weg en elke voetstap die u drukt staat naast de Zijne in de aarde gedrukt. Waardeer Christus’ medelijden bijzonder omdat Hij zei: Mij dorst. 

			We moeten proberen om nederigheid aan te leren, omdat we verlangend moeten zijn naar het dragen van een kruis; Hij droeg dit immers ook al voor ons? Als onze Meester riep: Mij dorst moeten wij niet verwachten dat we elke dag uit Libanons stromen kunnen drinken. Hij was onschuldig en had toch dorst. Dan moet het ons niet verwonderen dat wij, als schuldigen, nu en dan gestraft worden. Hij bezat helemaal niets, want zelfs Zijn kleren werden verloot toen Hij aan het kruis hing. Zijn vrienden waren gevlucht en Hij had dorst. Moeten wij dan klagen als we armoede of gebrek hebben? Er is nog brood op uw tafel en er zal ook zeker nog een beker koud water zijn. U bent dus nog niet zo arm als Hij. Klaag dan niet. Zal de dienstknecht boven zijn Heer, een discipel boven zijn Meester verheven worden? Leer volmaakt berustend te zijn. U lijdt en draagt misschien zelfs een dodelijke ziekte onder uw leden, die uw krachten afbreekt. Jezus nam daarentegen al onze krankheden op Zich en Zijn beker was daardoor veel bitterder dan de uwe. Luister naar de smartelijke kreet van uw Heere als u ziek bent en laat uzelf erdoor ontroeren. Schep weer moed en zeg: ”Zegt Hij: Mij dorst? Dan zal ik ook dorst lijden en niet klagen. Dan zal ik ook lijden en niet opstandig zijn.” De uitroep van de Verlosser bevat een diepe les voor Zijn kinderen die beproefd worden. 

			Vervolgens moeten wij bij deze uitroep, waardoor Hij Zijn Menselijkheid bewijst, bedenken dat we onszelf moeten verloochenen, zodat we op Hem gaan lijken. Moeten we onszelf niet schamen voor onze eigen voorrechten als Hij zegt: Mij dorst? Moeten we niet minder waarde hechten aan onze goedgevulde tafel, als we Hem zo behoeftig zien? Zullen we verongelijkt zijn als we niet helemaal voldaan zijn, terwijl Hij zei: Mij dorst? Zullen we toegeven aan al onze lichamelijke lusten, zullen we ons lichaam verwennen, als Hij zei: Mij dorst? Hebben we de moed om te klagen als we droog brood moeten eten of vies smakende medicijnen in moeten nemen? Als Christus ons deel is, moeten we tevreden zijn met droog brood en onszelf verheugen in de zelfverloochening die we beoefenen. Een christen die toegeeft aan dierlijke lusten, die gulzig is in het eten en drinken, is de naam van christen niet waard. We moeten onze lusten proberen te overwinnen en ons lichaam zien te onderwerpen omdat ook onze Heere uitriep dat het Hem dorstte, voordat Hij de grootste hoogte bereikte door te zeggen: Het is volbracht! Het moet ons doel zijn om een groot werk voor de Heere te verrichten en daarvoor moeten we voor anderen kunnen lijden en in staat zijn onszelf te verloochenen. Dit is ons doel dat bereikt moet worden in dit leven en hierin is Jezus ons grote Voorbeeld en onze kracht.

			In de tweede plaats zien we in de woorden Mij dorst: een bewijs van Zijn plaatsbekledend lijden. De grote Borg zegt: Mij dorst omdat Hij in de plaats van zondaars gesteld is en voor de goddelozen de straf van de zonde moet dragen. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? wijst op Zijn zielenangst, terwijl Mij dorst Zijn lichaamslijden laat zien. Beiden waren nodig omdat de rechtvaardige God beide lichaam en ziel kan verderven in de hel. De door de wet geëiste straf raakt beiden. Let erop dat waar de zonde begint, zij ook eindigt. Zij begon met de zondige begeerte en zij eindigt als een gelijksoortige begeerte verloochend wordt. Onze eerste ouders hebben de verboden vrucht geplukt en door haar te eten is de dood over het hele geslacht gekomen. De begeerlijkheid van de mond was de deur waardoor de zonde binnenkwam en daarom moest de Heere ook hierin lijden. Met Zijn Mij dorst is het kwaad vernietigd en verzoend. De vleselijke lust van het lichaam en de voldoening van het verlangen naar voedsel heeft ons eerst onder de eerste Adam gebracht en nu worden wij door de smarten van de dorst en de verloochening van de lichaamsbehoeften weer in onze eerste positie hersteld.

			Wij weten door ervaring dat het gevolg van de zonde bij de daders een zielendorst is. Die dorst is dan symbool voor de onvoldaanheid, het verlangen van de geest naar iets wat gemist wordt. Onze Heere zegt: Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke. Deze dorst is het gevolg van de zonde. Aan het kruis hangt Christus in plaats van de goddeloze en lijdt Hij dorst. De Heere geeft Zelf aan ons door dat dorst ook het eeuwig gevolg zal zijn van de zonde. Want in een gelijkenis vertelt Hij van de rijke man, die in de hel zijn ogen opendoet en pijn lijdt. Het verzoek van de rijke man aan Abraham om Lazarus te zenden, die dan zijn vinger in het water moet houden en zijn tong moet verkoelen, wordt geweigerd. Als Christus geen dorst geleden had, zouden wij allemaal voor eeuwig ver van God moeten lijden aan de dorst, met een onoverbrugbare kloof tussen ons en de hemel. Onze zondige tong zou verdrogen en voor eeuwig brandend moeten blijven, als niet Zijn tong in onze plaats door dorst gekweld zou zijn geweest. Ik ga ervan uit dat Mij dorst zachtjes, nauwelijks hoorbaar uitgesproken werd, dit in tegenstelling tot de kruiswoorden Eloï, Eloï en de triomfkreet Het is volbracht. Toch heeft die nauwelijks hoorbare uitroep voor ons een eind gemaakt aan de dorst, die eeuwig ons deel had moeten zijn. Wat is de plaatsbekleding van onze rechtvaardige God voor onrechtvaardige mensen, van de volmaakte Christus voor schuldige rebellen, toch wonderlijk. Laten we de naam van onze Verlosser grootmaken en verheerlijken.

			

			Het is voor mij heel bijzonder dat Mij dorst als het ware een eind maakt aan de opeenvolgende folteringen. Want zodra Hij dit woord gesproken en de edik gedronken had, klonk het van Zijn lippen: Het is volbracht. Alles was voorbij: de strijd was gestreden en de overwinning voor altijd behaald. De dorst van onze grote Bevrijder was het teken dat Hij de laatste vijand had verslagen. De vloed van Zijn lijden was boven het peil gestegen, maar begon nu af te nemen. Ik zou haast durven zeggen dat Zijn uitroep Mij dorst de aankondiging was van het feit dat Zijn lijden begon te minderen, zodat Hij in staat was om op geringere smarten acht te slaan. Als de mens middenin een hevige strijd is, vergeet hij meestal zijn dorst en zwakheid, maar als het hoogtepunt voorbij is, voelt hij dit lijden weer. De grote zielsbenauwdheid veroorzaakt door de verlating van Zijn Vader, was voorbij en nu al deze spanning geweken was, voelde Hij Zijn zwakheid en behoefte. Ik vind het een aangename gedachte dat de Heere Het is volbracht gelijk na Zijn uitroep Mij dorst uitgesproken heeft. Hij dronk de edik en na de bereikte verzadiging klonk de kreet van de Overwinnaar: Het is volbracht. Zo verliet Hij het slagveld als een Overwinnaar, overladen met eer. Laten we juichen omdat we onze Plaatsbekleder Zijn werk zien voleindigen tot op het laatste bittere ogenblik toe, om dan met Het is volbracht terug te gaan naar Zijn Vader. O zielen, beladen met zonde, rust hier en leef!

			In de derde plaats zien we in Mij dorst: de manier waarop de mens zijn Heere heeft behandeld. Het was een bevestiging van wat de Bijbel zegt over de vijandschap van de mens tegen God. Volgens de denkwijze van vandaag is de mens een mooi en redelijk wezen, steeds bezig om zichzelf te verbeteren. De mens moet bewonderd en geëerd worden, omdat zijn zonde een zoeken naar God en zijn bijgeloof een worstelen om licht genoemd wordt. Omdat de mens zo belangrijk is en die eer verdient, moet de waarheid naar de mens worden veranderd; het Evangelie moet aangepast worden aan de smaak en behoefte van de mensen, die elkaar opvolgen. De hele wereldorde moet ondergeschikt gemaakt worden aan de mens. De gerechtigheid moet het veld ruimen, omdat dit uitstekende en knappe wezen geen streng gezicht verdient. Over straf moet gezwegen worden, omdat het beschaafd en gevoelig oor licht beledigd is. Eigenlijk is het de bedoeling om de mens boven God te verheffen; de mens verdient de hoogste plaats. Maar deze waardering van de mens is niet volgens de Bijbel. Daar is de mens een gevallen schepsel met een aards gezinde geest, die niet met God verzoend wil worden. Een schepsel dat dieper gezonken is dan een dier omdat het kwaad voor goed in de plaats zet en God met brutale ondankbaarheid behandelt. Helaas! De mens is de slaaf en het slachtoffer van satan; hij is een verrader van God. Hebben de profeten niet gezegd dat de mens de Heere Jezus op aarde gal te eten geven en edik te drinken zou geven? En deze voorspelling kwam uit. Hij kwam op aarde om mensen te behouden en de mens heeft Hem afgewezen. Al aan het begin was er geen plaats voor Hem in de herberg en aan het einde was er geen slok water om Zijn dorst te lessen. 

			Elk mens dat aan zichzelf overgelaten wordt, verwerpt, kruisigt en bespot de Christus Gods. En het brengen van de spons, gevuld met edik, naar de mond van de Heere Jezus was nog wel een daad van medelijden, dus de mens op het gunstigste moment. Ik geloof dat die Romeinse soldaat dat wel goed bedoelde, zeker voor een ruw soldaat met weinig kennis en licht. Maar hoewel die soldaat medelijden liet zien, zou hij hetzelfde gedaan hebben voor een hond. Want eerbied liet hij niet zien, alleen spot. Er staat: Ook de krijgsknechten tot Hem komende, bespotten Hem en gaven Hem edik te drinken. Nadat de Heere het Eloï, Eloï uitgeroepen had, weerklonk het Mij dorst. Spottend werd er om stilte gevraagd om te kijken of Elia zou komen om Hem van het kruis af te nemen. Volgens Markus spotte de soldaat, die Hem de edik gaf, ook mee. Hij had wel medelijden met de Lijder, maar zag zo weinig waarde in Hem, dat hij rustig mee spotte. Zelfs als de mens medelijden voelt met de lijdende Christus -en je moet haast een onmens zijn om deze gevoelens niet te hebben- kan hij de Heere blijven verachten. Zelfs de beker die dan gegeven wordt kan er zowel één van medelijden als van spot zijn, want de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. De mens op zijn best mengt bewondering voor de Heiland met verachting voor Zijn rechten en eisen. Hij schrijft boeken om Christus voor te stellen als een Voorbeeld, maar loochent tegelijkertijd Zijn Godheid. Hij is het ermee eens dat Hij een Man vol van wonderen was, maar Hij ontkent Zijn heilige missie. Hij waardeert Zijn opvattingen over goed en kwaad, maar vertreedt Zijn bloed. En op deze manier geeft de mens Hem te drinken, maar is de drank edik. Zorg ervoor dat u Jezus niet tegelijkertijd prijst en Zijn zoenoffer ontkent. Pas ervoor op Hem tegelijkertijd te eren en te onteren.

			Ik kan dit punt niet behandelen zonder ook naar onszelf te kijken. Hebben wij Hem niet vaak edik te drinken gegeven? Deden wij dit al niet voordat wij Hem kenden? Wij werden geëmotioneerd als we aan Zijn lijden dachten, maar verlieten onze zonden niet. We dachten Hem lief te hebben, als we hoorden over Zijn sterven. En toch veranderden we ons leven niet; we stelden geen vertrouwen in Hem, zodat we Hem edik te drinken gaven. En dat is nog niet alles, want zelfs onze beste werken, gevoelens en gebeden zijn aangetast door de zonde. Ze lijken meer op scherpe edik dan op edele wijn. En toch neemt Hij ze aan en ontvangen we vriendelijkheid als we ze aanbieden. Eenmaal veranderde Hij water in wijn. Zo verandert Hij nog zo vaak onze wrange drankoffers in iets lieflijks. Daarom kunnen wij tot Hem komen. Want God brengt ons zo graag tot bekering, zodat wij op Hem zullen zien, Die wij doorstoken hebben. Dan zullen we rouwen als met de rouwklacht over een enig kind. Toch moeten we blijven vechten tegen de zonde.

			Ten vierde geloof ik: dat in de uitroep Mij dorst ook de verborgen verlangens van Zijn hart te zien zijn. Ik kan niet geloven dat Hij toen alleen lichamelijke dorst voelde. Natuurlijk had Hij behoefte aan water, maar ook Zijn ziel had een geestelijke dorst. Hij was altijd in harmonie met Zichzelf, en Zijn lichaam leed ook door de smart van Zijn ziel. Mij dorst betekent ook dat het Zijn grote behoefte was om mensen te behouden. Deze dorst voelde Hij al aan het begin van Zijn leven; Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? En tegen Zijn discipelen zei Hij: Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word Ik geperst, totdat het volbracht zij. Hij dorstte ernaar om ons te verlossen van de hel, om ons rantsoen te betalen en ons te bevrijden van de eeuwige veroordeling. En toen Zijn verzoeningswerk bijna voleindigd was aan het kruis, was Zijn dorst nog niet bevredigd. Dat was pas zo nadat Hij gezegd had: Het is volbracht. Het is bijna volbracht, o Christus Gods, U hebt Uw volk bijna behouden. U moet alleen nog maar sterven en daarom hebt U zo een sterk verlangen naar het einde en naar het volbrengen van Uw werk. U werd verdrukt totdat de laatste foltering geleden en het laatste woord uitgesproken was, en daarom moest U het uitroepen: Mij dorst. 

			In het verleden voelde, maar ook nu nog voelt de Meester altijd de dorst naar liefde van Zijn volk. Herinnert u uzelf niet hoe sterk die dorst was in de dagen van de profeten? Denk maar aan de klacht uit het vijfde hoofdstuk van Jesaja: Nu zal ik mijn Beminde een lied van mijn Liefste zingen van Zijn wijngaard: Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd en Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken en Hij heeft in het midden ervan een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. Wat verwachtte Hij nu van Zijn wijngaard en wijnpers? Dat kan alleen maar het sap van de druiven geweest zijn, om zijn dorst ermee te lessen. En Hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht - edik, maar geen wijn. Het gevolg was Zijn dorst. Uit het vijfde hoofdstuk van het Hooglied leren we, dat als Hij dronk, Hij in de hof van Zijn kerk verzadigd en opgefrist werd. Wat zegt Hij? Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o Mijn bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij, Ik heb Mijn honingraten met Mijn honing gegeten, ik heb Mijn wijn evenals Mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink, en word dronken, o liefste. In hetzelfde lied spreekt Hij van Zijn kerk en zegt: Uw gehemelte is als goede wijn, die recht tot Mijn beminde gaat, doende de lippen van de slapenden spreken. En in het achtste hoofdstuk zegt de bruid: Ik zou u van specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen. Hij is zo graag samen met Zijn volk; zij zijn Zijn lusthof en hun liefde is de melk en de wijn, die Hem een genot zijn om te drinken. Christus heeft altijd gedorst om mensen zalig te maken en om door de mensen te worden bemind. Een voorbeeld van Zijn levensverlangen zien we als Hij bij de fontein zit en tegen de Samaritaanse vrouw zegt: Geef mij te drinken. Er lag een diepere betekenis in verborgen, die zij en de discipelen niet kenden. Dit blijkt uit wat Hij Zijn discipelen zegt: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet. Zijn ziel werd verkwikt en voldaan door het feit dat Hij deze vrouw had gewonnen en gered. 

			En nu heeft onze gezegende Heere dorst naar gemeenschap met elk van u, die tot Zijn volk behoort. Niet omdat u goed voor Hem bent, maar omdat Hij goed voor u kan doen. Hij heeft er een groot naar om u te zegenen en om uw dankbare liefde terug te ontvangen. Hij dorst er naar om te zien, dat u uw geloofsoog op Zijn volheid richt en uw leegheid door Hem laat vervullen. Hij zegt: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Waarom klopt Hij? Om met u te kunnen eten en drinken, want Hij belooft dat, als de deur opengaat, Hij zal binnenkomen en met u avondmaal zal houden en u met Hem. Kijk, Hij dorst nog altijd naar onze armelijke liefde, hoe zouden we die kunnen achterhouden? Waarom heeft Hij ons zo lief? Dat weet ik ook niet, de enige reden is Zijn Eigen grote liefde. Hij moet liefhebben, het is Zijn natuur. Hij moet Zijn uitverkorenen liefhebben, die Hij eens begon lief te hebben. Want Hij is Dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Zijn grote liefde doet Hem dorsten naar onze nabijheid; Hij zal niet rusten voordat iedere verloste buiten het bereik van de vijand is. Vader! Ik wil dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Hij verlangt naar u, om u helemaal te bezitten. Kom tot Hem in gebed; kom met Hem in gemeenschap; kom tot Hem door een volledige toewijding; kom tot Hem door u helemaal onder de invloed van de Heilige Geest te stellen. Zit met Maria neer aan Zijn voeten. Leun, met Johannes, aan Zijn borst. Kom met de bruid in het Hooglied en zeg: Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Daarom vraagt Hij: ”Wilt u het Mij niet geven?” Bent u zo koud dat u geen beker water hebt om uw Heere aan te bieden? Bent u lauw? Als Hij zegt: Mij dorst en u Hem een lauw hart brengt, is dat nog erger dan edik, omdat Hij gezegd heeft dat Hij u uit Zijn mond zal spuwen. Edik kan Hij ontvangen, maar lauwe liefde niet. Kom, geef Hem een warm hart en laat Hem uit die zuivere kelk drinken, zoveel als Hij maar wil. Schenk Hem al uw liefde. Ik weet dat Hij het graag ontvangt, want Hij heeft zelfs genoegen in het schenken van een beker koud water aan één van Zijn discipelen. Hoeveel te meer zal Hij er dan een behagen in hebben, als u zichzelf helemaal aan Hem overgeeft! Terwijl Hij op deze manier dorst, moet u Hem op dit moment te drinken geven. 

			In de vijfde plaats zien we in de uitroep Mij dorst: het voorbeeld van ons gestorven zijn met Hem. U, die Hem lief hebt, weet toch wel dat u met Hem gekruisigd bent? En betekent die uitroep dan niet dat wij óók moeten dorsten? Ik bedoel niet diezelfde dorst als vroeger, die een ware beproeving was. Hij zei immers: Zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Ik bedoel dan ook een andere dorst, te weten de dorst naar de Heere. Gezegende Meester, als wij werkelijk met U gekruisigd zijn, geef ons dan naar u te dorsten met een dorst, die alleen door de beker van het Nieuwe Testament in Uw bloed kan gelest worden. Sommige filosofen hebben eens gezegd dat ze de zoektocht naar de waarheid prefereerden bóven de kennis van de waarheid zelf. Ik denk hier heel anders over, maar wel zeg ik: ”Na het werkelijk genieten van de tegenwoordigheid van God is het voor mij de grootste zaligheid om naar Hem te hongeren en te dorsten”. Ik zou steeds meer behoefte willen hebben om de Heere te zien, en als ik veel van Hem geniet, zou ik nog meer van Hem willen genieten. Mijn hart zal niet tevreden zijn, voordat Hij alles in alles voor mij is geworden, voordat ik mij volkomen in Hem heb kunnen verliezen. Mocht mijn geest verruimd worden, zodat ik telkens met ruime teugen mag drinken van Zijn liefde, want ons hart kan niet verzadigd zijn. Mij dorst is het woord van mijn ziel, gericht tot haar Heere.

			Jezus had dorst, laat ons dan ook maar dorst hebben in dit dor en dorstig land, waar geen water voorhanden is. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 

			Ik hoop dat we allemaal een hevig verlangen zullen voelen naar de ziel van onze medemensen. Ik zei u al dat dit de verborgen betekenis was van de dorst van onze Heere. Laat dat ook zo bij ons zijn. De één naar de ziel van zijn werknemers en de ander naar die van de kinderen op school. We moeten er allemaal naar staan om mensen te bekeren. Als dat niet zo is, moet u ontwaken uit uw slaap. Hecht u aan iemand die God niet kent, en verlang naar zijn heil, totdat hij bekeerd is. Als de zalige ‘dorst’ naar zielen gevoeld wordt door hen, die zelf behouden zijn, zullen er velen tot Christus gebracht worden. Denk aan de woorden van Paulus: Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door de Heilige Geest), dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broeders, die mijn familie zijn naar het vlees. Hij zou zichzelf hebben willen opofferen om zijn landgenoten te behouden. Zo hartelijk wenste hij hun eeuwig welzijn. Laat die geest ook in u zijn.

			En wat uzelf betreft: Streef naar volkomenheid. Honger en dorst naar de gerechtigheid, want u zult verzadigd worden. Haat de zonde, walg ervan, en streef ernaar om net zo heilig te zijn als God. Streef ernaar om eer toe te brengen aan Zijn heilige Naam, door volkomen eenswillens te zijn met Hem. 

			Ik bid de Heilige Geest om het volmaakte Beeld van de gekruisigde Christus in u te werken. Hem zij de lof en eer tot in eeuwigheid. 

			Amen.

		

	
		
			In Christus heeft de Heere voorzien

			En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op de berg van de Heere zal het voorzien worden. (Genesis 22:14)

			Abraham noemde de plaats: de Heere zal het zien, de Heere zal erin voorzien of de Heere zal gezien worden. Meerdere interpretaties zijn mogelijk, maar de betekenis wijst steeds op zien en gezien worden. Want als God ziet, voorziet Hij erin. In ons woord ‘voorzien’ zit het woord ‘zien’ dan ook besloten. We zeggen ook dat ‘we zullen zien’ bij een probleem. Misschien slaat deze uitdrukking de spijker op de kop. Onze hemelse Vader ziet onze behoefte en met Zijn Goddelijke voorzienigheid zorgt Hij vol liefde voor de vervulling ervan. Hij ziet de behoefte om die te vervullen en in het zien wordt Hij gezien; in de vervulling openbaart Hij zichzelf.

			Ik geloof dat de waarheid in de uitdrukking ‘de Heere zal het voorzien’ Abrahams gedachten al lang beheerste voordat hij hem uitsprak, om de plaats waar God een vervangend offer voor Izak aanwees zo te noemen. Deze gedachte stelde hem vermoedelijk in staat zo direct te handelen in deze beproeving. Zijn verstand zei: ”Hoe kan God Zijn belofte waarmaken, dat uw zaad zal zijn als de sterren aan de hemel, als u uw zoon doodt?” Abraham beantwoordde die vraag met: de Heere zal ervoor zorgen! Toen hij die pijnlijke reis begon, met zijn lieve zoon naast hem, kwamen de vragen vast in hem op: hoe moet je Sara nu ontmoeten, met het bloed van je zoon aan je handen? Hoe zul je andere mensen ooit weer onder ogen kunnen komen? Je hebt je uitgegeven voor een heilig man en nu heb je je eigen zoon gedood. Het antwoord klinkt in zijn hart: De Heere zal het voorzien. De Heere zal er in voorzien! Hij zal Zijn woord houden. Misschien zal Hij mijn zoon weer opwekken uit de dood, maar in ieder geval zal Hij mijn gehoorzaamheid niet beschaamd uit laten komen. De Heere zal voorzien. Dit was een geruststellende gedachte bij al die mismoedigheid. Ik hoop dat we deze waarheid zullen indrinken en erdoor verfrist zullen worden. Als we Gods bevel opvolgen, zullen we niet beschaamd of in de war gebracht worden. Als we door het opvolgen van Zijn bevel in grote moeilijkheden raken, zal Hij ervoor zorgen dat onze verliezen ruimschoots gecompenseerd zullen worden. Als onze moeilijkheden toenemen, zodat de weg volledig geblokkeerd lijkt, zal de Heere de weg weer begaanbaar maken. Hij zal ons op de weg van heiligheid helpen als we bereid zijn om te volgen, waarheen de weg ook gaat. We moet onszelf er niet over verbazen dat Abraham deze waarheid uitsprak en de plaats er naar noemde (die daardoor altijd beroemd zou blijven). Want zijn hele hart was er vol van en het was zijn enige steun. Hij was zo verstandig er een altaar te bouwen en de berg tot gedachtenis te maken. De beproevingen hadden hem meer geleerd van God, zodat hij een nieuwe naam gekregen had. Hij wilde niet dat dit vergeten zou worden, alle volgende geslachten moesten het onthouden. Daarom noemde hij die plaats ‘de Heere zal het voorzien’. 

			Let erop dat dit niet de eerste keer was dat Abraham zo sprak. Toen hij die plaats zijn naam gaf, wist hij al dat het waarheid was: de ram zat daar vast in de struiken om in Izaks plaats geofferd te worden. De Heere had voorzien. Maar ook daarvoor had Abraham die waarheid al uitgesproken toen Izak vroeg: ”Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?” En toen ook al had de beproefde en droevige vader gezegd: ”God zal het voorzien, mijn zoon.” En op Zijn tijd voorzag God en toen eerde Abraham Hem door dezelfde woorden uit te spreken. Het enige verschil was dat hij Hem nu niet God noemde, maar Zijn Verbondsnaam gebruikte: Heere. Dat is eigenlijk het enige verschil; hij herhaalt eigenlijk de verzekering dat God zal voorzien.

			De eerste uiting was heel opvallend: heel eenvoudig, maar ook zeer profetisch. Hieruit kunnen we leren dat de vertrouwende taal van de gelovige verwant is aan die van de profeet. Degene, die Gods belofte zonder twijfel aanneemt en niet twijfelt aan de waarheid ervan, zal spreken zoals oude profeten vroeger al spraken. Hij zal zien dat God ziet en zal zijn conclusies hieruit trekken. Als u ook wenst te profeteren als de profeten, houd dan vast aan de beloften van God en u zult profeteren naarmate u geloof bezit. Er zullen parels van Goddelijke mededelingen en diamanten van voorzegging van iemands lippen vloeien als diegene zeggen kan: ”Ik weet en ben er zeker van dat God mij niet verlaten zal in dit benauwde uur”. Uitgelezen spreuken worden soms vaste zegswijzen in Gods Kerk, als uiting van een vast vertrouwen op de levende God. Tot op de dag van vandaag worden veel gezegden van bepaalde kinderen van God nog aangehaald, evenals dit woord van Abraham aangehaald wordt. Mozes schrijft: Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op de berg van de Heere zal het voorzien worden. En we zouden nog veel meer gezegden kunnen noemen, die als eerste door Gods kinderen uitgesproken zijn, nadat God hun verschenen was. Het woord van ‘de vader der gelovigen’, Abraham, werd een uitspraak van zijn kinderen en alle gelovigen sindsdien. Als wij een volkomen geloof hebben in God, zullen we de komende generaties leren om de uitgestrekte hand van de Heere te verwachten. 

			Het ware geloof spreekt niet alleen profetische taal, maar richt ook gedenktekens op als het zijn profetie vervuld ziet. De stenen die in vroeger tijden opgericht zijn, zijn geen herinneringen aan de doden, maar aan de daden van de levende God. Ze wijzen erop dat we de daden van God ruimschoots moeten gedenken. Bij deze gelegenheid koos Abraham geen naam om uit te drukken wat hij zelf gedaan had, maar wel wat God gedaan had. Het is goed om ons Abrahams geloof blijvend te herinneren, omdat hij daar in God geloofde, wat hem tot gerechtigheid gerekend werd. De Heere zei tegen hem: En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, omdat gij Mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Daar onderging de aartsvader de zwaarste beproeving: geen goud is ooit door een heter smeltkroes gegaan. Maar het waar geloof is altijd nederig en houdt alle roem verre van zich. Abraham zegt niets over zichzelf, maar geeft alle roem aan God, die ziet, en gezien wordt: De Heere zal voorzien. Ik houd van die zelfverloochening en ik bid om zoveel krachtig geloof dat ik daardoor ook mezelf mag vergeten. Bij een klein geloof sluipt heel gemakkelijk de hoogmoed binnen, als het tot iemands verbazing gerechtigheid heeft gewerkt. Maar een krachtig geloof ontledigt zichzelf zo helemaal en is zo volledig afhankelijk van God Zelf, dat het, wanneer iets volbracht is, alleen maar denkt aan de hand van God en de kroon op de goede plaats zet. Door ervaring neemt de kennis van God toe en heeft het geloof een nieuw lied en een nieuwe naam voor zijn God. Daardoor worden Zijn wonderlijke werken blijvend herinnerd. 

			Kijk nog eens verder, want nadat het geloof geprofeteerd en een gedenkteken opgericht heeft, wordt de vermelding van die zegen zélf weer een profetie. Abraham zegt: De Heere zal erin voorzien. Deze uitspraak is niets anders dan een tweede profetie uitspreken voor de komende eeuwen. Hij wil ons laten weten, dat net zoals God hem in zijn hoge nood hielp, God ook voorzien zal voor alle gelovigen, die op Hem betrouwen. De God van Abraham leeft, prijs Zijn naam! We mogen er zeker van zijn, dat Hij zich ook nu aan Zijn gelovige kinderen openbaart, net als aan onze aartsvader. We zullen allemaal beproefd en gelouterd worden, maar in onze uiterste nood zal God ons zien, en voorzien in onze verlossing. Als we het geloof maar een volmaakt werk gunnen, en blijven hopen en wachten op het ogenblik dat we de Heere onze zaligheid zullen zien werken. Ik verlang ernaar dat deze waarheid doordringt in ons hart en daarom probeer ik u te laten zien dat Gods voorzien voor Abraham en Izak een beeld is van een nog veel grotere voorziening, waardoor alle gelovigen verlost worden van de dood. En dat God in dat voorzien op de berg, ons zekerheid gaf dat Hij in alle noden en behoeften altijd zal voorzien. 

			U moet inzien dat de voorziening die God voor Abraham werkte, een symbool is van de nog grotere voorziening die Hij werkte voor al Zijn gelovigen in Christus Jezus. De Heere zal het voorzien is een goede tekst als over voorzienigheid gepreekt moet worden, maar toch is die niet in de eerste plaats bedoeld. We moeten de tekst in zijn context lezen, en die context is hier juist zo bijzonder. 

			Toen Abraham zei: De Heere zal het voorzien, wilde hij ons allereerst leren: dat de voorziening komt als wij in uiterste nood zijn. De ram in plaats van Izak was het bijzondere type dat Abraham voor ogen had, maar onze Heere zegt ons: Abraham heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. En als Abraham ooit de dag van Christus gezien heeft en blij is geweest, was het ongetwijfeld wel op het ogenblik toen hij zag dat de Heere een plaatsvervanger had voor Izak. En als Abraham níet de volle betekenis begreep van wat hij zag, sprak hij deze woorden uit voor ons. Het woord dat hij sprak is om ons te leren dat God in de gave van Zijn Zoon, Jezus Christus, een volkomen voorziening gewerkt heeft voor onze grootste noden en behoeften. En daaruit kunnen we dan weer concluderen dat geen nood of behoefte ons treft, waarin de Heere niet zal voorzien, hoewel Hij wel kan wachten totdat onze nood onuitsprekelijk groot is. God gaf onze Heere Jezus Christus om de Plaatsvervanger van mensen te zijn, met het oog op onze grootste nood. Het was op een zeer benauwd moment voor Izak, dat God voor Hem tussenbeide kwam. Het mes werd gehouden door een vastberaden hand; één ogenblik was de dood maar van hem verwijderd. Op dat moment zei de engel: Strek uw hand niet uit aan de jongen. God stond gereed met Zijn hulp en voorziening, toen de nood zo hoog was. En was de afstand tussen Izak en de dood kleiner dan die tussen ons, zondige mensen, en de hel? Wij hebben zó gezondigd en zijn zó erg afgedwaald dat het niet mogelijk is voor God om onze zonden te vergeten. Hij moet onze ongerechtigheden straffen met de daarvoor passende straf: de eeuwige dood. Ik kom steeds weer in aanraking met mensen, die door de Heilige Geest overtuigd zijn en altijd valt me op dat ze ervan overtuigd zijn dat de straf voor de zonde vreselijk zal zijn. Als God door Zijn Geest mensen van zonde overtuigt, voelen ze dat ze door hun zonde de toorn van God in de hel verdiend hebben. Zo is het met ons gesteld: we hadden onszelf volledig in het verderf gestort en we lagen onder het oordeel van de wet, maar het was op dat vreselijke tijdstip dat God tussenbeide kwam en een Zaligmaker aankondigde voor de mensen. Christus is voor ons gestorven, als wij nog zondaars waren. Ik wilde wel dat God ons deed voelen hoe vreselijk het is om verloren te zijn, want dan zouden wij het geschenk van de Zaligmaker pas echt waarderen. Als ons geen Verlosser geschonken zou zijn, zouden wij hier samengekomen zijn om dit alleen aan te horen: ”Laat ons samen wenen, want we zullen allemaal sterven, om daarna in de bodemloze afgrond neer te dalen en voor eeuwig onder de rechtvaardige toorn van God te verkeren”. Dit zou zo zijn als er geen Plaatsvervanger voor ons gevonden was. Als de Vader die Gift niet gegeven had of als Jezus er niet in toegestemd had om in onze plaats te sterven, zouden we overgeleverd zijn aan de strenge wet, die schuldigen nooit als onschuldig ziet. We spreken over onze zaligheid alsof het niets bijzonders is. We hebben al zoveel over het verlossingsplan gehoord, dat we het maar heel gewoon vinden. Dat is totaal verkeerd. Ik geloof dat de engelen nog steeds ontroerd en verbaasd zijn dat de mens, die zo opstandig geworden, laag gevallen en uit Eden gebannen was, verlost is door het bloed van de Erfgenaam van alle dingen, door Wie de Vader de werelden gemaakt heeft. Toen dood en hel gereed stonden om ons te vernietigen, vond dit wonder plaats: Jezus werd in onze plaats als Slachtoffer geofferd. 

			God kwam niet alleen tussenbeide toen de dood van Izak heel dichtbij leek, maar ook toen Abrahams smart en benauwdheid bijzonder groot waren. Het geloof van Abraham wankelde weliswaar niet, maar we moeten niet vergeten dat hij een mens was zoals ons. En welk mens kan zonder intense, innerlijke pijn aanzien dat zijn kind geofferd wordt? De angst en smart van Abraham, bij wie de liefde, net zoals bij iedere Godvrezende vader, zeer diep zat en die zijn zoon liefhad als zichzelf, moeten onuitsprekelijk groot geweest zijn. Hoe groot moet de kracht van het geloof geweest zijn, die Abraham in staat stelde om zich te beheersen en, tegen de natuur in, vastberaden zijn zoon te offeren! De smart en benauwdheid van zijn ziel moeten bijzonder groot geweest zijn, toen hij het mes opnam om Izak te slachten, maar juist op dat moment hield de engel zijn hand tegen en gaf God een ram om in plaats van Izak te offeren. 

			De wereld verkeerde in bijzonder grote ellende toen God eindelijk Zijn Zoon zond, geworden uit een vrouw, opdat Hij een offer zou worden voor de zonde. Hoewel dit zo is, ziet de mens in het algemeen geen Plaatsvervanger in Christus en neemt hij Hem ook niet aan als zijn Verlosser. Tótdat hij voelt dat hij aan de poort van de hel gekomen is, en zijn angst en benauwdheid vanwege de zonde ontzettend groot zijn. Ik herinner me het nog goed dat ik voor de eerste keer het Lam Gods zag, lijdend in mijn plaats. Ik had al dikwijls de geschiedenis van Zijn dood gehoord en ik zou haar heel nauwkeurig aan anderen hebben kunnen navertellen, maar ik kende niets van mijn eigen nood. Ik was nog nooit dichtbij de dood geweest, het mes was nog nooit op mijn keel gezet en daarom was mijn kennis ervan krachteloos en puur verstandelijk. Maar toen de wet op mijn hart gebonden werd en ik aan de dood was overgegeven, bezweek ik bijna onder de angst. En toen was daar het gezicht van de heerlijke Plaatsvervanger in een helder, heerlijk en hemels visioen. Heeft Jezus in mijn plaats buiten de poort geleden? Zijn mijn ongerechtigheden op Hem gelegd? Toen ontving ik Hem met een onuitsprekelijke blijdschap; mijn hart nam de blijde boodschap aan. Daarom neem ik nu met diepe, vredige blijdschap de Heere Jezus aan als mijn Plaatsvervanger. Gezegend is de Naam van de Heere Die voorziet, omdat Hij aan mij als arme, veroordeelde misdadiger gedacht heeft en het Lam Gods gezonden heeft, Wiens kostbaar bloed gestort werd in plaats van het mijne.

			Op de berg vond de voorziening voor Abraham vrijwillig plaats. Zo is ook de voorziening die de Heere in de volheid van de tijd maakte, toen Hij Zijn Zoon overgaf om te sterven, vrijwillig. De ram, verward met zijn horens in de struiken, was daar, zonder dat Abraham er iets aan bijgedragen had. Hij had niet geknield en gebeden: ”O Heere, zend mij in Uw goedertierenheid een ander offer in plaats van mijn zoon Izak”. Dit kwam waarschijnlijk niet eens in hem op. Maar uit vrije genade, uit Zichzelf, zond God de ram naar de plaats, waar Abraham hem vond. U en ik baden ook niet of Christus voor ons wilde sterven. Hij is voor ons gestorven, voordat wij geboren waren. En als dat niet het geval zou zijn, zou het toch nooit in onze gedachten gekomen zijn om Hem zo’n grote gift te vragen.Vóórdat de Heere ons zocht hebben wij niet eens geprobeerd om door Christus te worden behouden, hoewel we wisten dat Hij gestorven was. De menselijke natuur zoekt van nature niet naar een Verlosser; God schenkt ons de Zaligmaker en dan buigt de Heilige Geest het hart langzamerhand om, zodat het Hem zoekt. Het zoeken is dus niet afkomstig van de mens. Want Christus, als wij noch krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Het ligt in onze aard om te zondigen, in Gods aard om te redden. We keerden ons een iegelijk naar zijn weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen aanlopen. Wij zijn geneigd om te dwalen, maar het leggen van die dwalingen op Jezus is van de Heere alleen. Wij kochten niet, zochten niet en dachten er zelfs niet aan.  

			In Abrahams geval was de uitkomst ook heel onverwacht. Hij rekende niet op een plaatsvervanger voor zijn zoon. Hij was ervan overtuigd dat Izak moest sterven. In zijn gedachten was hij al gestorven. Wat ons betreft, als God Zijn verlossingsplan door de plaatsbekleding van Zijn eniggeboren Zoon niet had bekendgemaakt, was het nooit in onze gedachten opgekomen. U moet er aan denken dat de Zoon één is met de Vader en als de Heilige Geest het feit niet had bekendgemaakt, zouden wij het nooit aan de weet gekomen zijn. De grootste geesten voor Gods troon zouden nooit het plan der verlossing door Jezus’ offer hebben kunnen uitdenken. Het was onverwacht. Laat ons de Heere loven, die veel meer gedaan heeft dan al wat we konden bidden of denken, door ons de verlossing te geven door de dood van onze Heere Jezus Christus. Ik ben vaak geneigd om mezelf te verootmoedigen, als ik nadenk over het mysterie van de verzoenende liefde, omdat het me zo erg lijkt dat zo een grenzeloze liefde zo weinig aantrekkelijk gevonden wordt. Als we eens echt zouden voelen wat God voor ons deed door Jezus’ dood, zou het niet raar zijn als iemand zou sterven door deze ontdekking. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. De onsterfelijke God ondergaat de dood voor de mens. De volmaakte staat in de plaats van de zondaar. De geliefde Zoon is vervloekt voor hen die anders voor eeuwig vervloekt zouden zijn. Hij, Die verheven was boven alle zorg en schande legde Zijn eer opzij en werd de ‘Man van Smarten’, veracht en verworpen door de mens. Om uwentwil is Hij arm geworden, daar Hij rijk was. Dichters mogen hun mooiste coupletten zingen, maar ze zullen de hoogte van het loflied over deze verlossing nooit bereiken. Milton kan Het verloren Paradijs schrijven en de wereld is erdoor gefascineerd geraakt, maar Het herstelde Paradijs door Gods plaatsvervanging is nog nooit volledig bezongen door sterfelijke mensen. God alleen doorgrondt de liefde van God. Al de harpen van geredde mensen en al de liederen van de bewonderende engelen kunnen nooit de volledige liefde van de Heere melden Hij voorzag in onze zaligheid. Hij gaf ons Zijn eniggeboren Zoon. Hij schonk ons Zijn vrije liefde, zonder gezocht en begeerd te zijn door de mens.

			Laten we nu nadenken over het feit dat God Zelf voorzien heeft in de behoeften van de mensen. De tekst zegt: de Heere zal het voorzien. Niemand anders kon voorzien in het losgeld. In de hemel of op de aarde was geen helper gevonden voor de verloren mensheid. Welk offer moest God aangeboden worden, als een offer al aangenomen zou worden? Kijk eens naar de Libanon, die majestueus hemelwaarts reikt, met zijn besneeuwde toppen en alle bossen die zijn glooiingen versieren. Zet alles in brand, en zie de vlammen opstijgen als van een altaar voor de Heere. En toch: De Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Neem alle dieren en slacht ze. U bereikt er niets mee, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneme. Een mens kan zelf sterven, maar hij betaalt met zijn dood alleen zijn eigen schuld aan de natuur, er blijft niets over voor een ander. Waar zal een verlossing gevonden worden, waardoor het mogelijk is dat alle uitverkorenen verlost zullen worden van de dood en de hel? Zo een losprijs kan alleen gevonden worden bij God, en Hij kon het alleen vinden in Zichzelf, in Hem, die één was met Hem, Die van eeuwigheid af in de schoot van de Vader geweest is. De verzoening is aangebracht door God alleen, omdat niemand anders de verzoening aan kon brengen. God alleen kon zeggen: Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden. 

			Maar was het niet bijzonder en wonderlijk dat de Heere het zou voorzien? Toen de wet verbroken was en in ere hersteld moest worden, leek het niet waarschijnlijk dat Hij, Die belasterd was, Zelf het offer zou brengen. Zal de rechter de straf dragen, die de misdadiger toekomt? Geef de zondaar de straf, roept de gerechtigheid, want het is zijn deel. En als een plaatsvervanger toegestaan kan worden, waar kan een geschikte en gewillige borg gevonden worden? Gevonden op de troon zelf! Gevonden in de Majesteit, Die gelasterd was! Dit idee is me te veel, ik doe er het zwijgen toe, omdat er geen plaats voor woorden is. We wensen dat het feit der plaatsbekleding ons zal treffen en aangrijpen. Dan zal het kruis zeer hoog verheven worden in onze ogen. In de geest zie ik het. De twee armen van het kruis reiken naar links en rechts en raken het oosten en westen en alle volken aan. De voet van het kruis daalt dieper af dan het graf, totdat hij aan de poorten van de hel komt. Het bovenste gedeelte stijgt op, omgeven van een straalkrans van onuitsprekelijke heerlijkheid, totdat het boven de sterren komt en zijn licht doet afstralen op de troon van de Allerhoogste. De verzoening is van God; haar Offer is oneindig, evenals God, die haar ontworpen heeft. Zijn Naam moet eer toegebracht worden. Het was niets minder dan Gods liefde, dat Jezus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonde.

			

			Ik wil hier nog even zeggen dat niemand zich moet inmengen in de voorzienigheid van God. Als Hij in onze grote nood onze enige Heere is, en ons een Plaatsvervanger gaf, blijft er niets meer over waarin wij nog zouden moeten voorzien. Zondaar, als u het uitschreeuwt: ”Heere, ik moet een verbroken hart hebben”, zal Hij erin voorzien. Roept u: ”Heere, Ik kan de zonde niet overmeesteren; ik heb onvoldoende kracht om mijn hartstochten te overwinnen”, zal Hij u van kracht voorzien. Klaagt u: ”Ik zal nooit kunnen volharden tot het einde. Ik ben zo wispelturig”, zal Hij voorzien in doorzettingsvermogen. Denkt u nu echt dat Hij, nadat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om u te verlossen, die verlossing zal laten mislukken omdat u niet voorzien kunt in dat wat ontbreekt om alles compleet te maken? Beëindig deze droom en werp deze dwaze gedachte van u af. Wat u ook wilt, zondaar, als u gelooft in Christus de Heere, die ons als Verlosser geschonken is, is uw geloof het bewijs dat Hij in uw nood zal voorzien. De zaligheid begint met de Heere, met het kruis en de bloedende Heiland. Gelooft u dan dat u er tenslotte zelf in zult voorzien hebben? Die hoogmoed is zo afschuwelijk. U denkt dat u iets moet doen. Wat hebt u nu van betekenis in te brengen, in verhouding tot dat wat de eeuwige God inbrengt? Hebt u er wel eens van gehoord dat een engel zijn plicht niet kon uitvoeren, totdat hij geholpen werd door een mier? Hoorde u al eens van bezwijkende natuurwetten van God, totdat een kind ze weer nieuwe kracht inblies? U zou God helpen om te voorzien? Stop daar heel snel mee en zorg ervoor dat u niets bent, dan zal God in u komen en alles zijn. Het is de Heere, Die groot moet zijn. Hij zal gezien worden op de berg en niet wij. Verberg u en laat de heerlijkheid van de Heere in u geopenbaard worden. Ik zou wel willen dat ieder bezorgd mens die hier aanwezig is, zich zou vastgrijpen aan deze wetenschap. Wat u ook nodig hebt om uw zonde weg te doen en een nieuw schepsel te worden of om u in de hemel te brengen, de Heere zal het voorzien. Vertrouw op Hem en u zult binnenkort Zijn Goddelijke voorziening met uw eigen ogen zien, en de Heere zal heerlijk zijn in uw ogen. 

			Dat wat God bereid heeft voor arme zondaren is: een voorziening, die heerlijk gemaakt is. God zond een ram in plaats van Izak. Dit was voor die keer genoeg als type, afschaduwing. Maar dat wat het afschaduwde is onnoemelijk veel mooier. Om ons te behouden heeft God God gezonden. Hij heeft geen engel of mens gezonden, maar God Zelf. Kom, zondaar, met de hele last van uw zonde, God kan die last van u overnemen. De schouders, die het heelal dragen, kunnen ook uw last dragen. God heeft u Zijn Godheid gegeven om uw Zaligmaker te zijn, toen Hij u Zijn Zoon heeft gezonden. 

			In de Persoon van Christus gaf God ook een volkomen Mens. Een Mens zoals die nog nooit geleefd had, die zelfs de volmaaktheid van de eerste Adam in het paradijs overtreft. Als Jezus beschouwd wordt als Mens, hebben zelfs onbekeerden Zijn voortreffelijkheid zo bewonderd, dat hun bewondering leek op aanbidding. Jezus is God en mens, en de Vader heeft die Mens en God overgegeven om uw Verlosser te zijn. Tot uw verlossing heeft de Heere God u de dood van Christus gegeven. En welke dood! Het zou goed zijn als bekommerden de geschiedenis van het grote Offer meer zouden bestuderen: de doodsangst, het bloedig zweet, het binden van Zijn handen, de beschuldiging van de Onschuldige, de geseling, het met doornen kronen, het bespuwen, de bespotting, het nagelen aan het kruis, de brandende koorts, het versmachten van dorst, en bovenal de doodsangst bij het verlaten zijn door Zijn Vader. Ziel, denk het eens in. Om u te behouden heeft de Zoon van God moeten uitroepen: Lama Sabachtani! Denk u eens in dat Hij, om u te behouden, naakt tussen hemel en aarde heeft moeten hangen, van beide verworpen en verlaten. Dat Hij heeft moeten uitroepen: Mij dorst en alleen maar edik kreeg om Zijn brandende lippen vochtig te maken. Jezus moest ‘Zijn ziel uitstorten in de dood’ opdat wij zouden leven. Hij moest ‘met de overtreders geteld worden’ opdat wij geteld zouden worden met de heiligen in de eeuwige heerlijkheid. Is dat geen heerlijke voorziening? Is er een grotere gave mogelijk dan die waarin God en mens verenigd zijn?

			Toen Abraham op de berg offerde, werd het offer ‘een brandoffer’ genoemd. Toen Jezus Christus op Golgotha stierf was Zijn offer niet alleen een brandoffer, maar ook een zondoffer, spijsoffer, dankoffer en alle andere offeranden in één. Onder de oudste van alle bedelingen, vóór de Mozaïsche wetgeving, had God de mens geen verschillende offers geleerd, maar een offer brengen hield alles in wat later door de verschillende offers aangeduid werd. Toen de eerbiedwaardige aartsvader dan ook een offer bracht, was het een zondoffer, maar ook ‘een lieflijke reuk voor de Heere’. Zo was het ook met onze Heere Jezus Christus. Toen Hij stierf, stelde Hij Zijn ziel tot een offer voor de zonde, want Hij heeft de zonde weggedaan door Zijn offer. Toen Hij stierf, offerde Hij voor God ook een slachtoffer, want wij lezen: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, God tot een welriekende reuk. Toen Jezus stierf, heeft Hij ons een Spijsoffer gegeven, want Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank. Geloofd is Zijn Naam, God heeft heerlijk voor ons voorzien in de dag van onze benauwdheid. De Heere zal het voorzien!

			De voorziening was doeltreffend. Izak is niet gestorven. Het lachen werd niet weggenomen uit Abrahams huis. Er was geen droefheid voor de aartsvader; hij ging gelukkig en blij met zijn zoon naar huis terug, omdat de Heere Zelf voorzien had in een brandoffer. De ram, die daar gevonden werd, werd niet tevergeefs geslacht. Abraham hoefde niet ook nog eens zijn eigen zoon te slachten. Eén offer was voldoende. En dat is ook mijn troost in de dood van Christus (en naar ik hoop ook de uwe): dat Hij niet tevergeefs gestorven is. Er is een theologie, die de dood van Christus lijkt te verheerlijken, maar haar juist volledig van kracht en doel berooft, want zij stelt dat de verzoening afhankelijk is van de wil van de mens. En dus is de verzoening afhankelijk van het toeval. Ik geloof niet in de van het toeval afhankelijke verlossing en ik vraag me af of iemand troost kan vinden in zo een leer. Ik geloof dat de Zoon van God onmogelijk in de wereld zou hebben kunnen komen in deze omstandigheden; of zou hebben kunnen sterven om tenslotte toch teleurgesteld te worden in het werk van Zijn verlossing. Hij is gestorven voor hen, die in Hem geloven, en dezen zullen leven, ja, zij leven in Hem.

			Het lijkt mij dat Izak, het kind van de lach, blij én ernstig was, toen hij de heuvel afklom en met zijn vader naar huis ging. Vrolijk zullen ze allebei naar Sara gegaan zijn, naar hun eigen woning, waaraan ze gehecht waren. En wij kunnen ook vandaag met dezelfde blijdschap in ons hart naar huis gaan. Wij zullen niet sterven, want het Lam is voor ons gestorven. Wij zullen niet omkomen, want Hij heeft geleden in onze plaats. We waren op het altaar gebonden en op het hout gelegd en het vuur was er om ons te verteren. Toch zal geen mens ons aanraken, omdat het offer gebracht is, voor altijd. Geen vuur zal ons verteren omdat Hij in onze plaats de hitte van het vuur heeft verdragen. Wij leven, en zullen leven. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn. Het is een kostelijke voorziening, die overal voldoende voor is. Ik geloof niet in een verlossing, die niet heeft verlost of een verzoening, die geen verzoening heeft aangebracht. Ik geloof in Hem, Die voor niemand tevergeefs gestorven is, maar die Zijn eigen gemeente, Zijn eigen kudde, voor wie Hij het leven gegeven heeft, volkomen zal verlossen. Hem willen we de lof en dank toebrengen, omdat Hij geslacht is en ons, uit alle geslacht, taal en natie, voor God gekocht heeft met Zijn bloed. 

			Ten zesde mogen we de Heere wel verheerlijken, omdat deze voorziening getroffen is voor alle gelovigen. De voorziening op de berg Moria was voor Abraham. Hij was een man van het geloof en wordt genoemd ‘de vader van alle gelovigen’. Nu kunnen alle gelovigen staan op Abrahams plaats en zeggen: de Heere zal het voorzien. Wees er wel op bedacht dat ons geloof van dezelfde aard moet zijn als dat van Abraham, omdat het ons anders niet tot gerechtigheid zal worden gerekend. Abrahams geloof werkte door de liefde; het werkte zó in hem, dat hij gewillig was om alles te doen wat de Heere hem beval, zelfs tot het doden van zijn eigen zoon toe. Als u behouden wilt worden moet u een levend, werkzaam, zelfopofferend geloof hebben. Als u zo een geloof hebt, kunt u er zeker van zijn dat u verlost bent, net zo zeker als van het feit dat u gezondigd hebt. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, omdat Christus in zijn plaats is veroordeeld. Die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven; hij kan niet sterven, omdat Christus voor hem gestorven is. De basis, waarop onze veiligheid is gegrond, is de rechtvaardigheid Gods, die ons ervan verzekert dat Hij niet eerst de Borg en daarna ook nog de persoon zal straffen voor wie de Borg geleden heeft. De zonde kan net als iets anders niet op twee plaatsen tegelijk zijn; als God mijn zonden genomen en gelegd heeft op Zijn Zoon, dan zijn ze niet langer op mij. Als Jezus de toorn van God voor mij gedragen heeft, dan ben ik vrij van die toorn. Met dit Evangelie ben ik bereid te staan of te vallen, te leven of te sterven. Ik ken geen ander. Omdat ik het geloof, kan ik op dit moment uit het diepst van mijn hart zeggen: De Heere zal er in voorzien! De Heere heeft een krachtige verlossing aangebracht voor allen die op Hem betrouwen en die Hij bestemd heeft tot verzoening. Het Bijbelwoord, dat zegt: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden is waar. Het is waar, dat het geloof, dat werkt door de liefde, de ziel rechtvaardig maakt.

			Ik wil tenslotte nog zeggen dat onze tekst een veelomvattende en heel ruime betekenis heeft. ‘De Heere zal voorzien’ is een waarheid, toepasbaar op vele zaken. Abraham is een voorbeeld om ons te laten zien dat de Heere altijd zal voorzien in de behoeften van Zijn volk. De gave van de Heere Jezus is een voorziening, die garant staat voor alle andere voorzieningen. Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Abraham heeft dat geleerd, want meteen na het slachten van de ram werd het verbond bevestigd. Een bevestiging die uniek was, want het verbond werd bevestigd met een eed. God kan niet zweren bij iemand, die groter is dan Hijzelf, en daarom zei Hij: Ik zweer bij Mijzelf. Op deze manier werd het verbond bekrachtigd door het bloed en door de eed van God. Door dat bloedend offer wordt het verbond van God bevestigd en ons geloof gefundeerd. Als u Jezus voor u hebt zien sterven, heeft uw hart God horen zweren: Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen! Door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God liegt, heeft Hij ons een sterke vertroosting gegeven om de voorgestelde hoop vast te houden. Laat ons steunen op de eeuwige waarheid dat als God Zijn eigen, geliefde Zoon gegeven heeft om in de ergste van alle noden te voorzien, Hij ons ook alle andere dingen schenken zal. 

			Waar zal Hij voorzien? Hij zal voor ons voorzien op de berg, dat is op de plaats van onze beproeving. Als we tot de plaats gekomen zijn, waar we tot aan het uiterste gehoorzaam moeten zijn, zal God tussenbeide komen. U wilt graag dat Hij al voorzien zal, als u de berg vanuit de verte bekijkt? Maar zo wil God het niet. Op de berg, op de plaats van de beproeving, in de hitte van de vurige oven, in de uiterste nood zal de Heere worden gezien, want Hij zal voorzien. En dan zal het een spreekwoord voor u worden: Op de berg van de Heere zal gezien worden. Dat wil dan zeggen dat als u het niet ziet, de Heere u wel zal zien en voorzien zal in uw noden en behoeften. Zijn ogen zijn altijd op de rechtvaardigen en Zijn oren horen hun geroep. U zult God uw moeilijkheden niet hoeven uit te leggen, want Hij ziet alles al. Zodra de Heere uw nood ziet, zal Zijn voorziening gezien worden. U hoeft niet tot de hemel op te klimmen, of af te dalen naar de diepten om de voorziening de vinden, zij is dicht bij u. De ram bevindt zich in de struiken achter u, hoewel u hem nog niet ziet. Als u God tot u hebt horen spreken, zult u uzelf omkeren en Hem zien. U zult uzelf erover verwonderen dat u Hem niet eerder gezien hebt. U zult God van harte loven voor de overvloedige voorziening, die Hij liet zien terwijl u beproefd werd. Dan zal de Heere Zelf gezien worden. U zult spoedig sterven en tijdens uw sterven zult u misschien door angst voor de dood aangevallen worden. Maar neem dit kwaad weg door uzelf ervan bewust te zijn dat de Heere nog gezien zal worden. En als Hij komt, zult u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In de dag van de openbaring van Jezus Christus zal uw lichaam opgewekt worden uit de doden, en dan zal de Goddelijke voorziening nog vollediger ontdekt worden. Op de berg zal het gezien worden, en omdat God Zelf aan u geopenbaard zal worden, zult u Hem zien en niemand anders. 

			Er is een verklaring van de tekst, die ik niet stilzwijgend mag voorbijgaan. Sommigen lezen de tekst zo: Op de berg zal het volk gezien worden. Op die berg zullen in latere jaren de menigten samenkomen om God te aanbidden. Gods tegenwoordigheid was in de tempel, die op die plek werd gebouwd, en naar die plaats gingen alle stammen op om de Allerhoogste te aanbidden. Ik woon in een huis, dat niet met handen gemaakt is, maar dat God gebouwd heeft van heel hechte stenen van goedertierenheid. Hij bouwt voor mij een paleis van kristal, rein en schitterend, doorzichtig als de dag. Ik zie dat huis waarin ik eeuwig wonen moet, langzamerhand groter en ruimer worden. De grondslagen waren in de eeuwigheid al gelegd in eeuwige liefde. Op de berg zal het gezien worden. De Heere heeft voor mij een Verbondshoofd, een Verlosser en Vriend voorzien en in Hem blijf ik. Sindsdien zijn de kostelijke stenen van de genade gelegd en komen de met edelstenen bedekte muren om mij heen. Is het ook niet zo met u? Spoedig zullen wij onder de gewelven van de eeuwige heerlijkheid wonen en als we dan zullen kijken naar de fundamenten, de muren en de gewelven boven ons, zullen we juichen: De Heere zal voorzien! God heeft dit alles voor mij voorzien. Hoe zullen we ons verblijden in iedere steen van het Godsgebouw. Op die dag werd die steen gelegd: Ik ben zeer ziek geweest en de Heere heeft mij vertroost. Op die andere dag kwam die steen erbij: ik was geestelijk in de gevangenis en de hemelse Bezoeker kwam naar me toe. Op die dag werd de met edelstenen bedekte rij voltooid, want op die dag verblijdde ik mij in de Heere en mijn ziel verheugde zich eveneens in God, mijn Zaligmaker. De muren van de liefde worden nog steeds hoger en tenslotte zal het gebouw gereed en de bovenste steen gelegd zijn onder de uitroeping: Genade, genade zij haar! Dan zullen we de Heere dit lied zingen: De Heere zal voorzien! De Heere heeft het voorzien. 

			Van het begin tot het einde is er niets bij van de mens. Er is geen menselijke verdienste, maar alles is van God in Christus Jezus, Die ons liefgehad heeft met een eeuwige liefde. Daarom vloeien Zijn zegeningen in ruime mate uit Zijn ruim, oneindig hart. 

			Hem zij de lof, van nu aan tot in eeuwigheid.

			Amen, ja amen

		

	
		
			Christus’ motief en het onze

			Om uwentwil. (2 Korinthe 8:9). Om uwentwil. (Filippensen 1: 29)

			De toetssteen van elke daad ligt in haar motief. Veel daden die prachtig leken, bleken dat helemaal niet te zijn, omdat de bedoeling erachter niet goed was. Daden, die ons arm en onbeduidend voorkwamen, werden door hun edele bedoeling erachter juist heel mooi en heerlijk. Zoals het belangrijkste deel van een horloge de grote veer is, zo is de intentie die erachter zit, het belangrijkste van een daad. Mijn preek over deze twee teksten zal laten zien met welk motief Christus Zijn verlossingswerk volbracht en met welk motief wij Hem zouden moeten dienen. Hij deed alles voor ons, wij behoren alles voor Hem te doen. Vestig uw aandacht niet in de eerste plaats op de daad, maar op het motief dat eraan ten grondslag ligt.

			Hoe minder zelfzucht in een daad, hoe mooier die is. Een groot werk dat begonnen en beëindigd wordt voor onszelf, verdient veel minder lof dan een zwakke poging anderen te helpen. Egoïsme is misschien wel het ergste van alle intenties. Ook geestelijk egoïsme is een kwaad waar we bang voor moeten zijn. Christus was nooit egoïstisch. Hij kwam niet voor Zichzelf op aarde en leed niet voor Zichzelf. Hij leefde en stierf voor anderen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. In deze heerlijke onbaatzuchtigheid is Christus niet alleen onze Redder, maar ook ons Voorbeeld. Hij leefde niet voor Zichzelf. Ook wij moeten leren onszelf te verloochenen en te leven zoals Hij ons leerde. Als we voor Hem leven en handelen, zullen we in Zijn voetsporen wandelen. 

			In deze dagen worden we vaak opgeroepen om goed te doen en voor anderen te leven en we moeten gehoor geven aan deze oproep. Maar er is vaak zó weinig opoffering in te vinden, dat we zonder hoger motief moe van onze pogingen zullen worden. De goede weg ligt in het leven voor Christus, zodat we voor Hem onze medemensen redden. Met deze noodzakelijke kracht zullen we niet uitgeput raken van het ‘weldoen’, want ondanks het verlaten worden door mensen en het teleurgesteld raken in mensen, zal deze kracht ons voortdrijven en altijd dezelfde blijven. Als we onszelf influisteren: ‘voor Hem’, zullen we sterk gemaakt worden om te lijden of te arbeiden. 

			Als u zo elke dag Zijn zaak dient en uzelf realiseert dat Hij Zichzelf in uw belang overgaf tot zware arbeid en lijden en zelfs tot de dood, zult u dagelijks groeien in uw liefde tot God. Zijn Goddelijk medelijden met mensen zal u blijvend bezig houden. U zult boven dit dagelijkse leven uitgetild worden. U zult, door goeddoend door het leven te gaan, de zorgen van andere mensen kunnen verlichten. U zult steeds meer gelijkenis met Hem vertonen. 

			Ik hoorde eens van een man uit een zekere stad, die totaal niet begrepen werd tijdens zijn leven. Het was bekend dat hij een ruim inkomen had en toch leefde hij zeer sober. Er werd hardop gemopperd als men keek naar de zeer afgemeten hulp die hij de mensen in zijn omgeving gaf. Hij beperkte zich op allerlei manier en potte zijn geld op. De publieke opinie wijzigde zich pas toen hij gestorven was en het motief voor zijn gedrag duidelijk werd. Hij liet een fortuin na met het doel in zijn stad, waar hij altijd veracht was, een waterleiding en -reservoir te laten bouwen, zodat de constante aanwezigheid van vers water gewaarborgd zou zijn. Dit was dringend nodig, omdat de inwoners al lang leden onder de droogte en als gevolg hiervan ontstane ziekten. Al die jaren dat zij hem zo verkeerd beoordeelden, handelde hij stil en onbaatzuchtig in hun belang. Persoonlijke verontschuldiging was niet meer mogelijk; ze konden slechts hun nageslacht op de hoogte brengen van zijn nobel en goedgeefs gedrag. Maar wij kunnen veel doen voor Hem, die ons het Levend Water bracht en Die, hoewel Hij stierf, nu weer leeft en eeuwig zal blijven leven. Als Hij mij zo liefhad en voor mij leefde, is niets wat ik voor Hem kan doen te veel. 

			Zonder stil te staan bij het onmiddellijk verband tussen deze twee zeer bekende en mooie teksten, wil ik er een liefdesverbond in zien: kijk eens wat Jezus voor ons deed en laten we bedenken wat we kunnen doen voor Hem. In uw belang deed Christus al Zijn liefdeswerk. Daarom worden we opgeroepen in Zijn belang te leven en te werken tussen de mensen. Ik hoop dat Zijn liefde onze liefdesgloed zal aansteken!

			Laten we eerst letten op: het motief dat Christus had om Zijn werk te verrichten: om uwentwil. Wie in Christus geloven, mogen weten dat Christus voor hen leed en stierf.

			Als we nadenken over wat Christus heeft bewogen om ons te redden, moeten we onszelf realiseren dat Hij een verheven Persoon was. Hij was God. Hij heeft het geen roof geacht aan God even­gelijk te zijn. Hij heeft de hemelen gemaakt. Zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. De engelen hadden er lust in Hem eer toe te brengen; hun hele leven en dat van de hele hemelse menigte, stond in het teken van Zijn dienst. Alle krachten van de natuur waren aan Hem onderworpen. Hij had niets nodig om Hem te verheerlijken, alles was van Hem. Hij had de macht meer dan dit te scheppen. Hij alleen kon zeggen: Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en haar volheid. Dag en nacht bezongen door al de heilige koren, ontbrak het Hem niet aan lof. Evenmin had Hij gebrek aan dienaren; legioenen van engelen stonden gereed Zijn bevelen te gehoorzamen, reagerend op het geluid van Zijn woord. Het was deze eeuwig Gezegende, Die van eeuwigheid met de Vader was en in Wie de Vader Zijn vermaak had, Die met een oog vol liefde op de mensen neerzag. Hij, die in Bethlehems stal lag, was zowel de Oneindige als het Kind. Hij, Die hier het leven leidde van een arbeider, arbeidend en lijdend, was dezelfde God, Die de hemel en aarde gemaakt had. Die desondanks geboren werd om onzentwil. Terecht spreekt Jesaja over Hem in een profetisch visioen in koninklijke bewoordingen: De heerschappij is op Zijn schouder, en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Laat die waarheid eens bezinken. Het was God Die de hemel om onzentwil verliet. Het was geen inferieur wezen zoals wij, maar de God der Goden, Die u liefhad met een eeuwigdurende liefde. Ik heb hierover al veel nagedacht, maar ik heb nog nooit de gewenste bewoordingen gevonden om dit uit te drukken. Als mij verteld werd dat alle mensen voor mij zorgden, zou dat voor mij maar een druppel in een emmer zijn vergeleken met God, Die Zich over mij ontfermde. Als mij gezegd werd dat alle aardse prinsen een arme man te voet vielen, hun waardigheid afleggend, om de arme in zijn behoeften te kunnen voorzien, zou ik het kunnen aanmerken als goedheid door zichzelf te vernederen. Toch zou ik dit niet willen vergelijken met de oneindige en niet te evenaren liefde, die de Verlosser uit de hemel liet nederdalen om zulke onwaardige rebellen als wij waren, te verlossen en zalig te maken. Alle goedheid en liefde van alle mensen bij elkaar vormen slechts een kleine graankorrel, die niet bij machte is de weegschaal te doen doorslaan naast de eeuwigdurende bergen van Gods wonderlijke liefde. 

			Denk ook eens aan de onbetekende personen, over wie al die schatten van liefde werden uitgestort. Als u denkt aan de Persoon, Die hier om onzentwil kwam, en dan denkt aan de personen die we zelf zijn, smelt uw hart dan niet bij deze gedachte? Als we onszelf werkelijk kennen, hebben we helemaal niet zo’n positief beeld van onszelf, als we onszelf met Christus vergelijken. Ootmoed is dan de enige juiste houding. Wat zijn we meer dan de meest onbeduidende schepsels? Als ons hele geslacht uitgeroeid zou zijn, zou Gods schepping nauwelijks incompleet zijn. En als er al even een leegte zou zijn, zou God maar één woord hoeven te spreken en er zouden ontelbare, gehoorzamende schepselen tot Zijn dienst gereed staan. Hoe kwam het toch dat Jezus, de Zoon van God, leed voor zulke onwaardige schepselen? Maar we zijn niet alleen onwaardig, maar ook zondig. Wij hebben gezondigd, evenals onze vaderen, wij hebben verkeerd gedaan; wij hebben goddeloos gehandeld. Ook Gods kinderen moeten belijden: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Wat een wonder dat er dan aan toegevoegd wordt: maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen aanlopen. Als zondaars verdienen we niets anders dan Gods toorn, maar vertrouwend op Zijn Zoon, krijgen we niets anders dan genade. Omdat we gezondigd hebben en al Zijn geboden overtreden, zou het rechtvaardig zijn als Hij zei: ”Verdwijn voor eeuwig, schuldige opstandelingen”. In plaats daarvan zei Hij tot Zijn eniggeboren Zoon: ”U zult sterven, opdat zij zullen leven. Ik zal Mijn Zoon, Mijn Isaäc, offeren op het brand­offeraltaar, zodat jullie door Zijn dood zullen leven”. Dit is een groot wonder van genade, dit moet één van de dingen zijn, waarvan gezegd wordt dat de engelen begerig zijn die in te zien. Onze gedachten kunnen dit wonderlijke werk niet omvatten, evenmin als onze woorden het kunnen beschrijven.

			

			Velen van ons zijn niet alleen zondig, zoals alle mensen zijn, maar ook nog in een bijzondere zin. Sommigen van ons zijn geneigd Saulus van Tarsen zijn plaats als ‘voornaamste der zondaren’ te betwisten. Het zal altijd een wonder voor mij blijven dat de Zoon van God heeft willen sterven voor mij. Was u een alcoholist, en heeft de Heilige Geest laten zien dat Jezus voor u stierf, zodat u nu gewassen bent in Zijn dierbaar bloed? Was u één van de vrouwen die, net als Maria Magdalena, met recht zondares genoemd kon worden? En hebt u, evenals zij, uw kleren wit gewassen in Zijn bloed? Dan blijven alleen verwondering en dankbaarheid over.

			Ik verbeeld me dat ik iemand hoor zeggen: ”Is het werkelijk waar dat genade voor mij is aangebracht door Gods eigen Zoon? Kon alleen de dood van de eniggeboren Zoon mijn zondige ziel redden? Gaf Hij Zich over om voor mij te sterven? Dan mag ik de genade, aan mij bewezen, wel bewonderen en mijn danklied opheffen tot Hem, Die zulke grote dingen voor mij gedaan heeft.” Ieder afzonderlijk kan wel iets bijzonders voor zichzelf zien. Sommigen hebben uiterlijk niet zoveel zonden verricht als anderen. Maar ze zijn dubbel schuldig omdat ze een goede opvoeding kregen en tegen beter weten in zondigden. Sommigen van ons hebben hun geweten geweld moeten aandoen om te zondigen, zoals wij gezondigd hebben. Het kan zijn dat iemand van u veertig of vijftig jaar als ongelovige leefde en dat u nu hebt leren buigen voor de dierbare voeten, die voor u doorboord werden. Ik ben er zeker van dat u Hem zegent, omdat Hij Zijn bloed vergoot voor u. En ik durf te zeggen dat u soms net zo denkt als ik, dat niemand in de hemel in staat zal zijn zo een voortreffelijk danklied aan te heffen als u zal doen, wanneer de hemel weerklinken zal van de koorzang van hen, die uit de mensheid verlost zijn. 

			We hebben gekeken naar de verheven Persoon, Die het grote werk van onze verlossing volbracht én naar de arme, zondige schepselen, voor wie Hij leed.

			Ik nodig u uit om nu te kijken naar het wonderlijke werk dat door Christus tot stand werd gebracht. Om uwentwil is God vlees geworden. De Zoon van God nam onze natuur aan, want zonder die natuur zou Hij niet kunnen lijden en sterven. We lezen van Hem: In gedaante gevonden als een mens, heeft Hij zichzelf vernederd. Als we nog nooit van dit feit gehoord hebben, zullen onze oren en ons hart zich verwonderen. Ik voel me haast verplicht om na elke passage even te stoppen en te zeggen: ”Let op, kijk er eens naar!” Was er ooit zo een wonder als dit: dat de Oneindige geboren werd? Dat hij at en honger had, dat hij dronk en dorstig was, dat Hij behoefte aan een woning had, om te schuilen tegen de winterse stormen, maar niets had om het hoofd neer te leggen? Dat Hij behoefte had aan menselijke sympathie, maar dat al zijn discipelen Hem verlieten en vluchtten? Hij was een Man van smarten en verzocht in krankheid. En dat al om onzentwil. 

			De woorden die op onze tekst volgen, zeggen ons dat Hij arm geworden is. U weet dat in deze wereld iemands armoede eigenlijk afgemeten wordt aan de hand van de positie waarin hij in vroegere tijden verkeerde. Iemand die als een arme geboren wordt is niet zo arm als een koning, die vervallen is tot bedelarij. De eerste heeft geen ervaring met de weelde die rijkdom kan verschaffen, terwijl de andere zich nauwelijks zal kunnen aanpassen aan de omstandigheden die armoede en ontbering met zich meebrengen. Toen de Christus Gods, de Koning der Koningen en Heere der Heeren, door Zijn vrienden, maar bovenal door Zijn Vader was verlaten en alleen overbleef om te lijden om uwentwil, is dat de puurste, ergste armoede die ooit gekend is. 

			Zie uw Heere onder de olijfbomen van Gethsémané. Zweet als druppels bloed valt op de grond, terwijl Hij in doodsbenauwdheid verkeert. Smekend bidt Hij: Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan!. Maar die kon niet voorbijgaan, om onzentwil moest Hij tot op de laatste druppel gedronken worden. Zie Hem staan, zonder advocaat, voor Herodes, Pilatus en Kajafas - uit de angst en het gericht weggenomen. Let op Zijn lijden als Hij door de straten van Jeruzalem voortgedreven wordt, langs de Via Dolorosa. Let op Hem, als zij Zijn handen en voeten vastnagelen aan het hout en hem opheffen tussen aarde en hemel, om de dood van het kruis te ondergaan. Laat hen die dat willen, het lijden van Christus onderschatten. Ik geloof dat de Godmens Jezus Christus een oneindig vermogen bezat om te lijden. En dat Zijn lichaam, dat zo wonderlijk ontstaan was, in staat was dit te verdragen, boven alle menselijk vermogens, terwijl tegelijkertijd het lijden van Zijn ziel de ziel van Zijn lijden is geweest. 

			Dit alles leed Christus om uwentwil. Wat een liefde en dankbaarheid moet er in uw hart zijn, als u denkt aan alles wat Christus voor u deed! Als u een vrouw had die, tijdens uw ziekbed, zichzelf zo opofferde voor u, met alle zorg die in haar was, zodat ze er door verzwakte en stierf; zou u niet met alle liefde in u aan haar terugdenken omdat ze uit liefde voor u gestorven was? Als u gered werd uit het water en uw redder tijdens deze reddingspoging zelf verdronk, zou u niet altijd aan zijn zelfopoffering terugdenken? U zou altijd aan hem denken, omdat hij voor u stierf. 

			Er is een verhaal dat ik dikwijls herlezen heb. Het gaat over een Amerikaan, die zeer trouw een graf verzorgt en er regelmatig verse bloemen plant. Gevraagd naar zijn reden antwoordde hij: ”Toen de tijd aanbrak dat ik de oorlog in moest, was ik verhinderd vanwege een aantal zaken. Mijn plaatsvervanger nam mijn taak op zich, maar stierf tijdens die oorlog”. De man had in de grafsteen op het zorgvuldig onderhouden graf de woorden gebeiteld: ‘hij stierf voor mij’. Er is iets ontroerends in het feit dat een ander in uw plaats moet sterven, en zeker in dat plaatsvervangend offer van onze Christus op Golgotha! Omdat u voelt dat u er op geen enkele manier recht op had, dat Hij uw deel op Zich nam. U hebt Hem zeer slecht behandeld. Ik heb tegen Hem overtreden. En toch leed Hij voor mij, nam Hij mijn plaats in, droeg Hij mijn zonden en stierf Hij voor mij. Als gevolg daarvan wil ik voor Hem leven, wil ik van Hem houden, wil ik mezelf helemaal aan Hem en Zijn heilige dienst overgeven. Om uwentwil stierf Christus. Als u dit gelooft, kunt u niet anders dan Hem liefhebben en dienen. Het is een oude geschiedenis die ik u voor ogen houd. Maar het is het belangrijkste onderwerp dat ooit uit een menselijke mond kwam of een menselijk hart ontroerde.

			Ik wens dat u, die de Heere lief hebt, vervolgens let op de veelzijdige beweegreden die ten grondslag ligt aan het geweldige werk dat de Heere verrichtte en dat ik zo onvolledig beschreef als ‘om uwentwil’. Ik herinner u eraan dat alles wat Hij was en deed ‘om uwentwil’ was. ‘Om uwentwil’ het middernachtelijk gebed, eenzaam op de bergtop. ‘Om uwentwil’ de bespotting en smaad, die Hem overal volgden waar Hij ging. ‘Om uwentwil’ doodsstrijd in de tuin. ‘Om uwentwil’ de geseling van de Romeinse zweep. ‘Om uwentwil’ geef Ik Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen aan hen, die Mij het haar uitplukken. ‘Om uwentwil’ de schande en het speeksel. ‘Om uwentwil’ is Hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. Zeg het nu in uw hart en laat uw tranen de woorden vergezellen: ”Om onzentwil heeft Hij dit alles geleden”. 

			Denk een ogenblik aan Hem, als Hij van het kruis afgenomen is. Zijn met bloed bedekt lichaam wordt in mooi, wit linnen gewikkeld. In mijn verbeelding zie ik Maria Magdalena, de andere Maria en Jozef van Arimathea kijken naar het gehavende lichaam; naar de dierbare ogen die eens vol liefde waren, maar nu gesloten zijn; naar de wonderdoende handen, die eens broden en vissen vermenigvuldigden, maar nu koud en stijf zijn; naar de gezegende voeten, die eens op het water liepen, maar nu zonder leven zijn. Jozef en Maria, dit gebeurde om uwentwil, maar ook voor mij en alle broeders en zusters die in geloof op dit offer steunen. Ze legden het dierbare lichaam in Jozefs nieuwe graf, waarin nog nooit iemand gelegen had en lieten onze grote Overwinnaar voor een tijd slapen in de duisterheid van de dood. En dat Hij daar lag, was om uwentwil.

			En, gezegend is Zijn naam, toen kwam de morgen waarop Hij verrees. De steen was weggerold van het graf en Hij kwam tevoorschijn uit het graf. Om uwentwil verrees Hij. De veertig dagen die Hij nog leefde op aarde, leefde Hij voor u. En toen Hij vanaf de Olijfberg opvoer naar Zijn Vader, deed Hij dat om uwentwil. Hij zei tot zijn discipelen: ”Ik ga om u plaats te bereiden”. Zittend op de glorietroon houdt Hij de scepter en regeert Hij de hele wereld om uwentwil. Daar pleit Hij voor u als een Voorbidder bij Zijn Vader. Er is geen edelgesteente in Zijn kroon of borstplaat of het is er om uwentwil. Van hoofd tot voet is Hij er om uwentwil. En als Hij zal wederkomen - wanneer het Zijn tijd is- om de wereld te oordelen in gerechtigheid en Zijn kinderen vanuit de vier windstreken bijeen te vergaderen; om de heerschappij van waarheid te doen beginnen en Zijn troon voor eeuwig te vestigen, zal het zijn om uwentwil, die in Zijn naam hebt geloofd. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de menigvuldige genade, door de dankzegging van velen, overvloedig worde tot heerlijkheid van God. 

			Ik zou nog verder kunnen gaan, maar doe dit niet. Ik hoop dat God door deze overdenkingen uw hart doet branden van liefde. Alles wat Christus deed, deed Hij voor u! Omdat we gevallen schepsels zijn, veronderstel ik dat deze overdenkingen u niet zo aangrijpen als ze zouden moeten doen. Graniet is net was als je het vergelijkt met ons hart. Ik wens dat we alleen het vuur van Jezus’ liefde zouden voelen in ons hart. Ons hart zou branden binnen in ons als we praten over de kostbare liefde die God in het graf, maar daarna in de hemel bracht. En over hoe Hij eens terugkomt om Zijn kinderen voor eeuwig met Hem te verenigen.  

			Nadat we hebben nagedacht over het motief dat Christus bewoog Zijn werk voor ons te volbrengen, willen we ten tweede letten op: het motief dat ons zou moeten inspireren werk voor Hem te doen: ‘om Zijnentwil’. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Wie zijn wij dat het ons gegund wordt voor Hem te lijden? Het is een groot voorrecht iets voor Hem te doen, te zijn of te dragen. Ons lijden kan nooit iets worden in vergelijking met Zijn lijden, en elk offer van ons zal minimaal zijn als we het vergelijken met Zijn offer. Maar als u uzelf verheugt in het feit dat Christus stierf voor u, zal het voor u geen opoffering zijn om iets te doen om Zijnentwil. 

			Ik vind in de Bijbel dat de gedachte, uitgedrukt in de woorden ‘om Zijnentwil’ uitgebreid kan worden tot zes of zeven verschillende uitdrukkingsvormen. Bijvoorbeeld: in Mattheüs 5 vers 10 wordt het door de Heere uitgedrukt als: ”om der gerechtigheid wil”. Zalig zijn zij, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Ik begrijp hieruit dat als een mens als christen lijdt voor iets goeds, hij lijdt om Christus’ wil. Als hij iets wat tegen de geboden van God ingaat, niet wil of kan uitvoeren, en het lijden gewillig draagt, zal het verlies dat hij oprecht en blijmoedig incasseert een lijden om Christus’ wil zijn. Als iemand door en door oprecht is in deze wereld, kan hij er zeker van zijn door zekere mensen als een zonderling beschouwd te worden. Hij kan niet liegen als anderen dat wel doen, geen listige wegen bewandelen in de handel, hun amusementsgelegenheden niet frequent bezoeken of niet toegeven aan hun lusten. Daarom zullen ze hem rechtuit een hypocriet of kwezel noemen. En als ze zijn principe niet begrijpen van waaruit hij handelt, zullen ze hem motieven toedenken die hij verafschuwt, zoals: ”Hij wil zo graag een heilige genoemd worden” of ”Hij wordt ervoor betaald”, ”Hij heeft dit of dat duister principe” of ze lossen alles op door te zeggen: ”Hij is een regelrechte oplichter”. Als u in één van deze gevallen lijdt voor iets oprechts, namelijk spreken of handelen naar waarheid, moet u zich geen zorgen maken. Wees blij dat u mag lijden om Christus’ wil. Zeg bij uzelf: ”Als Christus alles voor mij over had, is het goed dat ik ook iets moet verliezen. Indien Hij voor mij van alles beroofd werd, is het goed voor mij om ‘arm’ te zijn voor Zijn zaak. Laat uw gezicht als een steen zijn en zeg: ”We kunnen arm zijn, maar niet oneerlijk; we kunnen lijden, maar niet zondigen”. Veel mensen zeggen als ze iemand zo horen praten: ”Ja maar, we moeten wel kunnen blijven leven”. Ik zie het nut van het leven zónder eerlijkheid niet in. Het is beter om te sterven dan om kwaad te doen. Al het lijden is te verkiezen boven het verloochenen van de Heere. Denk aan de woorden van Petrus: Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vrees van hen, en wordt niet ontroerd; Maar heiligt God, de Heere, in uw harten, of zoals in de nieuwe Engelse vertaling: Heiligt in uw harten Christus als de Heere. 

			In Gods Woord wordt aan dit lijden of handelen om Christus’ wil nog een andere benaming gegeven: ‘lijden omwille van het Evangelie’. In 1 Korinthe 9 vers 23 schrijft Paulus over wat hij deed om wille van het Evangelie. En Christus spreekt over sommigen die, als er vervolging was ‘om wille van het Woord’, geërgerd werden. Als u dus om het Evangelie gesmaad wordt, lijdt u om Zijnentwil. Als u er aan werkt om het Evangelie te verbreiden en het uw dagelijks vermaak is anderen te vertellen van Gods weg van verlossing, doet u iets voor Zijn zaak. Want Christus en Zijn Evangelie zijn zo nauw met elkaar verweven, dat wat gedaan wordt voor het Evangelie, gedaan wordt voor God. 

			Een andere kijk op dit onderwerp geeft de apostel ons als hij zegt in Kolossensen 1 vers 24 : Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente. Dat is nog een manier om God eer te geven en wat voor Zijn zaak te doen. We moesten wel veel meer doen voor Gods kinderen. Want zij zijn het lichaam van Christus! Iedereen zou het een eer vinden de veters van Zijn schoenen te ontbinden en Zijn voeten te wassen. Welnu, Gods kinderen zijn Zijn voeten. Als u hun te eten geeft, geeft u Christus te eten. Want als Paulus door Zijn kerk te vervolgen, Christus Zélf vervolgde, is het wel duidelijk dat als u Zijn volk helpt, deze hulp ook Hem aangaat. Ik roep u op om uw leven te besteden in dienst van de Heere. Zijn geliefde volk verdient het. Maar bovenal is hun God het Zelf waard om gediend te worden. 

			Paulus gebruikt in 2 Timotheüs 2 vers 10 de volgende woorden: ‘om de uitverkorenen’. Ik denk dat hij hiermee niet alleen de kinderen Gods van dat moment bedoelt, maar ook degenen die nog toegebracht zullen worden. Gelukkig is de man die al zijn tijd besteedt met het zoeken van dwalenden, met het doel ze toe te brengen tot Gods Kerk. Degene die al zijn talenten en kracht op Gods altaar legt, met dit doel: dat hij, als instrument onder leiding van de Geest, de uitverkorenen en de door Jezus’ bloed vrijgekochten mag vinden om hen terug te brengen naar het huis van de Vader. Als u Gods kinderen dient, moet het u altijd om Zijn zaak gaan. 

			Verder bestaat nog de uitdrukking: ‘om het Koninkrijk van God’. Jezus gebruikt deze uitdrukking in Lukas 18 vers 29 als hij tot Petrus zegt: (..) dat er niemand is, die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen, om het Koninkrijk van God; Die niet zal veelvoudig weer ontvangen (..). Dit is een andere weg waarlangs we Christus kunnen dienen: vrijwillig onze verwanten voor het Koninkrijk van God opofferen. 

			Er is nog een opvallende uitdrukking, gebruikt door Johannes (2 Johannes vers 2): Omwille van het waarheid, die in ons blijft. Niet alleen het Evangelie dient verdedigd te worden, maar ook het levende zaad, dat de Heilige Geest in ons gelegd heeft; de waarheid die we zelf geproefd, aangeraakt en gevoeld hebben; de theologie die niet alleen in een Boek beschreven staat, maar ook op de vlezen tafels van ons hart. Ik hoop dat er veel mensen zijn die hun hand afhouden van de zonde, omdat de waarheid in hun binnenste hen het aanraken niet toelaat. Ze dienen namelijk met beide handen de Heere, omdat de waarheid in hun binnenste hen hiertoe dringt. De nieuwe natuur en het levende, onvergankelijke zaad dringen hiertoe. U merkt op dat, als Christus voor u gestorven is, u voor Hem moet leven. En als het noodzakelijk zou zijn, zou u voor Hem willen sterven. Ik wil graag grote dingen vragen van degenen voor wie Christus grote dingen gedaan heeft. Als u de zonde en de hel minimaliseert, wordt Christus ook van minder belang. De consequentie is dat u denkt dat u Hem maar weinig schuldig bent, zodat u Hem maar een klein deel teruggeeft. Als u het volle gewicht voelt van de zonde en de waarde ziet van uw Verlosser, zodat u voelt hoeveel u Hem verplicht bent, zult u uitroepen: Wat zal ik met Zijn goedheid overladen, Die trouwe Heere voor Zijn genade vergelden? 

			Op verschillende tijden zijn in de gemeente van Christus mannen en vrouwen geweest, die zo heilig leefden dat het leek of ze God echt gaven wat Hem toekwam. Ik durf te zeggen dat ze niet tevreden over zichzelf waren, maar als wij over hen lezen zijn we verbaasd over hun toewijding. De waarheid van God en in het bijzonder Christus, Die de Waarheid is, hadden zo een grote invloed op hun leven, dat ze werkelijk voor Zijn zaak leefden. Mochten wij maar veel zulke mensen in ons midden hebben! Ik weet niet of het de plicht van één van u is om naar het buitenland te gaan om Zijnentwil. Ik hoop echter wel dat er jongemannen zijn die zichzelf willen opofferen aan de zendingsdienst. Want gezegend zijn zij, die het Evangelie brengen in verafgelegen plaatsen en hun leven niet liefhebben tot de dood. Ze zullen dichtbij de eeuwige troon staan als de Koning zijn trouwe dienaars beloont. Ik weet niet of er vrouwen zijn die zich geroepen voelen hun leven op te offeren aan de zorg voor zieken, maar weet dat degenen die deze dienst aan de mensheid verlenen in Christus’ Naam, een grote beloning zullen ontvangen op de Laatste Dag. Maar misschien zullen de meesten van ons geroepen worden te werken in het hun aangewezen beroep. En ook hen wil ik zeggen: laat uw hele leven in het teken van Zijn dienst staan. Ik zou nooit verlangen op deze preekstoel te staan dan voor Zijn zaak; nooit één woord van het Evangelie willen uitspreken als het niet voor Hem was. Moeder in uw huis, voed uw kinderen op voor Zijn zaak; breng hen Zijn leer en Zijn plichten bij. Neem de u geschonken kinderen aan en geef ze Hem terug. Zeg: ”Jezus, Ik geef ze U, neem ze aan en verlos ze. Ik geef ze aan U, zoals Hanna Samuël aan U gaf”. Voed hen op tot heiligheid om Zijnentwil, blijf geduldig met hen om Zijnentwil. Voed hen voor Zijn zaak op in de vreze Gods. 

			En u, zakenman, ga en werk voor Zijn zaak. Ik benijd sommigen bijna vanwege hun overvloedige inkomen. Houd uw zaak levend om Zijnentwil en geef daarnaast mild voor Zijn zaak. U die niet in zo een comfortabele situatie verkeert, maar moet vechten voor uw dagelijks brood, let erop dat u niets aan verkeerde zaken uitgeeft om Zijnentwil. Als u soms geneigd bent toe te geven aan de verzoeker, bedenk dat uw Verlosser aan uw kant staat, Zijn doorboorde hand op uw schouder legt en zegt: ”Als u waarlijk met Mijn bloed gekocht bent, laat er gerechtigheid zijn in al uw handelingen met uw medemensen en wees bovendien zowel grootmoedig als rechtvaardig, want Ik wens dat u zo handelt, dat alle mensen kunnen zien dat u Mijn discipelen bent”. 

			U, die zich ervoor uitgeeft een christen te zijn, maar voor uzelf leeft in plaats van voor God; ik hoop dat Christus vanavond in uw huiskamer tot u zegt: ”Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Ik heb mijn leven voor u afgelegd, wat doet u hiervoor in ruil voor Mij?” Verbeeld u dat Hij u aankijkt met Zijn zachtmoedige, hartbrekende ogen en u in Zijn gezicht kijkt. Wat hebt u terug te zeggen? Ik zou mijn aangezicht beschaamd bedekken. En toch leid ik geen leven waarbij ik Hem vergeet en is het mijn streven Hem in ootmoed te dienen. Maar zij, die niets doen dan naar een preek luisteren of een bidstond bijwonen en af en toe iets voor Zijn zaak afstaan -misschien zo weinig mogelijk- wat zullen zij zeggen in Zijn tegenwoordigheid? Iedereen zal vrij spoedig in Zijn nabijheid verkeren, misschien wel sneller dan u verwacht, en middenin de zorgen van uw sterfbed zal de zorg er zijn dat u ontrouw aan de Heere geweest bent en zo weinig voor Zijn zaak gedaan hebt, toen u nog in de gelegenheid was. 

			Toen ik aan een sterfbed zat van een gemeentelid, een zwak meisje dat wegkwijnde aan de tering, was ik verblijd toen ze me toefluisterde dat ze, nadat ze tot Jezus gebracht was, zo blij was als ze iets voor Hem kon doen. Ze vond het alleen zo jammer dat ze zo weinig had kunnen doen. Het arme kind probeerde een groep jongens te onderwijzen, maar het kostte haar al haar kracht om hen enkel rustig te houden. Ze voelde zich uit liefde tot God gedwongen om iets voor Hem te doen en omdat er geen andere mogelijkheid was, begon ze deze ruwe jongens te onderwijzen, wat veel te zwaar voor haar was. En toch had ze er geen spijt van. Zeker niet, ik ben er zeker van dat als ze weer beter zou worden, ze haar werk weer zou hervatten, om Zijnentwil! Ik ben er zeker van dat niemand van u, als u iets van uw bezittingen, tijd of mogelijkheden voor Zijn zaak gegeven hebt en in haar toestand zou raken, zou zeggen: ”Ik heb teveel gedaan voor mijn Redder”. Veel eerder zou u Zijn naam loven dat Hij het weinige van u aangenomen heeft. U zou bedroefd zijn dat het zo weinig is in vergelijking met wat Hij voor u deed. Daarom zeg ik iedereen: ”Als u gewassen bent door Zijn bloed, geef uzelf aan Hem en spot niet met Hem”. Als uw verlossing slechts schijn en de kruisiging een spel zou zijn, dan zou u gerechtigd zijn de dienst van Christus te veronachtzamen. Maar als u werkelijk het bloedmerk van Christus draagt en gewassen bent in de fontein van bloed, moet u van harte nuttig en heilig leven en uw hele hart, ziel en kracht inspannen om Zijnentwil.

			Wie zal een monument kunnen oprichten dat de waarde van uw Zaligmaker, Die zoveel voor u deed, volledig weergeeft? Wie is in staat een prachtig lied te componeren, dat volledig de liefde van onze Christus, Die kwam om ons te verlossen, beschrijft? Wie zal de trompetten zo luid kunnen laten klinken dat ze laten horen dat Immanuël arm werd om onzentwil? Wie zal met gaven van goud en wierook de rijkdom kunnen benaderen van de gave van Hem, Die alles overgegeven heeft voor Zijn volk? Kroont Hem, engelen! Looft Hem, serafim! God alleen kan Hem de eer geven die Hem toekomt. Ere zij Zijn naam voor eeuwig! Laat de overdachte tekst ons wachtwoord worden: ‘om Zijnentwil’. Laten we om Zijnentwil armoede verdragen en dit als rijkdom zien. Laten we om Zijnentwil lichamelijk lijden verdragen, terwijl we blij zijn dat we zo nuttig kunnen zijn voor Hem. Laten we om Zijnentwil een zwoegend leven leiden en in onbekendheid sterven, als we Hem zo kunnen verheerlijken. 

			

			Ik ga afsluiten, na nog mijn woord te richten tot degenen, die niet geïnteresseerd zijn in dit offer en Zijn dienst. Het is in ieder geval een zegen, dat u nog naar het Evangelie kunt luisteren. Laat me nog één keer heel kort het ‘oude, oude verhaal’ van Jezus en Zijn liefde vertellen. Jezus stierf voor zondaren. We verdienden eigenlijk straf voor onze zonden. Onder Mozes’ wet was er geen genade voor zonden dan door het offerbloed. Jezus Christus, de Zoon van God, is hét eeuwigdurende Offer voor onze zonden, waarvan die duizenden stieren en lammeren slechts typen waren. Iedereen die steunt op de dood van het Lam van God mag weten dat Jezus Christus in zijn plaats gestraft werd, zodat God rechtvaardig kan zijn en toch de schuldigen vergeving kan schenken. Hij kan, zonder tekort te doen aan Zijn gerechtigheid, de zonde en de ongerechtigheid vergeven, omdat een Plaatsvervanger gevonden is. Diens offer heeft eeuwige waarde vanwege Zijn Goddelijkheid. Hij heeft de ongerechtigheid gedragen van allen die op Hem betrouwen. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. 

			Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult als een verloste uw weg kunnen gaan. Ook als u hier, doordrenkt met de zonde, aanwezig bent of onder de overtuiging van uw zonde wanhopig bent. Ik bid dat God in dit uur velen tot geloof in Jezus Christus brengt, om Zijnentwil! 

			Amen.
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